
Een goede week tocht 

Een handvol delen 

Inleiding tocht (in de klas) 

Op weg… 

Jezus ging de woestijn in. Het was er heel stil, zodat Jezus goed na kon denken over wat Hij wilde.  

Wat was Zijn weg in het leven? Wat zou Hij g 

aan doen?  Was Hij wel sterk genoeg van binnen? Zou Hij het alleen doen, of samen met andere 

mensen? Wat wilde God van Hem? Er waren heel veel vragen in Zijn hoofd. 

Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn.  Hij at en dronk niets en hij was alleen met zichzelf.  

Soms voelde Hij heel duidelijk wat God van Hem wilde, maar op andere momenten hoorde Hij er 

iets tegenin gaan.  Alsof er een duiveltje op Zijn schouder zat, dat Hem van de weg af wilde 

brengen. 

Na 40 dagen wist Jezus dat Hij sterk en wijs genoeg was, en Hij wist wat Hij wilde. Hij wilde alle 

mensen vertellen over het Koninkrijk van God. De wereld moest goed en mooi worden voor 

iedereen.  Hij zou er gewoon mee beginnen, en wie weet gingen er steeds meer mensen meedoen. 

Eerst keek Jezus eens goed rond wie Hem zouden kunnen helpen. … 

Naar: Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein 

KBS Uitgeverij, 2010, p. 111-112 

Lucas 47, 1-15 

(stukje wandeling naar halte 1) 



Halte 1: Met Jezus op weg ?!? 

Er gebeurde veel in het leven van Jezus. 

Zijn komst heeft het leven van veel mensen veranderd. 

Ze kregen plots de aandacht die ze verdienden. 

Jezus toonde hoe we op een liefdevolle manier met elkaar kunnen omgaan, met respect voor 

iedereen. 

Slechts één gebod had Hij: 

Hou van de mensen rondom je. 

Kleine en arme mensen droeg Hij in zijn hart. 

Hij zag hen het liefst van al. 

Kinderen, arme en gewone mensen, gekwetste mensen. 

En voor deze mensen wou Hij hoop bieden. En kracht. 

 

Vragen: 

Ik vraag me af wat Jezus bij jou oproept? 

Wat kan je over Hem zeggen? 

Wat deed Hij? Ken je hier een verhaal over? 

Wat zei Hij? Ken je verhalen van Hem? 

 

Overgang:  

Lang, lang geleden was er Iemand, Jezus, die bijzondere dingen zei en wonderlijke dingen deed. 

Mensen wilden graag bij Hem zijn en gingen Hem volgen. 

En op een dag gebeurde er dit: … 

(stukje wandeling naar halte 2) 

1 Halte 2: Met onze handen kunnen we… 

 



Vragen: 

Wat zie je? 

Wie is die man op de bank? Hoe zou Hij heten? Wat zou Hij vertellen? Wie is de man op de knieën? 

Wat doet Hij? Wat maakt dat Hij dit doet? 

 

Info: 

Lang, lang geleden was er Iemand die verrassende verhalen vertelde en bijzondere dingen deed. 

In alles wat Jezus zei en deed wou Hij liefdevol nabij zijn. 

Hij was niet gekomen om de grootste te zijn, de belangrijkste, de eerste. 

Hij wou er zijn voor andere mensen. Hij wou zich ten dienste stellen voor anderen.  

Dienstbaarheid. 

Als Jezus de voeten wast van een ander dan wil Hij net dat aan ons duidelijk maken. 

Op zijn knieën, klein om de anderen te helpen en de anderen groot te maken.  

Vragen: 

Wij doen dat niet met onze handen: de voeten wassen van anderen.  

Maar zo nu en dan doen we ook goede daden met onze handen. 

Wat kunnen mensen aan goeds doen met hun handen? 

(Denk aan papa, mama, juf, vrienden, jezelf, …) 

Beeld dit uit en deel met elkaar in de grote groep. 

vb koken, knuffelen, koek delen, troosten, … 

(stukje wandeling naar halte 3) 

Halte 3: Een handvol delen 

Met onze handen kunnen we veel goeds doen. 

De vingers van onze handen zetten ons verder op weg in deze tocht. 

 

DUIM 

 

Wanneer we onze duim opsteken wil dit zeggen dat…. 

(kinderen/leerlingen vullen aan…) 

- ik iets goed gedaan heb/goed gedaan 

- het goed is om hier te zijn 

- ik goed bezig ben 

- .. 

We trekken net zoals Jezus de woestijn en nemen de tijd om even na te denken en onze ervaringen 

te delen met elkaar. 

 

Maak een duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:  

Wat voor goeds mocht ik de voorbije maanden beleven? 

Wat voor goeds is mij overkomen? Wat voor goeds deed ik voor anderen?  

Wat voor goeds hebben anderen voor mij gedaan? 

 

Tip: laat eventueel enkele verhalen weerklinken in de grote groep bij elke bespreking van een 

vinger in duo. 

WIJSVINGER 

 

Onze wijsvinger… Het woord zegt het zelf. 

Hij wijst de weg. Naar een bepaalde richting.  

Daar moeten we naartoe. Of toch niet? 

 

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling: 

Welke richting wil ik uit in mijn leven? Wat wil ik doen? Wat wil ik worden? Wat wil ik bereiken?  



MIDDENVINGER 

De middenvinger opsteken is niet zo’n mooi gebaar. 

Als ik het doe is het omdat iets of iemand mij heel erg boos heeft gemaakt en ik niet akkoord ben 

met hetgeen er gebeurde. 

Dit kan niet! Dit moet stoppen! Dit moet veranderen! 

 

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling: 

Wat gebeurt er in jouw omgeving wat jou boos maakt en waarvan je wilt dat het stopt?  

RINGVINGER 

Sommige mensen dragen aan deze vinger een ring, een trouwring. 

Ze beloofden trouw aan elkaar. 

Trouw zijn aan mensen, trouw zijn aan elkaar. 

Maar ook trouw zijn aan jezelf. 

 

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling: 

Aan wie of wat blijf jij trouw? 

Aan welke waarden/principes blijf jij trouw? 

Wat geef je voor niets of niemand op? 

PINK 

De kleinste vinger aan mijn hand. 

Hij is klein en kwetsbaar. 

Soms voel ik mij klein en kwetsbaar en vergeet ik hoe krachtig ik kan zijn. 

 

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling: 

Wanneer voelde ik me voor het laatst klein en kwetsbaar? Wat maakte dat ik me zo voelde? Wie was 

er dan voor mij? Wie of wat heeft mij geholpen in dit moment? 

HANDVOL 

Een hand vol vingers zetten mij aan het denken. 

Gaan met mij op weg… richting Pasen. 

Jezus gaf ons het goede voorbeeld door liefdevol nabij te zijn en zijn handen uit de mouwen te 

steken. 

Met onze handen kunnen we mooie dingen verwezenlijken. 

Maar… 

(stukje wandeling naar halte 4) 

Halte 4: En toen gebeurde dit… 

 

Vragen: 

Wat zie je? Wat gebeurt er? 

Welke sfeer is er?  

Wat zouden de mensen roepen?  

Waarom zwaaien mensen met palmtakken? 

 

Eventueel: tableau vivant maken 



Lang, lang geleden was er Iemand die bijzondere dingen deed en prachtige verhalen vertelde. 

Maar… niet iedereen was blij met Hem. 

Niet iedereen stond open voor Zijn verhalen en wou naar Hem luisteren. 

Sommige mensen keerden zich tegen Jezus. 

Sommige mensen gebruiken hun handen met geweld, om pijn te doen. 

 

En het werd erg. Heel erg. 

Het werd donker. Heel donker. 

En leeg. Heel leeg. 

Stil. Heel stil. 

Jezus werd ter dood gebracht. 

Hij stief aan het kruis. 

 

 

In stilte wandelen we naar de volgende halte. 

(stukje wandeling naar halte 5 = terug naar de klas) 

 

Halte 5: Hoop  

(in de klas) 

Ontsteek een kaars 

Plaats er eventueel een Jezusprent of Bijbelboek bij. 

Tot op vandaag kan Jezus een voorbeeld zijn voor sommigen. 

Soms ook voor mij … Misschien ook voor jou…  

Ik weet niet of dat zo is voor jou… 

Wat ik wel weet is dat Hij leeft, op één op andere manier. 

In onze verhalen.. 

In het goede dat we doen… 

In de hoop en de liefde… 

Als we over Hem blijven vertellen, Zijn bijzondere verhalen en wonderlijke daden blijven 

herinneren dan leeft Hij nog in onze herinneringen, in onze verhalen, in ons hart, in onze goede 

daden. 

Christenen noemen dit “verrijzenis” en vieren dit op Pasen. 

Een feest in de lente wanneer de natuur weer tot leven komt. 

Het groen krijgt weer de kans om te groeien. 

De zon geeft opnieuw meer licht en warmte. 

De vogels fluiten hun lied. 

Het is niet langer donker, leeg en stil. 

Er is hoop! 

 



Nodig kinderen/leerlingen uit om een voorwerp uit de omgeving (klas, boekentas, …) bij de kaars en 

Jezusprent/bijbel te plaatsen. 

Vraag: 

Nu vraag ik me af of er in ons klaslokaal iets is dat je naar hier kunt brengen en bij de kaars (met 

Jezusprent of Bijbelboek) kan leggen om ons te helpen meer over het verhaal te vertellen. Kijk 

maar om je heen. Ik ga straks de kring rondgaan en iedereen vragen of je iets wilt gaan halen om 

naast de prent van Jezus te leggen om ons meer van het verhaal te tonen.  

(lln mogen vertellen maar dit moet niet) 

 

vb wereldkaart (Jezus voor iedereen), pen (er is veel over Jezus geschreven), … 

 
Vraag achteraf ook om het voorwerp terug zijn plaats te geven (wanneer alle voorwerpen er liggen 
en je doet dit best 1 voor 1). 
 
 

TOT SLOT 

Een handvol delen 

Onze hand … onze vingers nodigen ons : 

Te delen wat goed is. 

Te zoeken naar hoopvolle richtingen. 

Stop te roepen tegen pijnlijke dingen die moeten veranderen. 

Trouw te blijven aan jezelf en aan anderen.  

Soms klein en kwetsbaar te kunnen zijn, maar niet te vergeten hoe krachtig je bent! 

En dat alles misschien naar het voorbeeld van Jezus. 

 Groeien in mens worden 

 Naar het voorbeeld van Jezus 

 Werken wij aan die ene droom: 

 Een betere wereld voor elke mens. 


