HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

HET AFSCHEID VAN JEZUS (LUCAS 24, 50-53)

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'In de Bijbel staat dat de Messias zal lijden en sterven en dat
Hij op de derde dag zal verrijzen uit de dood. En ook dat men in zijn naam bekering tot vergiffenis
van de zonden moet prediken. Men moet dat doen bij alle mensen, te beginnen in Jeruzalem. Jullie
zijn daarvan getuigen. Daarom zend Ik jullie wat mijn Vader beloofd heeft. Blijf in de stad, tot God
jullie kracht zal geven.' Daarna ging Jezus met de leerlingen naar buiten tot bij Betanié. Hij stak zijn
handen omhoog en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, ging Hij weg. Hij werd in de hemel
opgenomen. Zijn leerlingen aanbaden Hem en keerden heel blij naar Jeruzalem terug. Zij gingen de
hele tijd naar de tempel en verheerlijkten God.

VERWERKING
1. GESPREK MET DE KINDEREN

Vraag de kinderen welk groot feest we 40 dagen geleden hebben gevierd. Gedurende
veertig dagen na zijn opstanding heeft Jezus zichzelf op verschillende manieren getoond opdat de
leerlingen echt zouden geloven dat Hij werkelijk is verrezen en leeft. Wie kent nog een van de
verhalen over de verrijzenis van Jezus en hoe Hij zich op verschillende momenten aan zijn leerlingen
liet zien? Welk hoogfeest vieren we vandaag? Welk hoogfeest vieren we volgende week zondag?

Het evangelie vertelt over Jezus’ Hemelvaart. Waar ging Jezus naar toe? Is Hij in de lucht
verdwenen? Is Jezus écht opgestegen naar de hemel?

In de Bijbel heeft men (als men over de hemel spreekt) het niet noodzakelijk over een plaats
hoog daarboven, tussen de sterren. Je mag je dus die hemelvaart niet té letterlijk voorstellen. Het
adres van God kennen we niet. Dit is een symbolische manier om te zeggen dat Jezus niet meer
zichtbaar was, maar nog steeds leeft bij God. Zijn leerlingen zagen Jezus niet meer, maar bleven wel
zijn aanwezigheid ervaren. Wij kunnen Jezus niet zien zoals zijn apostelen dat konden. Maar wij
mogen leven vanuit deze belofte dat Jezus altijd bij ons is. We weten wel dat Hij in het hart van de
mens wil wonen.

2. GEBED

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart.

Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen.

God, geef ons uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden.

Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede.
God, geef dat wij door de Heilige Geest de echte wijsheid mogen ontvangen.

Door Christus onze Heer.

Amen.



1. KNUTSELWERK - BLUF OP MIJ WACHTEN

Toen Jezus naar Zijn Vader ging, keken Zijn vrienden toe en ze zagen Hem verdwijnen achter een
wolk; een wolk trok Hem uit het zicht.
Benodigdheden: papier en voor de binnenkant ter versteviging karton, lijm, lint.

- kleur de onderdelen op blad 1 en 2 in

- knip alle onderdelen uit

- de stroken met wolken van blad 1 en 2 worden aan elkaar gelijmd door lijm op de blanco zijstroken
te doen. Lijm eerst de beide stroken aan elkaar vast.

- lijm de stroken nu aan elkaar tot een rond geheel

-vouw de vouwvlakjes aan de bovenkant om, ze vormen nu een vlak geheel waar de cirkel op gelijmd
kan worden

- lijm de twee ronde cirkels welke aan elkaar zitten van blad 2 op elkaar en prik een gaatje in het
midden zodat er een lint door kan in een later stadium, nu is het iets steviger en lijm dit bovenaan
de lucht over de lijmstrookjes, dus lijm op de lijmvlakjes doen en de cirkel erop lijmen

- Knip uit karton nog een cirkel en druk die er aan de binnenkant in, maak wel ook in het midden een
gat voor het lint

- vouw een kartonnen A4 vel dubbel

-rol het even een beetje op, om je hand rondleggen en stop het binnenin de lucht ter versteviging
van de zijkanten.

-Doe een lint van bovenaf door het gat in het midden van de cirkel en maak een lusje bovenin het
lint om het geheel aan op te hangen of vast te houden

-Doe nu lijm op de voor- of achterkant van Jezus en lijm het lint ertussen, Jezus heeft ook aan de
achterkant voetjes dit is voor stevigheid ze kunnen dan nog op de wolk worden geplakt wanneer je
ervoor kiest om de wolk te voorzien van watten, dan staat hij als het ware op een wolk

-Doe lijm op de achterzijde van een wolk, en lijm nu de wolken met de achterzijde tegen elkaar aan,
wel met het lint ertussenin en klaar is de knutsel.


https://gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/hemelvaart/Jezus_gaat_naar_de_hemel_Blijf_verwachten.pdf

Bronnen

https://www.kinderwoorddienst.nl

https://www.geloventhuis.nl

https://www.samueladvies.nl

https://

bijbelin1000seconden.be

Hemelvaart

Lucas 24, 46-53 —= =
Tot ziens,
Jezus

Hieronder staan tekeningen van wat we in het kerkelijk jaar vieren.
Kun jij de bijbehorende namen invullen?
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Van Aswoensdag tot Pasen is de Veertigdagentijd
en
van Pasen tot Pinksteren is de Paastijd

Doordenkertjes Paastijd t/m Sacramentszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei
www.samueladviesnl
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