
 

Het stond in de sterren geschreven. 

Engelen bij de geboorte, 

Wierook als geboortegeschenk. 

Er was iets met dat Kind.     

Op de een of andere manier was er die speciale relatie. 

En dan, op die dag, aan de rivier.       

“Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”   

De ultieme bevestiging. 

De bewustwording van een roeping. 

Tegelijk een zware opdracht.      

Eeuwige God, 

zend ons uw Geest.         

Laat ons horen, zien en voelen waaraan mensen nood hebben. 

Vooral in deze tijden. 

Dit vragen wij U door Jezus, uw welbeminde.     

Amen.          

 

Luc Beeldens 

Mia Verbanck 

 


