
Begin bij mij 

Heer, vernieuw uw kerk en begin bij mij. 
Heer, bouw uw parochie op en begin bij mij. 

Heer, sticht overal op aarde vrede,  
laat ons in contact met U komen en begin bij mij.  

Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle mensen  
en begin bij mij. 

 

Een anoniem gebed dat ik las in het recent verschenen boek: ‘Heer, leer 
ons bidden’ van bisschop Lode Aerts. 

 
Begin bij mij… 

 
In de cursus geloofsleer werd afgelopen zaterdag gesteld dat ‘Geloven in 

God’ begint met een ervaring. God zoekt de mens. 
Hierover hadden we het deze week op de parochieploeg.  

 
Mijn jongste herinnering op religieus vlak gaat terug naar het 2de leerjaar 

toen ik hier in Ename bij juffrouw Adeline in de klas zat. Ik was tot 
wenens toe beroerd (vertelde ons moeder) door het verhaal van Herodes 

en de kindermoord. Wat een onrecht! Dat was niet zo’n fantastische 
ervaring om op verder te bouwen. 

 

Misdienaar worden mochten mijn 3 broers wel en ik niet, dus ging ik maar 
in het Sint-Laurentiuskoor wekelijks meezingen.  

Rond de leeftijd van 12 jaar sloot ik mij aan bij  ‘De Jonge Kerk’ (wat we 
nu de Jokri zouden noemen) met Zuster Francesca als trekkend voorbeeld 

op het jaarlijks kamp. 
Iets meer dan 40 jaar geleden stond pastoor Van Hoolandt aan onze deur 

met de vraag of ik enkele liedjes op mijn gitaar kon spelen voor de KSA-
viering in Mater. Was dat het begin?  

Ik weet het niet… in elk geval werd mijn engagement steeds groter…eerst 
in de 3torens, dan de 5torens en later de parochiale eenheid Oscar 

Romero. 
 

Twee jaar geleden stelde bisschop Lode de vraag om pastoraalcoördinator 
te worden. De dag dat die benoeming gepubliceerd werd in Kerk en Leven, 

kwam ik ’s avonds laat deze kerk binnen om alles klaar te zetten voor de 

schoolvieringen. Toen zag ik een fel zonlicht door dat glasraam naar 
binnen komen.  

Dat is de foto die op de kaft staat. Ik kreeg er een warm en goed gevoel 
bij… het was voor mij een knipoog van God. 

 
Waar 2 of 3 in Mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. 

Met dat vers uit het evangelie van vandaag, durf ik op weg te gaan.  
Alleen durf ik deze opdracht niet aan… Met de support en hulp van onze 

kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en vriendinnen, de 



parochieploeg en meer dan 140 vrijwilligers in de parochie en niet in het 
minst van Albert en deken Luc, zet ik de stap. De mooiste motivatie en de 

meeste kracht is echter jullie aanwezigheid vandaag.  

 
Met velen samen kunnen we de oproep van God beantwoorden om zijn 

kerk te vernieuwen, zijn parochie op te bouwen, vrede, liefde en waarheid 
te brengen bij alle mensen.  

 

 

 


