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Hoop is als een vonk.

Klein. Bijna onzichtbaar.

Maar één vonk is genoeg

om licht te brengen in het donker.

lets van niets eigenlijk.

Entoch... hetis vaak precies dat kleine begin
dat een hele beweging op gang brengt.

In ons persoonlijk leven hebben we al veel meegemaakt.
Momenten van vreugde, maar ook van verlies, twijfel, strijd, ...
En toch, telkens wanneer het pad moeilijk werd,

kwamen er mensen, gebeurtenissen, inzichten, ...

die ons hielpen om verder te gaan.

Alsof de hoop ons telkens weer vond.

Niet als een overweldigende kracht,

maar als een fluistering, een zacht duwtje in de rug.

Ik haal veel hoop uit Psalm 23.
“De Heer is mijn herder, et ontbreekt mij aan niets.
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~ De HEER is mijn herder,
~ het ontbreekt mij aan niets.
. Hij laat mij rusten in-groene welden
en voert mij naar vredig water. .

Psalm 23 1- 2

Die woorden dragen mij.

Ze herinneren mij eraan dat ik niet alleen ben,
zelfs niet in het dal van diepe duisternis.

Eris leiding. Er is nabijheid. Er is hoop.

Niet omdat alles altijd goed gaat,

maar omdat ik weet dat ik gedragen word.

Het geeft mij hoop om te zien
hoe een jonge generatie opstaat.
Zoekend. Vragend.

Niet omdat het moet,

maar omdat het mag en kan.
Omdat het van binnenuit komt.



Mijn jongste dochter van 17 leest de Bijbel.
Niet uit plicht, maar uit verlangen.

Ze zoekt naar betekenis, naar diepgang.

En datis echt hoop.

Hoop dat het vuur blijft branden,

dat de zoektocht doorgaat,

dat het geloof leeft — van hart tot hart.

Hoop is de kaars als het donker is.

Niet het felle licht dat alles overweldigt,
maar het zachte schijnsel dat de weg toont.
Hoop is het kompas bij een wandeling.

Niet de kaart met alle antwoorden,

maar het instrument dat richting geeft
wanneer alles onzeker lijkt.

Hoop tilt mensen boven zichzelf uit.

Het maakt dat we blijven proberen,

blijven geloven, blijven liefhebben.

Hoop is wat ons verbindt met elkaar,

met het verleden, het heden, en de toekomst.
Hoop is het fluisteren van God in ons hart:
“Je bent niet alleen.”

En dat maakt mij hoopvol.

Hoopvol om te zien hoe alles met alles verbonden is.
Hoe zelfs de kleinste daad van liefde

een kettingreactie van licht kan veroorzaken.
Hoopvol om te weten dat elke stap op ons pad
deelis van een groter verhaal.
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Hoop is geen zekerheid.

Maar het is wel vertrouwen.

Vertrouwen dat het licht sterker is dan het donker.
Dat liefde sterker is dan angst.

Dat God met ons meegaat — altijd.




