
In de wolken …  

De uitdrukking ‘in de wolken zijn’ 
verwijst naar mooie en vreugdevolle momenten: 
momenten die ‘hemels’ en ‘goddelijk’ zijn.  
 
In deze zomerperiode wensen we jullie  
veel hemelse momenten toe. GENIET ERVAN !  

Samen met Ilana lag ik op het gras. We keken 

naar de wolken. We probeerden allerlei figuren te 

ontdekken. Zo zag Ilana een schaap en een auto. 

’t Was een leuk vader-dochter-momentje.  

 Papa van Ilana  

Dank je God,  
voor de momenten 
waarop wij mogen genieten 
van wat eenvoudig is en klein 
en ons zomaar wordt gegeven: 
een vogel in de lucht, 
blote voeten in het gras, 
figuren in de wolken. 
Zo kan het zomer zijn 
in ons leven en ons hart.    
 
  

In de Bijbel lezen we hoe God zijn volk 
begeleidt doorheen de woestijn en hen 
‘in de vorm van een wolk’ de weg wijst.  
  

In het boek Job uit de Bijbel wordt de vraag gesteld:  
‘wie kan de wolken tellen?’  
Er zijn zoveel dingen die wij, mensen, niet kunnen of niet 
begrijpen. De schepping is zo groots en onvatbaar dat ze 
verwijst naar Iemand die groter is dan wij … .  
   
  

Oma past in de vakantie veel op 
de kinderen. Ze maakt dan met 
hen een reis doorheen de tuin. 
Samen ontdekken ze dan allerlei 
diertjes en plantjes. Zo zien ze 
plots wat vaak verborgen blijft.  
  

We speelden ‘ik ga op reis en neem mee…’. Lili 
van 3 wou ook meedoen. Omdat zij nog klein is, 
mocht zij beginnen: 
“ik ga op reis en neem mee: mama”, zei ze. 
Iedereen lachte.  
 

Mama van Wout, Brick en Lili 
 

  


