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HEB JE INTERESSE? 

MELD JE AAN VOOR  

15 SEPTEMBER 2025 

Woon je in de gemeenten Herzele of Sint-

Lievens-Houtem, ben je daar kerkelijk 

geëngageerd of gaan je kinderen naar een 

van de scholen, dan vragen we je voor 15 

september 2025 aan te melden.  

De data van de communievieringen 

zijn te vinden op de website en aan te 

duiden bij de aanmelding! 

Dit kan via de website 

www.parochieherzelehoutem.be of 

via de QR-code. 

Lukt het niet 

online, dan kan je 

terecht na de 

viering van 11 uur in de kerk van Herzele 

bij een medewerker. 

OPGELET 

Dit is enkel een aanmelding. De 

inschrijving volgt later. In de loop van de 

maand september ontvang je verdere info 

over het traject en de inschrijving. 



WAT VERWACHTEN WE? 

Wellicht hebben jullie je kind laten dopen in de 

Rooms-Katholieke Kerk. Toen hebben jullie de 

belofte uitgesproken jullie kind op te voeden in 

het christelijk geloof. Jullie engageerden zich ook 

om jullie kind Jezus en zijn Kerk beter te leren 

kennen. We verwachten ook dat jullie kind op 

school het vak Rooms-Katholieke godsdienst 

volgt. 

Indien jullie kind een doopsel ontvangen heeft 

buiten de Rooms-Katholieke Kerk (bvb door Rent-

a-priest) verwachten we dat jullie eerst een traject 

volgen om jullie kind te laten opnemen in de 

Rooms-Katholieke Kerk.  

Indien jullie kind nog niet gedoopt is, kan dat nog 

steeds. Immers, zonder het doopsel kan een kind 

het sacrament van de eucharistie niet ontvangen.  

HEB JE NOG TWIJFELS? 

Misschien voelen jullie zich wat onwennig ten 

aanzien van het christelijk geloof of heb je vragen. 

Dat mag. Het belangrijkste is dat jullie zich 

willen engageren om mee op weg te gaan 

en Jezus te leren kennen. Dit door gesprek, 

activiteiten thuis, deelnemen aan vieringen en 

dergelijke meer.  

Voelen jullie als ouders dat de tijd nog niet rijp is 

om zelf deel te nemen aan het kerkelijke leven in 

het ontvangen van de sacramenten of om daarin 

verder te groeien. Dan kunnen jullie later (andere 

jaren) nog steeds instappen. Het belangrijkste is 

dat jullie een eerlijke keuze maken in respect 

met je eigen levensovertuiging en in respect voor 

de diepe betekenis van het sacrament van de 

eucharistie. 

VOOR DE OUDERS 

Beste ouders, 

Is ‘geloven’ belangrijk in jullie gezin? 

Zien jullie jezelf op weg gaan met Jezus 

Christus in het leven en zijn kerkgemeenschap? 

Hebben jullie kinderen die momenteel de 

leeftijd hebben van 6 of 7 jaar?  

Dan nodigen we jullie van harte uit om met ons 

mee op weg te gaan om Jezus beter te leren 

kennen in het eerstecommunietraject.  Wat is het 
sacrament van de 
eucharistie of de 
eerste communie? 
De eucharistie is een van de sacramenten die 

een leerling van Jezus binnen leidt in het geloof. 

Het is een bijzonder sacrament want in 

tegenstelling tot sommige andere (doopsel en 

vormsel) is dit sacrament bedoeld om herhaald 

te worden.  

De eucharistie is de samenkomst bij uitstek waar 

christenen naar Gods Woord luisteren en in 

opdracht van Jezus het Brood breken en delen.  

Gelovigen ontmoeten daar de levende Heer en 

voeden zich door zijn bijzondere aanwezigheid 

in het ontvangen van het gebroken Brood in de 

communie.  

Volwassen christenen kunnen niet alleen 

zelf deelnemen aan deze bijzondere 

viering. Ze kunnen ook hun kinderen 

meebrengen om deel te nemen en te laten 

groeien in de beleving van de eucharistie.  

Op het moment dat deze kinderen voor de eerste 

keer de heilige communie ontvangen, noemen 

we dat de eerste communie. 


