19/01/2022 INFOAVOND EERSTE COMMUNIE

Beste mensen,

e Van harte welkom aan u allen in deze kerk waar het allemaal te doen is.

e Verontschuldiging van mevrouw Machteld Vanhulle, directrice van school, en
voorstelling van mevrouw Jozefa Vangoidsenhoven, in parochie mee
verantwoordelijk voor liturgie en de eerste communie + lkzelf = Mia
Verbanck, ik spreek als verantwoordelijke liturgie in parochie en PE.

Avond drie delen met telkens korte pauze
1. wat is de eerste communie?
2. hoe verloopt bij ons de voorbereiding en de eerste communie zelf?
3. mogelijkheid tot inschrijving en betaling

Beste ouders, ik wil u bedanken voor uw belangstelling en komst. Ze is niet
vanzelfsprekend, want lang niet alle kinderen doen vandaag nog hun eerste
communie. - U kiest ervoor om er meer over te weten, dan kan dat om zeer
uiteenlopende redenen zijn:
1. wij horen bij de kerk en mijn kind zet nu na het doopsel een volgende
stap,
2. we hebben het zelf gedaan en onze oudere kinderen ook,
3. alle vriendjes van onze dochter of zoon doen hun eerste communie,
4. deeerstecommunieis eengelegenheid om mijn kind erop te wijzen dat er
méér is dan het gewone leven van alledag.
Kortom, iedereen heeft zijn eigen redenen.

1. WAT IS DE EERSTE COMMUNIE?

het is de eerste volledige deelname aan de eucharistie.

voorbereiding wil de communicanten en ouders zo goed mogelijk laten
deelnemen: een kind kan onmogelijk alles begrijpen wat daar gebeurt. Een
eucharistie heeft een groot aantal vormelijke handelingen zoals vaste liederen,
vaste gebeden, houdingen, gebaren en bewegingen die een achtjarige
onmogelijk helemaal kan vatten; het gaat hem om de beleving en om het
ondergedompeld worden in een gebeuren.



En dat vraagt wat oefening en gebeurt vooraf twee ingroeivieringen, waarover

straks meer.

Als u kinderen mee naar de eucharistie brengt,
1. wil u ze bij God wil brengen
2. uwil hen laten ontdekken dat Jezus hen heel nabij is en dat zijn Blijde
Boodschap belangrijk is voor hun verdere leven,
3. u wil dat ze steun vinden in een gemeenschap van mensen , want communie
betekent verbondenheid.

Er zijn drie partijen nauw betrokken bij de eerste communie en de voorbereiding.

Samenspel, ieder eigenheid - complementair:

1. uzelf, de ouders, u bent het meest verantwoordelijk voor de
geloofsopvoeding. Uw keuze voor de eerste communie is een engagement

e toteen traject.

e tot kwetsbaarheid: uw kinderen gaan u ook vragen stellen. Het is
belangrijk om authentiek te zijn, te durven zeggen als u het niet weet,
zeggen dat u ook zoekend bent als dat zo is, dat u in dialoog durft gaan.

2. de school is een leergemeenschap: via de godsdienstlessen brengen de
leerkrachten de kinderen kennis bij over God en Jezus. In kader van eerste
communie via thema water (doop) en altaar (vieren) + kerkbezoek.

3. de parochie als geloofsgemeenschap van mensen die wekelijks op zondag
samenkomen rond God en Jezus. De parochie biedt twee ingroeivieringen aan

om te ervaren wat eucharistie vieren is, om God en Jezus te ontmoeten.

Je eerste communie doen betekent dat je gedoopt bent in de katholieke kerk.
Wie gedoopt is in een protestantse kerk, niet gedoopt is of gedoopt is via Rent a
priest, moet contact opnemen.

In de ingroeiviering zal pastoor-deken Ronald Sledsens die kinderen dan dopen of
ritueel aanbieden om kinderen op te nemen in de katholieke gemeenschap.

2. CONCREET VERLOOP IN ONZE PAROCHIE - AAN DE HAND VAN BLAD
3. MOGELUKE INSCHRIUVING + BETALING — duidelijk vermelden als u niet van

OLV Pulhof bent — overlopen formulier — geld in omslag: 15 euro delen in
algemene onkosten + 25 euro voor fotoreportage



