
INTENTIES VOOR DE VOORBEDE 
TIJDENS EEN EUCHARISTIEVIERING OP ZONDAG 

 
  
Voor de 26ste zondag door het jaar, voorafgaand aan de opening van de synode, worden 
enkele intenties voor het universeel gebed (de voorbede) voorgesteld: 
 
Voor de Kerk, aan de vooravond van een nieuwe fase in het synodaal proces. 
Dat de levende en werkzame aanwezigheid van het Evangelie  
haar maakt tot de wijngaard uit de parabel  
en ze een vitale plaats wordt  
waar zinzoekers onderdak en gehoor vinden,  
en op adem kunnen komen. 
Laten we bidden. 
 
Voor de bisschoppen en alle deelnemers aan de synode. 
Dat het luisteren naar de Heilige Geest leidt tot voorstellen 
die het hele volk van God doet ervaren 
dat het werkelijk deelneemt aan het leven van de Kerk 
en geroepen is om in de wereld blij te getuigen 
van de nieuwheid van het Evangelie. 
Laten we bidden. 
 
Voor de theologen. 
Dat de gave van wijsheid en inzicht hun bijdrage aan de synode begeleidt 
zodat de gave van het geloof heel het volk van God verrijkt. 
Laten we bidden. 
 
Voor de jongeren,  
op zoek naar waarheid en authenticiteit, 
naar helderheid en spiritualiteit. 
Dat zij zich door het synodaal proces steeds meer betrokken voelen 
bij het leven en de zending van de Kerk, 
te midden van de uitdagingen van deze tijd. 
Dat zij met hun jeugdig enthousiasme  
getuigen van de hoop die voortkomt uit de ontmoeting met Jezus. 
Laten we bidden. 
 
Voor ons hier verzameld,  
in verbondenheid met christelijke gemeenschappen wereldwijd. 
Dat wij door het proeven van Gods goedheid  
in het lichaam en bloed van Jezus 
onze naaste met nieuwe ogen tegemoetgaan 
en getuigen van zijn gulheid in de wereld van vandaag. 
Laten we bidden. 



Als slotgebed van het universeel gebed (de voorbede) kan de priester één van de 
collectagebeden nemen uit het misformulier bij gelegenheid van een synode: 
 
Heer, 
Gij die uw Kerk leidt en bewaart, 
vervul uw dienaren 
met de geest van verstand, waarheid en vrede, 
zodat zij inzien wat U welgevallig is 
en getrouw naar dit inzicht handelen. 
Door Christus, onze Heer. 
 
ofwel 
 
God, 
vol goedheid zorgt Gij voor uw volk 
en liefde kenmerkt uw beleid. 
Schenk aan de herders van uw Kerk de geest van wijsheid 
om uw volk te brengen tot diepere kennis van de waarheid 
en grotere toewijding aan uw dienst. 
Door Christus, onze Heer. 
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