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Beste Poulard, vertel ons eens waar jij vandaan komt. 
We weten het: uit Haïti. Kom je uit een fijne familie? 
Ja, ik houd heel veel van mijn ouders, Zij hebben mij alles gegeven: liefde, eerlijkheid, 
geduld, hoop en respect voor mensen die anders zijn. Dat is verdraagzaamheid. Mama en papa 
heten Suzette en Paul. Mijn jongste broer heet trouwens Ti-Paul, kleine Paul wil dat zeggen. 
Ik heb nog een andere broer, Jimmy, en dan drie zussen: Béatrice, Shiline en Prisca. Mijn 
grootouders zijn al overleden, maar ze zijn niet afwezig in mijn leven. Ze zijn aanwezig in 
wie ik vandaag ben. 
Ik ben geboren in Port-au-Prince op 15 juli 1990. Ik ging daar naar school. In augustus 2011 
ben ik ingetreden in de Congregatie van Scheut. 

Jij kende dan een aantal Scheutisten? 
Ja, zeker: Vlamingen, Congolezen, Filippijnen. 

Liggen zij aan de basis van jouw roeping? 
Niet aan de basis van mijn roeping zelf, maar zij zijn wel de “oorzaak” dat ik mij aangesloten 
heb bij Scheut. Het heeft te maken met hun manier van leven: hun eenvoud, hun 
internationale betrokkenheid en hun vermogen om zich onder te dompelen in andere culturen, 
zoals die van ons in Haïti. 

Hoe is jouw roeping dan begonnen? 
Ik was zeven jaar. Ik was getroffen door de manier waarop de parochiepriester de mis deed, 
met alles er op en er aan: zijn kleding die helemaal anders was dan onze gewone kleding, door 
de gebaren, “de Heer zal bij u zijn”, door de hele sfeer in de kerk. 

Ben jij misdienaar geweest? 
Neen, nooit. Zelfs geen koorlid. Daarom dachten mijn ouders dat ik nooit priester zou kunnen 
worden. Want misdienaar zijn was al altijd een “eerste stap”. 

Maar het is dus toch aan het lukken. Bijna diaken! Je bent dan het noviciaat begonnen in 
Haïti? 
Neen, ik heb filosofie gestudeerd in Haïti. Het noviciaat was in Congo. Ik was daar in een 
groep van veertien jonge Scheutisten van vier verschillende nationaliteiten. Ik ben daar 
anderhalf jaar gebleven. Daarna heb ik theologie gestudeerd in de Filippijnen, ook al in een 
internationale context: Scheutisten uit acht landen. Corona is er dan tussengekomen, waardoor 
ik na de theologie opnieuw een tijdlang in Haïti was voor een stage in een parochie, in 
afwachting van. 

En dan naar ons land? 
Inderdaad. Samen met Jerry, goede confrater uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, ben ik in 
Leuven terechtgekomen om daar intensief Nederlands te studeren, aan het Instituut voor 
Levende Talen. 

Van Leuven naar Mechelen is dan maar een kleine stap voor een Scheutist… 
Ja en neen. Want hier begon ons missionair leven bij jullie. En dat is een grote uitdaging, geen 
kleine stap! 



In een maatschappij, anders dan in Haïti, die stevig geseculariseerd is … 
… en waar ik alles moet leren! 

En dat op jouw leeftijd! 
... en dat leert mij opnieuw wat het betekent om nederig te zijn! Want ik heb altijd andere 
mensen nodig om wat nieuw is in mij op te nemen. 

Wat die secularisatie betreft, zie je dat als iets positiefs? 
Ja, die is goed, want secularisatie helpt om creatiever te zijn en de context van vandaag au 
sérieux te nemen. Het geeft jullie en dus ook mij de gelegenheid om Kerk te zijn die gastvrij 
en verdraagzaam is. 

Eind februari heb je geloften voor het leven afgelegd. Nu is er de diakenwijding. Dat gaat 
vlug … 
Ja maar, niet vergeten dat ik ondertussen twaalf jaar in vorming ben! Welke Vlaamse priester 
heeft ooit zo lang gestudeerd ? … 

Ik niet! Dus kan ik heel goed begrijpen dat het tijd wordt om gewijd te worden. 
Ja, ik word diaken op weg naar het priesterschap. Dat is mijn roeping als Scheutist. 

Heb je al enig idee welke pastorale taak je bij ons wil opnemen? 
Geen idee. Maar ik zou graag met jonge mensen werken. Tijdens stages in Bim-Sem en bij de 
jeugdbeweging van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Jamaswapi, is dat nog maar eens 
duidelijk geworden voor mij. 

Inderdaad, ik hoor niets dan goede feedback daarover. Komt dus goed. 
Als diaken wil ik mij alleszins verder inzetten ten dienste van mensen en van de Kerk 
uiteraard. Het motto van de wijding zal zijn: “Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt 
gedaan, hebt gij aan Mij gedaan”. Dat kan een licht werpen op de manier waarop ik dit ambt 
op mij wil nemen. 

Ga jij later bisschop worden? Of algemene overste van Scheut? 
Neen, ben jij gek, Jan? Wat een idee! 

Wij zijn in elk geval heel gelukkig met jou in Mechelen. Alvast proficiat met je diakenwijding. 
Dank je wel, Jan. 

 


