
Het anker op kamp bij de chirojongens van Kemzeke 
 
Naar aanleiding van het jubeljaar organiseerden we als parochie Heilige Helena  
een kampwedstrijd voor onze jeugdbewegingen. Wie dat wilde, kon een anker 
meenemen op kamp, het creatief versieren en er een mooi plekje voor zoeken. 
Hiervan mocht men een foto insturen naar de redactie van ons parochieblad. 
De winnaars van onze wedstrijd mogen binnenkort een leuke prijs verwachten van 
onze parochie. 
 
Onderstaande foto ontvingen we van Chiro Juventa uit Kemzeke. Hun jongste afdeling: 
‘de janussen’ hebben enorm genoten van het versieren, hun afdelingsthema was 
namelijk Piraten! 


