Werelddag van de Migrant en de Viuchteling 14 januari 2018

Sinds 2014 brengt de Katholieke Kerk, op initiatief van de Paus, de
situatie van migranten en vluchtelingen wereldwijd in de
aandacht.

Dit jaar schetst Paus Franciscus in zijn wereldbrief vier stappen die
migranten en vluchtelingen moeten helpen om in een nieuw land
een betere toekomst te kunnen opbouwen.

Waar migranten en vluchtelingen aankomen moet een
samenleving bereid zijn hen ten eerste

1.verwelkomen (onthaal, begeleiding),

2. hen beschermen (erkenning en verzekering van fundamentele
rechten),

3. hun leven bevorderen ( hun capaciteiten doen ontplooien en
helpen vormen) en

Ten vierde hen integreren (voorwaarden scheppen om een plaats
fe hebben in de nieuwe samenleving) ".

Wie is nooit onderweg geweest, op zoek naar een betere plek
voor jezelf, voor je kinderen ¢ Vandaag op de “Werelddag van
de Migrant en de Vluchteling” richt Paus Franciscus zich tot ieder
van ons:

Beste broeders en zusters,

« De vreemdeling die in uw land verblijft zal je behandelen als een
landgenoot. En jullie moeten hem beminnen als jezelf, want jullie
zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben Jahwe uw God.»
(Lv 19, 34).

Tijdens de eerste jaren van mijn pontificaat heb ik altijd opnieuw
mijn grote bekommernis uitgesproken over het trieste lot van veel
migranten en vluchtelingen die wegvluchten voor oorlogen,
vervolging, natuurrampen en armoede. Zonder aarzelen heb ik dit,
sinds mijn bezoek aan Lampedusa op 8 juli 2013, met de hulp van
de Heilige Geest en in gebed, geprobeerd te interpreteren als een
“teken van de tijd". (...) Elke migrant die aan onze deur klopt is
een kans om Christus te ontmoeten, die zich altijd en overal
identificeert met elke migrant, of die nu verwelkomd dan wel
vitgesloten wordt. De Heer vertrouwt aan de zorg van de Kerk
elke mens toe die gedwongen wordt zijn eigen land te verlaten.



Die bekommernis geldt voor elke etappe van het migratieproces:
vanaf het vertrek en gedurende de hele reis, vanaf de aankomst
tot de terugkeer. Die grote verantwoordelijkheid wil de Kerk delen
en samen met alle gelovigen dragen. Zij wil dit doen met alle
mensen van goede wil die geroepen zijn om, ieder op zijn manier,
genereus, snel, met wijsheid en inzicht antwoorden te zoeken op
die vele uitdagingen van vandaag”.



