zZeven vragen - zeven antwoorden

Wat vind je het mooiste in je
parochiekerk?

Op de vraag wat ik het mooiste vind
in onze parochickerk, kan ik moei-
lijk een antwoord geven, omdat ik
het hele gebouw mét interieur fan-
tastisch vind. Niet voor niets” de
kathedraal van het noorden” ge-
noemd. Als lid van de kerkfabriek
ben ik erg begaan met de toestand
van het kerkgebouw. Een bouw-
werk dat 120 jaar oud is, heeft alle
weersomstandigheden meegemaakt
en vergt veel onderhoud. We kun-
nen blij zijn dat de bestuursploe-
g, in samenwerking met de stad,
de restauratie van de toren tot een
goed einde gebracht heeft. De toren,
een van de mooiste kerktorens in de
wijde omgeving, schittert weer in
alle glorie en siert de sky-line van
Hamont.

Wat maakt dat ik dankbaar
ben?
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Bij de nieuwjaarswensen zegt men
altijd dat “gezondheid® het hoogste
goed is. Ik ben dankbaar dat ik tot
nu toe van een goede gezondheid
heb mogen genieten. Het heeft me
de mogelijkheid gegeven om zelf-
standig alles te kunnen doen en
zelf beslissingen te nemen. Even-
eens ben ik dankbaar dat wij als
ouders, ondanks fertiliteitsproble-
men, toch niet kinderloos gebleven
zijn en dat ik nu van de Kkleinkinde-
ren kan genieten.

Wat geeft mij rust?

Als je partner overlijdt, dan wordt
heel jouw leven op zijn kop gezet
en komt er van alles op je af. Bij
mij is dit 12 jaar geleden gebeurd.
Je hebt dan rust nodig om tot jezelf
te komen en om alles weer terug op
de rails te krijgen. Die rust heb ik
toen, en nu nog, gevonden in het
beluisteren van klassicke muziek.
Tk kan genieten van de symfonieén
van Beethoven, Mozart en Haydn.
Op de Klassicke zender van Telenet
kan ik bijvoorbeeld de ganse avond
geniecten van een of andere opera.

Waar wordet jij blij van?

Door dat ik op mijn leeftijd (8o-
plus!) nog heel mobicel ben, ben ik
nog in staat veel vrijwilligerswerk
te doen. Het maakt mij blij andere
mensen te kunnen helpen. Een ei-
genschap die ik waarschijnlijk van
mijn moeder meegekregen heb. Zij
stond ook steeds ten dienste van
heel haar familie. Door mijn fitheid
kan ik ook genicten van vele fiets-
tochten in binnen en buitenland,
het maakt me blij en geeft me veel
voldoening, telkens als er weer een
dagtocht op zit. Ik ben blij te kun-

nen terugvallen op een grote vrien-
denkring waarmee ik allerhande ac-
tiviteiten kan ondernemen.

Wat ervaar ik als een groot mys-
terie?

Het grote mysterie dat God is, de
schepping die uit zijn Geest komt.
Hoe wonderlijk is het ontstaan van
de aarde bij de oerknal, het tot stand
komen van ééncellige organismen
en daaruit de ontwikkeling van le-
ven: planten, dieren en tenslotte de
mens? Hoe wonderlijk is heel die
evolutie die in de miljoenen jaren
voorheen heeft plaatsgevonden en
geleid heeft tot de wereld zoals we
hem vandaag kennen?

Wat heeft mij het meest ver-
wonderd?

Wat mij het meest verwondert, is
de ontwikkeling van de techniek.
We hebben in ons leven op tech-
nisch vlak heel veel zien verande-
ren. We hebben de opkomst van
TV, PC. GSM, smartphone en nog
vele andere dingen meegemaakt. Al-
lemaal uitvindingen die ons leven
aangenaam maken. Ook verwondert
het mij wat er in de geneeskunde
allemaal mogelijk is. Ik moet hier-
bij denken aan de collega met een
ruilhart die ieder maand met onze
groep gepensioneerden mee fietst of
wandelt. Zonder harttransplantatie
zou hij reeds lang overleden zijn.

Watmaaktmij bang?

Een vaststelling die velen met mij
delen is dat de gemeenschap harder
en minder menselijk is geworden.
De debatten in de politiek zijn bit-
sig, er wordt “op de man gespeeld”.
Ook in het onderwijs staat de leer-

kracht voor grote uitdagingen en
wordt het mocilijker om de leerstof
over te brengen: de leerlingen wor-
den vaak misleid door de sociale me-
dia. Dikwijls weten de leerlingen
niet hoe ze zich in de klas moeten
gedragen, omdat ze thuis geen dui-
delijke grenzen opgelegd Kkrijgen.
Komt daarbij nog de onzekerheid in
de wereld met de oorlogen in Ukra-
ine en Gaza, de conflicten in Afri-
ka, de verkiezing in Amerika, de op-
warming van de aarde .... We kun-
nen alleen maar bidden en hopen
dat de wereld voor onze kinderen en
kleinkinderen er beter op wordt.

Jan Huyers
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