Van 20 mei tot 3 juni kan u in Welden de tentoonstelling ‘Jardin Gustave’ van Belgisch
kunstenaar Johan Tahon bezoeken. Johan Tahon woont en werkt in de streek en ziet er zijn
driejarige zoontje Gustave opgroeien, naar wie hij de tentoonstelling vernoemt. Het intense
contact tussen de kunstenaar en zijn zoon, brengt een artistiek spel teweeg en net dat is van
een groot belang voor Tahons werk. Beelden en tekeningen van Johan Tahon zullen te zien
zijn in de kerk, in een ruimte in de dorpskern en in het omliggende landschap. De
tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Danny Buyse, priester Patrick Derde
en zijn parochieploeg.

Kunstenaar Johan Tahon en priester Patrick Derde hadden naar aanloop van deze
tentoonstelling een geanimeerd gesprek aan de keukentafel van Derde. Beide mannen
hebben ongeveer dezelfde leeftijd (Tahon is 53, Derde is 54), maar verschillen op een
belangrijk vlak: Patrick Derde is een priester met een open kijk op de wereld, die in deze
tijden van leegloop zijn kerken vol krijgt; Johan Tahon kijkt liever naar binnen en houdt van
verstilling in de rust van zijn atelier. De tegenstelling tussen beiden merk je ook aan hun
interieur. Waar de woonst van Tahon vooral uit wit bestaat, staat er centraal in de
leefruimte van priester Derde een grote zetel in Ferrari-rood. Dit illustreert misschien dat
Tahon eerder teruggetrokken is en de mystiek opzoekt terwijl Derde een sociale man is, die
graag in de wereld leeft én veel mensen aantrekt.

Beiden hebben wel een gemene deler: hun sterke godsgevoel. Zo bleek ook tijdens het
gesprek: ‘Heel inspirerend en het heeft een beeld gevormd waar ik liefdevol mee blijf
omgaan,’ zei Johan Tahon na afloop.

Priester Derde betrekt de oude onderwijzerswoning van Welden, waar geschiedenis en
gezelligheid elkaar ontmoeten. Binnen in de inkomsthal rechts, valt meteen de grote
bibliotheek op. Tussen de werken met een religieuze inslag, merkt Johan Tahon boeken op
van Hugo Claus en Louis Paul Boon.

Tahon: Bij Louis Paul Boon, denk ik niet meteen aan religie, of ben ik daar verkeerd?
Derde: Boon was een befaamd vrijdenker, maar in De Kapellekensbaan neemt hij het op
voor Ondinneke en geeft hij de onderkant van de maatschappij recht van bestaan. De link
met de bevrijdingstheologie is er sterk.

Tahon: U vernoemde uw parochie naar Oscar Romero. Hoe bent u bij die
bevrijdingstheologie terechtgekomen?

Derde: Ik kom uit een redelijk rechts-conservatief gezin, maar een paar familieleden zijn
tijdens hun puberteit met die theologie in contact gekomen. Een tante studeerde
bevrijdingstheologie in Brazilié bij Dom Hélder Camara, de bisschop van Recife én een
spitsbroeder van Romero. Later raakte ik ook geinteresseerd in deze theologie, omdat
minderheidsgroepen en armoede er een grote plaats in krijgen.

Tahon: Tijdens de verschillende misvieringen die ik van jou bijwoonde, zag ik de vrije, losse
manier waarop jij vooraan staat. Je bent succesvol, trekt veel jonge mensen aan, ik vind het
straf hoe je dat doet. Zelf ga ik met regelmaat naar een dienst bij de Jezuieten in de oude
abdij van Drongen. Ik heb daar nood aan en verlang er soms naar. We zitten er met relatief
weinig en het is heel strikt, er heerst veel stilte. Het verwondert me nog steeds hoe samen
stil zijn zo’n groot spiritueel effect kan hebben. Als ik me niet vergis, ben jij meer een man
van de wereld. Heeft mystieke verstilling en spiritualiteit nog een plaats in jouw leven?



Derde: Ik kies inderdaad niet in eerste instantie voor het mystieke in mijn diensten. Ik wil
het anders doen. Wanneer ik hier alleen ben, kan ik wel meer dan een kwartier naar het
schilderij kijken dat hier in mijn woonkamer hangt. Dat werk biedt voor mij een antwoord
op de vragen waarmee ik worstel.

Tahon: De mooiste kunst is voor mij die waar er ook een spirituele boodschap in aanwezig is
en die op een of andere manier verwijst naar het goddelijke.

Derde: Je vertelde dat de manier waarop ik mijn dienst voorga heel vrij en losjes is. Nu, dat
heb ik geleerd van mijn pedagoog tijdens mijn opleiding voor onderwijzer. Hij kon door zijn
corpulentie moeilijk bewegen, maar beheerste het vertellen als geen ander. Hij verhief het
zelfs tot een kunstvorm. Hij leerde me dat je materiaal van iemand anders kan gebruiken,
maar het kan bezielen met je eigen overtuiging en beleving. Als ik preek, heeft dat ook
consequenties voor mezelf. Ik zie dan dat ik werk aan de winkel heb, en daar schaam ik mij
niet voor. Mijn bezieling en mijn doorleving zorgen voor een zelfonderzoek, en dat heeft
volgens mij ook met spiritualiteit en het goddelijke te maken.

Tahon: Absoluut! En het wonder, heb je dat al gezien?

Derde: Een tijdje geleden is mijn neef vader geworden van een dochtertje. Hij was vroeger
een zorgenkindje, had concentratieproblemen, dyslexie, dysgrafie, dyscalculie. Intussen
heeft hij de zaak van zijn vader gekocht en doet hij het heel goed. Als ik zijn dochtertje in
mijn armen houd, denk ik aan de zorgen die we ons ooit over haar papa maakten, en dan zit
ik naar een wonder te kijken.

Tahon: Wel fijn dat jij als priester ook zo’n goede connectie maakt met jonge mensen. Ik
vind dat belangrijk. Er was een priester op mijn middelbare school die me vertelde over
Hermann Hesse, Goethe’s Faust en vooral over de psychologie van Carl Gustav Jung. Hij
voelde ook dat ik problemen had. Ik ging toen met regelmaat praten met die man en die
uitwisseling heeft nog steeds een invloed op mijn leven en werk. Hij gaf aandacht aan een
soort lichtpunt in mezelf waaraan ik me kon vasthouden op dramatische momenten. Het is
zo belangrijk om jongeren in nood juist op te vangen en een beetje een weg te tonen
waarvan je intuitief denkt dat die wel eens de juiste zou kunnen zijn.

Het matcht tussen Tahon en Derde, dat is duidelijk. Geen toeval dat Tahons werk net in de
kerk van Derde te zien zal zijn, een kerk die er niet enkel is voor liturgie, maar ook voor
kunst met een religieuze inslag.

Tahon: Van jongs af aan heb ik een soort godsverlangen in mij gevoeld. Ik wist niet van waar
het kwam. Het was bijna fysiek aanwezig. Ik ben er nog altijd mee bezig en het wordt steeds
sterker. Mijn godsverlangen richt zich niet alleen tot het Christelijke. In de kerk zal mijn
beeld Buragq te zien zijn. Dat is het wonderlijke paard met vleugels waarop Mohammed

’s nachts rondreisde, een verwijzing naar de islam en vooral naar het soefisme. Als je de
teksten van het soefisme en de christelijke mystieke teksten naast elkaar legt, zie je zo de
gelijkenissen. Ik maakte in Bursa, in Turkije, ook iets prachtigs mee. Ik ging er naar een
derwisjschool, die deel uitmaakt van het soefisme. Wat daar gebeurde was ongelooflijk, het
ging door heel mijn lijf en ziel. Op het tapijt tussen Turken zitten en de wind van de
ronddraaiende derwisjen in je gezicht voelen, was magisch. Het raadsel van religie, het
samenkomen van verschillende religies en het bewustzijn daarrond zijn dingen die mij
bezighouden. Dat zal aan bod komen in de kerkruimte van Welden.

Derde: Wat jij vanuit jouw ideeén binnenbrengt in de kerk, vind ik schitterend. Ik zou het
niet aan om het even wie toelaten, maar met jou voelt en is het juist.



Indien u graag de tentoonstelling ‘Jardin Gustave’ van de Belgische kunstenaar Johan Tahon
met eigen ogen wil zien, kan u dat gratis van 20 mei tot 3 juni in Welden.



