Jubeljaar op pelgrimstocht naar ....

Dit thema voor het Jubeljaar reikt ons de hoop aan als een betrouwbaar anker voor onze ziel. Dat
anker haakt zich vast in de toekomst van Gods Koninkrijk. Wanneer we dat anker van de hoop
binnenhalen, komen we steeds dichter bij die toekomst.

We blijven hoopvol naar de toekomst kijken.

Onze ankerpunten om veilig en goed op weg te gaan kunnen we niet missen we mogen ons zelf niet
te hoog schatten we hebben nog altijd ons leven lang hulp nodig om de boodschap te vinden en te
beleven . Vooral op pelgrimstocht gebruiken we de symbolen onze schelp als symbool en markering
voor onderweg om het juiste pad te vinden.

De bijbel die onze kracht is voor elke dag en steun .
De wandelstok om wanneer we ons niet veilig voelen een extra steun kan zijn voor ons.

Het Bijbelboek in bloemen zegt ons de veelkleurigheid van de verscheidenheid van de mensen die
ons naar het zelfde doel brengt de verrijzenis van christus op weg naar Pinksteren waar ze het vuur
krijgen om hun tocht verder te zetten naar het verdere leven die nooit af is we willen het leven
doorgeven en kinderen in liefde ontvangen. Daarvoor is het nodig het individualisme te overwinnen
en blijven vechten voor de vrede door de blijde boodschap verder uit te dragen en op pad blijven
gaan zoal de Emmalisgangers.

Groen is hier ook aanwezig de kleur van de hoop we blijven hopen op de ontmoeting met de Heer.
Wij zijn op weg naar die toekomst.

Onze hoop rust ook op het fundament van het geloof, want door Jezus geloven wij dat God ons zo
liefheeft.

Wat je ook nodig hebt om te hopen, is geduld. De hoop is op de toekomst gericht, op de ontmoeting
met de Heer.

Wat betekent geloof, hoop en liefde? Hopen op geloof in de liefde

Geloof, hoop en liefde betekent dat je ondanks de kwetsbaarheid van je leven, blijft vertrouwen dat
de kracht van de liefde het sterkste is. Dat is een kwestie van lef en overgave.

In de bijbel laat de god van joden en christenen zich zien als krachtig maar ook kwetsbaar. Het
tweede, christelijke deel van de bijbel gaat over die kwetsbaarheid. Omwille van de liefde maakt god
zichzelf onmachtig en kwetsbaar. Om zo zelf te laten zien wat het betekent om met niets in handen te
leven, uit hoop en vertrouwen. Om te laten zien dat liefde het laatste woord heeft. God laat zien wat
het betekent om mens te zijn. En dat je je daar veilig bij kunt voelen. Uit die verhalen putten mensen
moed.

Blijf hopen op geloof in de liefde
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