
Het goddelijk Hart van Jezus 
is de geopende deur waardoor ook jij in dit Jubeljaar 

tot uw hemelse Vader moogt gaan. 
* Waag je de stap naar een nieuw leven in vertrouwen op Hem ? * 

 

 

“De Heer Jezus Christus 
  doorgrondt en kent u, 
Hij weet van uw zitten en uw opstaan, 
Hij verstaat uw gedachten van verre; 
Uw op weg zijn keurt Hij, uw rusten, 
    al uw wegen zijn Hem vertrouwd. 
Achter u is Hij, vóór u, rondom u, Hij heeft Zijn hand op u gelegd.” 
                      naar psalm 139 

    * Kan ik dit geloven? Of niet echt…? * 
 
 
In elk kerkgebouw van onze katholieke Kerk 
bevindt zich een klein tabernakel, 
in deze stille woning troont 
het levende Hart van Jezus Christus, 
Hij wacht op uw aandacht, uw eerbied, uw gebed… 

        * Durf jij voor Hem knielen? Ook als iedereen het ziet? *  
 

In elke Eucharistieviering 
wordt de Heer Jezus opnieuw aan God de Vader geofferd, 

om u en mij te zuiveren van onze zonden. 
Wanneer we bewust en gelovig aan deze liturgie deelnemen, 
  voltrekt zich in u en in mij Zijn verrijzenis-leven. 

* Begrijp ik het verschil met een mooie gebedsdienst ? *     


