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DOSSIER:

In de synodale

leerschool

Inleiding: de oproep van paus Franciscus

Paus Franciscus lanceerde op vrijdag 2| mei, aan de vooravond van het feest van Pinksteren,

een wereldwijd synodaal proces over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. Een al

eerder geplande bisschoppensynode over het thema ‘synodaliteit’ is vanwege de nieuwe

plannen verschoven van oktober 2022 naar de herfst van 2023.

In drie fasen

Tussen oktober 2021 en 2023 wordt in drie fasen over
de kerkhervorming nagedacht. Allereerst gaan de bis-
schoppen “naar het geheel van hun gedoopte gelovigen”
luisteren. Aan de hand van een vragenlijst en verschillen-
de ontmoetingen moet duidelijk worden hoe zij over dit
thema, samenspel van alle verantwoordelijken, denken
en welke ideeén groeien om dat te realiseren. De bis-
schoppenconferentie, alle bisdommen van een land
samen, maken een samenvatting van de uitkomsten.Van
de nationale documenten van over de hele wereld wordt
in Rome een werkdocument gemaakt. In de tweede
fase gaat de Kerk per continent met de voorstellen en
ideeén aan de slag.Van de uitkomsten daarvan maakt het
Vaticaan een tweede werkdocument dat als basis dient
voor de bisschoppensynode in 2023, de derde fase.

Uitdaging

Op de vormingssessies voor priesters in 2019 formu-
leerde Joris Polfliet de uitdaging voor ons bisdom als
volgt: “In ons bisdom is de voorbije jaren een kader
geschapen waarbinnen de synodale cultuur alle kansen
krijgt. Met de aanstelling van dekenale ploegen en parochie-
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ploegen rond de deken en de pastoormoderator is alvast
de grond klaargemaakt waarop de synoddliteit wortel
kan schieten. Nu lijkt de tijd gekomen om in de diepte
te werken. Kunnen onze dekenale ploegen en parochie-
ploegen uitgroeien tot ‘luisterplekken’, waar we samen naar
het Woord van God luisteren, en trachten te onderscheiden
welke oproep God in onze tijd laat horen?”

Paus Franciscus drukt al
enkele jaren stevig op het gaspedaal
van de ‘synodaliteit’.

In dit dossier omschrijft Joris Polfliet nauwkeurig wat
synodaliteit wel en niet betekent. Bisschop Lode, Geert
De Cubber en Hilde Van Linden gaan over het thema
in gesprek met Peter Vande Vyvere. En tot slot laten
we ‘veldwerkers' (vrijgestelden en vrijwilligers) aan het
woord.Wat verwachten zij van dit proces? Waar ervaren
ze al synodaliteit en waar (nog) niet? Wat zijn mogelijke
obstakels en valkuilen?

© Vatican News
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Kerk = synode

Het woord ‘synode’ wordt in onze Kerk vandaag vooral
gebruikt om te verwijzen naar de bisschoppensynode, een
overlegorgaan dat door Paulus VI in 1965 werd opgericht.
Het was zijn bedoeling regelmatig bisschoppen van over de
hele wereld of van een bepaald gebied te kunnen samen-
roepen, overleg te plegen over actuele vragen, hun advies
in te winnen, de samenwerking te versterken en de ver-

bondenheid met en tussen hen te voeden.

De term ‘synode’ is echter veel ouder en ruimer. Kerk-
vader Johannes Chrysostomus gebruikt het als een
synoniem van ‘Kerk’: “het is de naam die wijst op het
gezamenlijk afleggen van een weg” Inderdaad, het
Griekse woord ‘synodos’ kan je vertalen als ‘samen op
weg. In zijn programmaverklaring Evangelii gaudium
(2014) neemt paus Franciscus deze idee over, wanneer
hij schrijft:'De Kerk is voor alles een volk dat op weg is
naar God' (nr: I I I). En de paus onderstreept dat in dat
volk allen ‘missionaire leerlingen’ zijn: alle gedoopten zijn

geroepen om de vreugde van het Evangelie uit te dragen

en'wat nie

Hét doel dat in alle overleg en samenspraak voorop zou moeten staan is: onderscheiden wat God wil en verlangt voor de Kerk en de wereld. © RR

en in een samenwerking tussen de verschillende dienst-
taken en charisma's de gemeenschap (communio) van de
Kerk mee op te bouwen.

De Kerk is voor alles een volk

dat op weg is naar God.

Deze ideeén zijn niet nieuw: ze waren al aanwezig in
de documenten van Vaticanum Il. Maar paus Franciscus
heeft ze de voorbije jaren met kracht opnieuw op de
kerkelijke agenda gezet. En het begrip ‘synodaliteit’ |

daarbij een belangrijk sleutelbegrip geworden. Bij de
herdenking van de 50 verjaardag van de oprichting
van het orgaan van de bisschoppensynode (17 oktober

2015) zei hij:
« De wereld waarin wij leven, de wereld die wij ge-

roepen worden lief te hebben en te dienen, ook in zijn
tegenstrijdigheden, verwacht van de Kerk dat ze in alle
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terreinen van haar zending de samenwerking versterkt.
Het is precies deze weg van de synoddliteit die God
verwacht van de Kerk van het derde millennium. Wat de
Heer van ons vraagt is in zekere zin al helemaal vervat
in het woord ‘synode’ zelf. Samen op weg gaan — leken-
gelovigen, herders, de bisschop van Rome — is een begrip
dat gemakkelijk in woorden is uit te drukken, maar niet
zo gemakkelijk in de praktijk om te zetten. »

Synodaliteit: met allen samen onderweg

Wat wordt er nu precies bedoeld met synodaliteit! In
2018 publiceerde de Internationale Theologische Com-
missie daarover een document onder de titel Synodaliteit
in het leven en de zending van de Kerk. De commissie stelt
dat synodaliteit vertrekt vanuit de fundamentele gelijk-
waardigheid van alle gedoopten en vanuit hun gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van
de Kerk en de verkondiging van het Evangelie. Als alle
gelovigen mee verantwoordelijk zijn voor de zending van
de Kerk, dan moet ook iedereen kunnen deelnemen in
het onderscheiden en realiseren van de weg die de Kerk
moet gaan.

De commissie omschrijft het begrip als volgt: “Syno-
daliteit duidt in de eerste plaats de bijzondere stijl aan
die het leven en de zending van de Kerk kwalificeert
als het samen op weg zjn en het samenkomen van
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het volk van God, opgeroepen door de Heer Jezus in

de kracht van de Heilige Geest om het Evangelie te
verkondigen. Ze moet tot uitdrukking komen in de
gewone manier van leven en werken van de Kerk. Deze
manier van leven en handelen wordt gerealiseerd door
te luisteren naar het Woord en de viering van de eucha-
ristie, de broederschap van de gemeenschap en de
medeverantwoordelijkheid en deelname van het hele
volk van God in zijn leven en in zijn zending, op de
verschillende niveaus en in het onderscheid tussen de
verschillende bedieningen en rollen.” (nr: 70)

Volgens deze omschrijving gaat het in de synodaliteit dus
om een bepaalde kerkelijke cultuur en mentaliteit van
denken en handelen, waarbij alle gedoopten een rol te
spelen hebben en waarbij het geloof een eigen dynamiek
binnenbrengt. We komen daar dadelijk op terug.

Belangrijke sleutelwoorden zijn hierbij: overleg, consul-
tatie, dialoog, geloofszin (sensus fidei), onderscheiding,
en vooral ... luisteren. Opnieuw met woorden uit de
toespraak van paus Franciscus: « Een synodale Kerk is
een Kerk die luistert, die zich realiseert dat luisteren
‘meer is dan eenvoudigweg horen’. Het is een weder-
kerig luisteren waarbij iedereen iets te leren heeft.
Het gelovige volk, het college van de bisschoppen, de
bisschop van Rome: allen luisteren naar elkaar, en allen



luisteren naar de Heilige Geest, de ‘Geest der waarheid’
(Joh 14,7),0om te weten te komen wat Hij ‘tot de Kerken
zegt! (Apk 2,7)”

Synodale structuren ...

De ‘synodale manier van leven en handelen’ van de
Kerk kan slechts werkelijkheid worden als ze een ver-
taling en uitdrukking vindt in concrete structuren. De
Theologische Commissie wijst op het belang van or
ganen waarin de verschillende geledingen van het
Godsvolk vertegenwoordigd zijn en kunnen deelnemen
aan gezamenlijke onderscheiding en overleg. Die over-
legstructuren, die de gemeenschap (communio) van de
Kerk als Volk onderweg mee opbouwen, moeten er zijn
op alle niveaus: de wereldkerk, de bisschoppenconfe-
renties, de bisdommen en de parochies. Op diocesaan
vlak kunnen we denken aan de pastorale raad en de
priesterraad, de dekenvergadering, de dekenale ploegen,
de parochieploegen, het parochiaal beraad en het werk-
overleg tussen de vrijgestelden.

DOSSIER: IN DE LEERSCHOOL VAN DE SYNODALITEIT

Synodaliteit: met allen samen onderweg. © Unsplash

Onderscheiden wat God
wil en verlangt voor

de Kerk en de wereld.

oI

... bezield door spiritualiteit

Toch veronderstelt waarachtige synodaliteit méér
dan de organisatie van structuren. De commissie stelt:
«Zonder de bekering van het hart en van de geest, en
zonder ascetische training en wederzijds onthaal en
luisteren, zouden de externe mechanismen van com-
munio van weinig nut zijn.» (nr 107) Anders gezegd: er
zijn een aantal spirituele grondhoudingen nodig om tot
een waarachtige ‘synodale geest’ (affectus synodalis) te
komen.

Bron en model van deze ‘spiritualiteit van de communio’
is volgens de commissie de eucharistie: de dynamiek
van het synodale overleg moet de dynamiek volgen van
de eucharistie. Die begint met de aanroeping van de
Drie-eenheid: de liefdeseenheid tussen Vader, Zoon en
Geest is het model voor de verbondenheid tussen de
gelovigen. De eucharistische samenkomst bevordert
de gemeenschap door middel van de verzoening met
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God en met elkaar. Zo impliceert werken in een syn-
odale geest ook dat de deelnemers niet met elkaar in
een soort strijdperk van overtuigingen en ideeén treden,
maar integendeel de eigen zwakheden erkennen, open-
staan voor wederzijdse vergeving en willen werken aan
verzoening. Vervolgens nodigt de eucharistie ons uit om
niet eerst onze eigen meningen of verlangens te gaan
vertolken, maar om eerst te luisteren naar Gods Woord:
‘alvorens naar elkaar te luisteren, moeten de leerlingen
luisteren naar het Woord'. De eucharistie vindt haar
hoogtepunt in de communie: hechte verbondenheid met
God en met elkaar; die nochtans de verscheidenheid niet
opheft. En deze communio zet aan tot zending: wie deel
krijgt aan het Lichaam van Christus wordt geroepen om
die vreugdevolle ervaring met anderen te gaan delen.

De synodale weg vraagt bekering,

nederigheid en echte geloofszin.

Meer dan onderling overleg of
democratische inspraak

Het voorgaande laat al aanvoelen dat de synodale
mentaliteit wezenlijk meer en anders is dan louter een
cultuur van dialoog, overleg of inspraak voor iedereen.

Kerkplein
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Het gaat er ook niet om de Kerk ‘democratischer’ te
maken zodat iedereen zou kunnen mee stemmen bij
beslissingen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat we in
de Kerk respectvol met elkaar in dialoog leren gaan, dat
we goed naar elkaar leren luisteren en met elkaar leren
spreken, dat we onze overtuigingen met argumenten in
debat brengen en leren omgaan met meningsverschillen.
Maar er is meer nodig om van synodaliteit te kunnen
spreken. De commissie stelt: « Synodale dialoog vergt
moed, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Het
gaat er niet om in een debat verstrikt te raken waar-
bij één spreker zich aan de anderen probeert op te
dringen of hun standpunten met krachtige argumenten
te weerleggen, maar om met respect en gewetensvol
uit te drukken wat als een nuttige suggestie van de
Heilige Geest wordt ervaren met het oog op de ge-
meenschappelijke onderscheiding, en tegelijkertijd open
te staan voor wat in de standpunten van de anderen
door dezelfde Geest wordt gesuggereerd tot welzijn van
allen» (nr. ['11).

Onderscheiden waartoe

God de Kerk oproept

Gemeenschappelijke onderscheiding, dat is uiteindelijk
volgens de commissie ‘de kern van alle synodale proces-
sen en gebeurtenissen’. Hét doel dat in alle overleg en
samenspraak voorop zou moeten staan is: onderschei-
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den wat God wil en verlangt voor de Kerk en de wereld:
welke wegen moet de Kerk volgen, welke keuzes moet
ze maken om trouw te zijn aan haar zending? En daarom
gaat het in synodaliteit om wezenlijk meer dan om het
werken aan een cultuur van overleg, inspraak of debat,
zoals we die kennen vanuit de burgerlijke maatschappij:
« De gemeenschappelijke onderscheiding impliceert
het aandachtig en moedig luisteren naar de ‘onuitspreke-
lijke verzuchtingen van de Geest' ... De onderscheiding
moet plaatsvinden in een ruimte van gebed, meditatie,
bezinning en studie die uitnodigt om naar de stem van
de Geest te luisteren, en deze onderscheiding wordt
bemiddeld door een oprechte, serene en objectieve
dialoog met de broeders en zusters, die aandacht heeft
voor de ervaringen en werkelijke problemen van elke
gemeenschap en iedere situatie. » (nr | 14)

Het is ondertussen duidelijk: synodaal overleg vertrekt
vanuit een gelovige luisterhouding, waar ook gebed aan
te pas komt, en waar de openheid voor Gods Geest
wezenlijk is. In zijn catechese op 23 oktober 2019 over
het apostelconcilie van Jeruzalem, zei paus Franciscus:
« De vergadering van Jeruzalem werpt een belangrijk
licht op de wijze om meningsverschillen aan te pakken
en de waarheid in liefde te zoeken (Ef 4, 15). Het herin-
nert ons er aan dat de kerkelijke methode om conflicten
op te lossen stoelt op de dialoog die bestaat uit aan-
dachtig en geduldig luisteren en op onderscheiding in
het licht van de Geest. Het is inderdaad de Geest die
helpt geslotenheid en spanning te overstijgen en die de
harten bewerkt zodat ze tot de waarheid en het goede
komen, zodat ze tot de eenheid komen. Deze tekst helpt
ons de synodaliteit te verstaan. Het is interessant te zien
hoe de apostelen hun brief schrijven. Ze beginnen met
de woorden: De heilige Geest en wij hebben besloten
... Eigen aan de synodaliteit is de aanwezigheid van de
heilige Geest, anders is het geen synodaliteit. Dan is het
een spreekkamer, een parlement of iets anders. »

Wat ook wel duidelijk wordt: de synodale weg is niet de
gemakkelijkste! Het vraagt van de deelnemers bekering
(het gaat er niet om gelijk te halen), nederigheid (ik moet
bereid zijn mezelf en mijn visie in vraag te laten stellen)
en echte geloofszin (sensus fidei). Paus Franciscus is de
eerste om te beseffen dat de synodale weg er één is van
telkens opnieuw proberen, met vallen en opstaan. In een
interview na de bisschoppensynode over het Amazone-
gebied liet hij optekenen: « Er was een discussie ... een
rijke discussie ... een gefundeerde discussie, maar geen
onderscheiding, wat iets anders is dan het bereiken van

Niet eerst onze eigen meningen of verlangens vertolken, maar eerst luisteren naar
Gods Woord. © |ID

een goede en gerechtvaardigde consensus of relatieve
meerderheid .. We moeten begrijpen dat de synode
meer is dan een parlement; en in dit specifieke geval
kon zjj zich niet aan deze dynamiek onttrekken. Over dit
onderwerp is zij een rijk, productief en zelfs noodzakelijk
parlement geweest; maar niet meer dan dat. »

En hij vervolgt: « Eén van de rijkdommen en de origi-
naliteit van de synodale pedagogie ligt precies in het
terzijde laten van de parlementaire logica, om in ge-
meenschap te leren luisteren naar wat de Geest tot de
Kerk zegt; daarom stel ik altijd voor om na een aantal
interventies de stilte te bewaren. Samen wandelen bete-
kent: tijd besteden aan eerlijk luisteren. Dat stelt ons in
staat de schijnbare zuiverheid van onze standpunten te
onthullen en te ontmaskeren (of om tenminste oprecht
te zijn). Het helpt ons het koren te onderscheiden dat
- tot aan de parousie - altijd te midden van het onkruid
groeit. Wie deze evangelische kik op de werkelijkheid
niet hebben begrepen, stellen zich bloot aan onnodige
bitterheid. Oprecht en biddend luisteren toont ons de
‘verborgen agenda’s’, die tot bekering geroepen zijn.Wat
voor zin zou de synodevergadering hebben als het er
niet om ging samen te luisteren naar wat de Geest tot
de Kerk zegt? »

In de synodale leerschool

Op 17 oktober worden alle katholieken overal ter
wereld uitgenodigd om in de leerschool te gaan van de
synodaliteit. Als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat
we nog wel wat te leren hebben op het vlak van de
synodale geest en de spiritualiteit van de communio. Maar
paus Franciscus opent een boeiend perspectief, dat zijn
droom om de Kerk te hervormen hopelijk zuurstof
kan geven.Wie doet er mee?

Joris Polfliet

Kerkplein
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Naar een meer ;

2 synodale kerk
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Rondetafelgesprek

Met drie bevoorrechte getuigen verkennen we verder het thema ‘synodaliteit’. Peter Vande

Vyvere modereert. Door omstandigheden kon de derde gesprekspartner Hilde Van Linden er

niet fysiek bij zijn. Geen nood! Minstens dat hebben we geleerd van de coronatijd: we kunnen

‘zoomen’!

Bisschop Lode noemt in zijn visietekst een meer
synodale Kerk één van de pijlers van zijn beleid. Wat
betekent dat? Welke synodale ervaringen heeft de bis-
schop vanuit het monastieke leven en als voormalig abt
en hoe kunnen ze ons inspireren! Geert De Cubber,
vandaag bisschoppelijk gedelegeerde, maar voorheen
religiejournalist bij Tertio, volgt al langer Franciscus’
denken over synodaliteit en het ‘effect’ daarvan in de
wereldkerk. Hilde Van Linden is stafmedewerker van
het ‘Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit’. Ze is goed
vertrouwd met processen van ‘gemeenschappelijke on-
derscheiding’ (GeOS).

Kerkplein

Wat bezielt paus Franciscus met de
lancering van een twee jaar durend synodaal
proces in de hele wereldkerk, als aanloop
naar de bisschoppensynode van 2023?
Bisschop: Dit is een direct gevolg van de reden waarom
hij verkozen is. Hij kreeg van de kardinalen de nadruk-
kelijke opdracht een hervorming door te voeren in de
Kerk in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie dat
pleit voor het Volk Gods ‘onderweg’ en dus voor een
synodale Kerk. De paus doet gewoon zijn werk. Het is
een noodzakelijke stap om het Concilie waar te maken.
Daarnaast speelt wellicht zijn eigen verleden mee. Hij
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leefde en werkte als kerkleider onder de dictatuur in
Argentinié. In een dictatuur is van ‘samen spreken’ geen
sprake!

Het synodale proces is samen
anders leren luisteren en spreken.
Hilde

Geert: Dit voorstel komt zeker niet uit de lucht vallen.
Zo heeft paus Franciscus met ruime en wereldwijde
bevragingen de gezins- en jongerensynodes voorbereid.
Er is ook de ‘Synodale Weg' die zich in Duitsland ontrolt.
Van bij het begin heeft de paus dat proces intens ge-
volgd. Dat is een weg met vallen en opstaan, met horten
en stoten. Begonnen in 2019, opgehouden door corona
en andere hindernissen. Maar telkens wanneer het pro-
ces dreigt te stokken, geeft paus Franciscus een signaal.
Onlangs ontving hij Georg Batzing, de voorzitter van de
Duitse bisschoppenconferentie, om hem aan te moe-
digen. In Duitsland gaat het wel degelijk om een ‘syno-
dale weg’ en geen ‘synode’. Het is een proces naar een
doel.Voor ons nu is het doel de bisschoppensynode in
2023 voorbereiden.

Hilde: Paus Franciscus is een jezuiet. Hij kent dus de
methode van de ‘gemeenschappelijke onderscheiding’
(GeOS). De sociéteit van Jezus is ontstaan en gegroeid
vanuit ‘gemeenschappelijke onderscheiding’, al heette
het nog niet zo. Die eerste vriendengroep wilde met
lgnatius samenblijven en tegelijkertijd werden ze uitge-
zonden. Hoe moest dat dan? Dat leidde tot een proces
van onderscheiding. Ongetwijfeld heeft men na het
Tweede Vaticaans Concilie in religieuze ordes en congre-
gaties het thema onderscheiding herontdekt. Voor alle
duidelijkheid: onderscheiding is natuurlijk niet exclusief
ignatiaans, het behoort tot de schat van de Kerk.

Bisschop: Nog dit over paus Franciscus. Zijn beleid is dik-
wijls decentralistisch. Dat wil zeggen: problemen moeten
ook aangepakt moeten worden binnen een bepaalde
cultuur en niet altijd allereerst vanuit de universele Kerk.
Al is het natuurlijk nooit het ene zonder het andere.
Dat merk je aan de drietrapsraket die hij nu lanceert:
diocesaan, continentaal en universeel. Ook dat is een
synodale weg die vertrekt vanuit en rekening houdt met
de lokale situatie zonder het geheel uit het oog te ver-
liezen.

© Mditrise

Hilde: Wat de kracht uitmaakt van het synodale proces
is dat het meer is dan een methode om een doel te be-
reiken. Het gaat om een wijziging van houding in iedere
persoon. Het is samen anders leren luisteren en spreken.
Mensen en groepen doen dan de ervaring op dat het
op een andere manier kan. Bekering, transformatie, zijn
ervaringen die men opdoet.

Geert: Vandaar dat waar men zo'n weg gaat, het steeds
de grote vragen zijn die naar boven komen. In Duits-
land is de aanleiding voor de ‘Synodale Weg' een rapport
over misbruik geweest. Daarna kwamen de onderliggen-
de vragen naar boven. Hoe gaan we om met macht? Wie
is de priester? Waarom blijven vrouwen uitgesloten van
het ambt? Hoe het kerkelijk denken en spreken rond
seksualiteit verstaan? Confronterend voor wie alles wil
behouden, maar evenzeer voor wie alles wil veranderen.
Het proces verplicht namelijk naar elkaar te luisteren.

Welke ervaringen heeft de bisschop

vanuit de monastieke wereld met synodale
processen?

Bisschop: De regel van Benedictus is hier natuurlijk be-
palend. Het synodale aspect komt al vroeg aan bod
in die regel, namelijk in het derde hoofdstuk over ‘het
raadplegen van de broeders'. Dat hoofdstuk begint zo:
“Telkens als er iets belangrijks in het klooster te doen is,
roept de abt de hele gemeenschap bijeen en vertelt per-
soonlijk waarover het gaat. Dan luistert hij naar het advies
van de broeders, denkt hierover na en doet wat hij het best
acht. Waarom zeggen wij dat iedereen bij die beraadslaging
wordt geroepen? Omdat de Heer de verstandigste raad
vaak ingeeft aan de jongste.” Maar dat derde hoofdstuk
moet je natuurlijk lezen binnen het geheel van de regel
en van het monastieke leven. Dat is de context waarin
het kan functioneren. Dat is een leven waarin de liturgie
centraal staat: het gebedsleven (lex orandi) zoals de Kerk

Kerkplein
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het geeft en niet zoals ik het uitvind. In de eerste plaats is
dat een geloofservaring. Daarnaast krijgt de monnik nog
andere lezingen aangeboden. Volgens Benedictus moe-
ten dat teksten zijn van door de Kerk aanvaarde leraars.
Dat betekent dus: de goede doctrine die ons op weg
zet naar geloofsinzicht (lex credendi). En ten derde is
er wat de abt zelf leert aan zijn gemeenschap. Hij
actualiseert de doctrine voor de gemeenschap van van-
daag. En daarover wordt niet gediscussieerd. Dat is ‘een
gegeven'. Daarnaast schiet er nog heel veel over waar-
over gesproken kan en moet worden.

De sensus fidei is iets dynamisch,
iets dat groeit.
bisschop Lode

Bij die beraadslagingen is iedereen betrokken en de
abt moet heel speciaal luisteren naar de jongste. In de
context van de Oudheid was dat absoluut niet evident.
Die jongste leeft en groeit natuurlijk ook in de context
die ik daarnet schetste (liturgie en kerkelijk gebedsleven
— lezing — actualisering door de abt). Hij staat misschien
nog maar aan het begin, maar hij staat er niet buiten. Het
is vervolgens aan de abt, nadat hij alles beluisterd heeft,
om een beslissing te nemen.

Deze weg inspireert niet alleen het monastieke leven,
maar elke kerkgemeenschap. Het gaat dus niet om de
vraag: wat zal de meerderheid geven! Bovendien is
verondersteld dat de betrokken mensen een kerkelijk
gebedsleven hebben, dat ze zich in harmonie weten met
wat de Kerk vanuit het Evangelie wil zijn en hoe we dat
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voor vandaag interpreteren. lemand die zich daar alle-
maal niets van aantrekt, is eigenlijk niet bekwaam om die
synodale weg te gaan. Niemand vraagt dat je die weg al
helemaal afgelegd hebt (denk aan ‘de jongste’) en het
gaat er ook niet om mensen te beoordelen op deze
punten. Maar we moeten daar wel over nadenken.

In de ignatiaanse traditie heet dat een
‘proces van onderscheiding’. Hilde, jij hebt
ervaring met processen waarbij groepen en
gemeenschappen gezamenlijk proberen te
onderscheiden ‘wat de Geest tot hen zegt’.
Hoe werkt zoiets?

Hilde: Gemeenschappelijke onderscheiding of GeOS
is een methode die geinspireerd is op de geestelijke
oefeningen van Ignatius. [Zie hierover elders in dit num-
mer.] Het start met de vraag van een groep of gemeen-
schap. Soms is die vraag heel concreet (“Moeten wij als
school ons internaat behouden of niet!"") maar het kan
ook de vraag zijn van bijvoorbeeld een dekenaat om
een proces te gaan van verdieping. Vaak komt de vraag
van een leidinggevende, maar wij gaan altijd eerst met
de hele groep in gesprek. ledereen moet er minstens
voor open staan, anders gaat het niet. Trajecten zijn zeer
verschillend, afhankelijk van de vraag en de groep (een
religieuze gemeenschap of een gezinsgroep). Elke sessie
bestaat uit drie stappen. ledereen krijgt een gebedsblad
mee met open vragen en neemt individuele tijd. In de
tweede stap wisselt men uit in kleine groepjes. Wij noe-
men dat ‘geestelijk gesprek’ en dat is iets anders dan
overleggen of vergaderen. De derde stap speelt zich
af in de grote groep. Het ‘geestelijk gesprek’ gaat daar
verder Wat is nu belangrijk, is dan de centrale vraag.
Hoeveel sessies nodig zijn, is niet altijd zomaar te plan-



nen. En natuurlijk staat de uitkomst niet op voorhand
vast. Het vraagt ‘uit handen geven'.

Het is noodzakelijk dat mensen iets van een gebeds-
leven hebben of minstens durven stil te vallen. Dat is niet
evident vandaag. Het is altijd belangrijk dat we toelichten
wat ‘onderscheiden’ precies is. En al evenmin is het evi-
dent dat men bereid is om de uitkomst open te laten.

Omdat GeOS de dynamiek van de geestelijke oefeningen
volgt, werken we meestal met een Schrifttekst. In een
traject in een Duitse parochie formuleerde iemand heel
pertinent de fundamentele vraag van hun onderschei-
dingstraject: “Hoe is Christus zichtbaar! Hoe kan een
buitenstaander zien dat Christus in het centrum staat?”

Bisschop: VWe hebben in de abdij van Orval gewerkt met
de Franstalige poot van GeOS: ‘Esdac’ (Exercices Spiritu-
els pour un Discernement Apostolique en Commun). We
deden dat op een ogenblik dat het heel moeilijk ging in
de abdij. En dat proces heeft er ons toen door geholpen
en we hebben er verder mee gewerkt toen er een
nieuwe abt moest gekozen worden.

In het synodale proces duikt ook de term
‘sensus fidei’ op - de ‘geloofszin’ van de
gelovigen. Bisschop Lode heeft al de context
aangegeven vanuit de regel van Benedictus.
Ook de Internationale Theologische
Commissie somde in een document in 2014
op wat de ‘sensus fidei’ veronderstelt:
“deelname aan het kerkelijke leven en de

wil de Kerk op te bouwen, luisteren naar het
woord van God, aanhankelijkheid aan het
leergezag, heiligheid en nederigheid, vrijheid
en vreugde.” Is dat niet veeleisend?
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Geert: De bisschop gaf al aan dat we daar over moe-
ten nadenken. De vraag is inderdaad: waar leggen we de
grens! Dit sluit niet uit dat we in het synodale proces het
gesprek aangaan met andersgelovigen, niet-gelovigen,
zoekende mensen. Integendeel zelfs. De zogenaamde
‘buitenstaander’ kan ons precies laten zien of Christus
wel centraal staat in ons kerkwerk en kerkelijk leven.

Voortschrijdend inzicht ontstaat
uit het luisteren naar elkaar.

Geert

Bisschop: “Luister naar de jongste in de gemeenschap”,
zegt de regel van Benedictus, “omdat de Heer de ver-
standigste raad vaak ingeeft aan de jongste." Wel, dat is
precies iemand die nog zoekende is, die nog niet alles
geintegreerd heeft. We moeten niet wachten tot we
allemaal de goede katholieken zijn om de synodale weg
te starten. Door de synodale weg te gaan kunnen we
precies die opgesomde facetten ontdekken en worden
we ertoe uitgenodigd: tot liturgie en gebed, vorming en
interpretatie van de traditie, het ‘geestelijk gesprek’. Niet
wachten dus. De ‘sensus fidei’ is voor mij iets dynamisch,
iets dat groeit.

Geert: Dat klopt. Het proces heeft ook te maken met
‘voortschrijdend inzicht'. Zo zie ik het ook gebeuren in
Duitsland. In het begin waren er veel kritische stemmen.
Vandaag zie je dat die mensen nu mee aan de kar trek-
ken. Er ontstaan nieuwe inzichten. En de ultieme toets-
steen is altijd het Evangelie.
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Hilde: Ik zei al dat het in GeOS belangrijk is dat mensen
stil kunnen vallen. Dat is voor sommige mensen vandaag
al een hoge drempel. We kunnen dat ook oefenen in
onze bijeenkomsten. Bij het begin van een overleg een
stil moment inlassen bijvoorbeeld en een korte uitwis-
seling over een Bijbeltekst. Of tijdens het overleg twee
minuten stiltte inlassen om te reflecteren: Wat heb ik
gehoord?! Een rondje nadien voorkomt dat men enkel
spreekt over wat men zelf wil bereiken. Zo bouwen we
een synodale cultuur op.

In de regel van Benedictus is het duidelijk
wie de beslissing neemt of verwoordt:

“De abt luistert naar het advies van de
broeders, denkt hierover na en doet wat hij
het beste acht.” Hoe gaat dat bijvoorbeeld
in een onderscheidingstraject in een
dekenaat of parochie?

Hilde: Dat is een heel belangrijke vraag in een intake-
gesprek: wie neemt uiteindelijk de beslissing en formu-
leert ze? Dat moet duidelijk zijn vanaf het begin, anders
zullen mensen zich bedrogen voelen.
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Bisschop: Ik denk niet dat ik in de 14 jaar dat ik abt
ben geweest, één beslissing heb genomen die niet kon
steunen op een consensus in de gemeenschap. Dat
betekende daarom niet unanimiteit, maar wel een reéle
consensus, gebaseerd op een voldoende lang onder-
scheidingsproces. Er zal altijd een spanning blijven tussen
proces en beslisser(s). Maar als men zich beluisterd weet
en wanneer er voldoende tijd is genomen, gaat iedereen
mee. Dat wordt dan zelfs een spirituele ervaring: we zijn
naar elkaar toegegroeid en hier is de Geest aan het werk.

Hopelijk kan het synodale proces zo'n spirituele ervaring
worden in onze diocesane gemeenschap en in de wereld-
kerk. Op |7 oktober wordt op vraag van paus Franciscus
in elk bisdom in de wereld het startschot gegeven. Via onze
nieuwskanalen houden we iedereen op de hoogte hoe we
het proces verder gestalte zullen geven in ons bisdom, en dit
op synodale wijze vanzelfsprekend!

Peter Malfliet
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Kerkwerkers over synodaliteit

Iris Pauwels is lid van de parochieploeg van de parochie Heilige Familie (Kruibeke/

Temse) en lid van de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas. Ze behartigt in
de dekenale ploeg het domein van jonge gezinnen' en huwelijksvoorbereiding en was
geéngageerd in de vormselcatechese. In de parochie is ze ook lector.

)

“Bisschoppensynodes leken mij altijd zoiets dat zich af-
speelde boven mijn hoofd. Dat er nu zo'n uitgebreid
tweejarig traject aan vooraf gaat, vind ik positief. Ik hoop

alleen maar dat er voldoende doorstroming is tijdens dat
traject en terugkoppeling na de synode. Mijn zoon, die
ook deelnam aan voorbereidende gesprekken voor de
bisschoppensynode over jongeren, klaagt daar wat over.
Er komt dan wel een tekst van de paus na de synode
(nvdr Christus vivit - 2019). Maar dat lijkt dan ook het
einde van het proces. Ik hoop ook dat men naar ieder-
een luistert: jong en oud, rijk en arm,... Het is positief
dat het een wereldwijd proces is en dat de stem van
de verschillende continenten gehoord wordt. Wat ik
verwacht? Beter gezegd: wat ik ten diepste verlang, is dat
dit synodale proces als een unieke kans wordt aangegre-
pen om terug te keren naar de bron van ons geloof en
dat we van daaruit de frisheid van het Evangelie kunnen
herontdekken. Enkel zo kunnen we beter zien en onder-
scheiden waar het vandaag op aankomt. Als we het
alleen maar zien als een kans om ons ongenoegen te

uiten over wat binnenkerkelijk in onze ogen fout gaat,

dan zal het een maat voor niets zijn en zullen velen ont-
goocheld achterblijven. Echte vernieuwing kan maar
geboren worden uit herbronning. We hebben nog
zoveel te ontdekken als het gaat om het Evangelie.
Ik vind dat we veel goede impulsen krijgen om tra-
jecten op te zetten rond doopcatechese, vormselcate-
chese, huwelijksvoorbereiding, catechese op zondag,...
Altijd draaien ze om geloofsontdekking door samen met
mensen op weg te gaan. Helaas worden ze onvoldoende
of zelfs helemaal niet opgepikt in de praktijk. We doen
liever verder zoals het altijd geweest is en verlaten onze
posities niet. Dat ervaar ik als een groot obstakel op
het synodale pad. Maar ik ben positief gestemd. Sinds
een jaar combineer ik mijn praktijk als architect met een
deeltijdse opdracht in het godsdienstonderwijs. Ik volg
daarvoor ook een bijkomende opleiding in het HDGI.
Die herbronning zou ik iedereen toewensen. En de
weg die ik met mijn onbevangen leerlingen heb mogen
afleggen, geeft me veel vreugde. (Godsdienst)onderwijs

is eigenlijk ook een soort ‘synodaal proces’.

Katrien Van Vaerenbergh en Peter Biesbrouck zin

respectievelijk als parochieassistente en als moderator ver-

bonden aan de H. Benedictusparochie in Aalst.

)

“Synodaliteit roept bij ons op: luisteren zoals in

een gezin. Je leert je kinderen pas goed kennen als je
samen dingen doet. De babbels aan tafel, hen bezig zien
op een training.. dat is geen verloren tijd maar kwali-
tijd. Want net in die aandacht wordt je liefde voelbaar
In liefdevolle aandacht is Gods Geest altijd aanwezig.
Moeilijke beslissingen worden dan gemakkelijker:

Ook in ons werkveld, om te beginnen in ons wekelijks
werkoverleg, maar ook in bepaalde andere werkgroepen,
merken we hoe woord en tegenwoord de eigen ideeén
kan openbreken -als je dat toelaat- en meer zuurstof kan

geven aan het waaien van de Geest. Het is niet altijd evi-
dent, loslaten en vrijlaten, maar het geeft een dynamiek
die enorm deugd doet en vreugde en energie geeft.
We hopen dat besluitnemers (bisschop, parochieploe-
gen...) en vormingsploegen zoals het CCV minstens
een kwart van hun agenda zouden vrijmaken om infor-
meel op het werkveld ‘aanwezig te zijn’ en te luisteren
met liefdevolle aandacht. Wanneer dat gebeurt, zoals
bijvoorbeeld met het bezoek van de bisschop aan de
dekenaten, wordt dat enorm geapprecieerd en leren ze
‘hun kinderen' echt kennen.”

Kerkplein
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Tina Blommaert is lid van de parochieploeg in de parochie heilige Maria

(Buggenhout/Lebbeke) en van de dekenale ploeg van het dekenaat Dendermonde.
Ze behartigt het domein verkondiging, is zelf geéngageerd in de catechese en de

huwelijksvoorbereiding en gaat ook voor in uitvaartliturgie.

4

7™ “Dit initiatief van paus Franciscus maakt me blij en stemt

4

me vreugdevol. Het is trouwens heel erg nodig. Er is te
lang te veel immobilisme geweest in de Kerk. Klerika-
lisme en paternalisme hebben haar verlamd. En dat is
intriest. Dit proces moet een diverse en levendige Kerk
tonen die luistert naar het Evangelie. Ze moet een Kerk
zijn die in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie ten
dienste staat van de uitbouw van een meer menselijke
wereld. Een dienstbare Kerk dus, die zich nederig op-
stelt. Dat de paus hier een wereldwijd initiatief neemt
vind ik als katholiek heel belangrijk. Ik schuw dat woord
trouwens helemaal niet. Zonder mij beter te voelen,
ben ik wel fier op mijn Kerk ondanks alles wat misloopt.
Geloven zelf is voor mij een proces. |k noem het
een gesprek onderweg. Ik ben blij met de opties die
ons bisdom heeft genomen in de groei naar de nieuwe
parochie. De parochieploeg en de dekenale ploeg waar-
van ik deel mag uitmaken ervaar ik echt als synodaal.

We vormen ploeg, voelen ons gelijkwaardig en ver
antwoordelijk. Dat geldt ook voor vormingsinitiatieven
waar je je au sérieux genomen voelt en deelneemt aan
gesprek en uitwisseling. Ik begrijp dan ook echt niet wat
sommige priesters bezielt om dit voortdurend tegen
te werken. Mijn verstand kan daar niet bij. Dat geldt
trouwens ook voor sommige leken. Het loopt altijd fout
wanneer je jezelf en je eigen project centraal stelt. De
Kerk en de verkondiging van het Evangelie zijn namelijk
niet ‘ons' project. In de mate dat we dat opnieuw ontdek-
ken, zullen we ruimte maken voor andere mensen en
gevoelig zijn voor wat leeft in onze tijd. lk zie het bij mijn
eigen kinderen. Ze denken bijvoorbeeld anders over de
balans tussen werk en leven. Ze zijn daarin op zoek naar
levenskwaliteit. Welnu, ook in dat gesprek kan de Kerk
vanuit haar traditie een partner zijn. In heel dit synodale
proces is het gesprek dat start vanuit het luisteren
misschien wel belangrijker dan het resultaat.”

Karel Van de Voorde is als parochieassistent verbonden aan de H. Clara van

Assisi-parochie in Eeklo. Hij is ook werkzaam als ziekenhuispastor in het AZ Alma

te Eeklo.

4

“Synodaliteit is niet zondermeer een synoniem voor
‘democratie’: het zit veel subtieler en dieper in mekaar.
Het is geen kwestie van ‘stemming’ (en stemming-
makerij), maar veeleer een weg van onderscheiding, die
veel complexer is. Het gaat niet over wat ‘de mensen’
willen, maar over de vraag ‘Hoe kunnen we de koers
van de Kerk/de parochie zodanig varen dat die in over-
eenstemming is met Gods droom?’ en ‘Hoe dienen we
de tekenen van de tijd te verstaan en hoe kunnen we
de Kerk zo gestalte geven dat ze een teken is van Gods
menslievendheid?

Daar is een heuse cultuuromslag voor nodig. Een ‘para-
digmawissel’ waarbij we ingaan tegen klerikalisme en
tegen een louter hiérarchisch denken, om de weg van
de luisterbereidheid, de medeverantwoordelijkheid, de
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fraterniteit én de collegialiteit over verschillende ambten
en diensttaken heen te gaan.

Als ‘leek’ die al ruim twintig jaar beroepshalve in de Kerk
actief is, weet ik uit ervaring dat dit een serieuze uit-
daging is. Als gelovige met een visie word je soms
als bedreiging ervaren... dat is zonde! Vandaar ‘para-
digmawissel er is een institutionele bekering nodig.

Naast die structurele 'klik'is er evenzeer een persoonlijke
bereidheid (en bekering) nodig bij alle gelovigen die aan
het synodale proces participeren. Niet ieder die ooit ge-
doopt is, is (nog) luisterbekwaam als het gaat over Gods
Woord, niet elke gedoopte ligt (nog) wakker van de
opbouw van de kerkgemeenschap tot teken van liefde.
Er zijn dus misschien wel enkele ‘randvoorwaarden’ aan
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José Roelant, is als diaken geéngageerd in de parochie Heilig Nicolaas (Sint-
Niklaas) en in de gevangenispastoraal in Beveren.

)

“In het synodale proces zijn medeverantwoordelijkheid en luisterbereidheid essentieel. Dat laatste zie ik zeer breed:

luisterbereidheid tussen de kerkelijke hiérarchie en het Godsvolk, maar ook van kerkmensen onderling. Synodali-
teit is gestalte geven aan de weg die God met zijn volk wil gaan. Zo kunnen we tot kerkopbouw komen. Ik hoop
dat het synodale proces leidt tot een genuanceerder kerkbeleid, met aandacht voor het charisma van
kerkmensen en van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Tegelijk is het een wake-up-call voor die gelovige
gemeenschap. Haar medeverantwoordelijkheid wordt wakker geschud.

In de wereldkerk zijn er tekenen dat men werk wil maken van die synodale manier van handelen. De jongste synodes
zijn vanuit die bekommernis opgestart. Voor de gezinssynodes werd binnen de bisdommen opgeroepen vragen
te beantwoorden. De manier waarop de jongerensynode en de Amazonesynode werden georganiseerd, zijn
evenzeer voorbeelden. Ook in onze plaatselijke gemeenschappen worden structuren gecreé€erd waar dat synodale
denken wordt ingebed. Denk maar aan de zending van parochieploegen en dekenale ploegen in ons bisdom. In de
benoemingsbrieven wordt uitdrukkelijk naar de medeverantwoordelijkheid verwezen. Dat zijn toch al duidelijke
sporen van een cultuur van samen op weg gaan.

Een synodaal proces in de wereldkerk kan hoge verwachtingen creé€ren. Maar misschien komen de besluiten niet
altijd tegemoet aan wat je er vooraf van verwacht. Kijk maar naar de besluiten na de Amazonesynode: de hoge
verwachtingen van velen zijn niet allemaal ingelost. Omdat je tijdens een synodaal proces mensen zoveel mogelijk
consulteert, kan de neiging ontstaan synodaliteit te beschouwen als een democratisch proces. Het is toch een punt
van aandacht dat dat niet de essentie is. We dienen
de weg te gaan om te onderscheiden waarheen de
Geest ons leidt. Dat moeten we kaderen binnen het

het synodale proces verbonden. Ook dat is een geheel van de kerkgemeenschap waarvan we deel

delicate evenwichtsoefening. . . ) .
& uitmaken. Daarnaast is er binnen de universele een

Tegelijk ben ik hoopvol. Zoals volgens het spreek-
woord zelfkennis het begin is van alle wijsheid, zo zijn
de oproep tot en de reflectie over een synodale Kerk
al een cruciale eerste stap in de goede richting. Als
Gods Geest echt mag waaien, is veel mogelijk: zelfs
het overstijgen van het kerkelijke ‘keurslijf” en van een
bepaalde, historisch gegroeide kerkgestalte.

In zekere zin komt de oproep van paus Franciscus
ook niet uit de lucht vallen. Sinds Vaticanum Il zijn —
weliswaar vaak in gespreide slagorde — de geesten
toch al ruim 60 jaar aan het rijpen. Hier en daar is
echt al wat aan het kiemen!

Ook aan enkele structurele randvoorwaarden werd
in ons bisdom al stevig gewerkt. De visie van waaruit
de huidige parochieploegen gelanceerd zijn, spoort
helemaal met het synodale proces. Maar groeien gaat
doorgaans langzaam. Ook deze weg zal er een zijn
van kleine stapjes en dus van moed en krachtdadig-
heid. En ook barmhartigheid uiteraard.”

— terechte — bezorgdheid om de traditie. Die moet
de nodige aandacht krijgen. En uiteindelijk blijft het de
hoogste in de hiérarchische structuur die beslist.

Dat alles kan voeren tot frustratie en ontmoediging
want het bevragen van mensen kan grote verwach-
tingen scheppen. Wanneer dan blijkt dat besluiten
te weinig aansluiten bij de wel die de plaatselijke
gemeenschap wil gaan, kan dat tot spanningen leiden.
Daarom is het uitgangspunt van het synodale proces
zo belangrijk: met het hele kerkvolk op weg gaan.”
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llse De Sutter is doopcatechiste, lid van de Sint-Walburgaparochie in Oudenaarde

en van de dekenale ploeg.

TR Mt begrip synodaliteit klinkt vrij nieuw voor mij, ook al

16

ben ik kerkbetrokken. Samen luisteren naar Gods Woord
en daarover in gesprek gaan in de parochie is sowieso
een goede zaak, denk ik. Ik hoop dat het wereldwijde
synodale proces de Kerk helpt om dicht bij de mensen
te zijn, om te horen en aan te voelen wat er leeft bij de
mensen. Op die manier kan de Kerk op een gepaste
manier antwoorden bieden.

In onze parochiale werkgroepen, in de parochieploeg en
de dekenale ploeg proberen we al goed te luisteren naar
wat er leeft in onze geloofsgemeenschap: waar zitten
de pijnpunten? Waar zien we kansen? Wat is er nu nodig?
Als doopcatechiste ervaar ik zelf ook dat de cate-
chese met ouders van dopelingen mooie kansen
biedt om naar hen te luisteren en om bepaalde
zaken voor hen te duiden.
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Een mogelijk obstakel om verder te gaan op de weg
van de synodaliteit is dat we te gemakkelijk denken dat
we het goed begrepen hebben en al voldoende syno-
daal werken. We overleggen en vergaderen veel, maar
daardoor worden we misschien ook zelfgenoegzaam, en
missen we mensen die uit de boot dreigen te vallen. Niet
iedereen begrijpt de taal die wij in de Kerk gebruiken.
Het is belangrijk daar oog voor te hebben, en de mensen
aan te spreken in een taal die ze kunnen verstaan.”



