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Kinderwoorddienst Pasen 2021 

 

Lieve meisjes en jongens 

De apostelen zijn een week na de opstanding van Jezus weer bij elkaar. Ze houden ramen en 

deuren gesloten, want ze zijn bang voor de gevolgen die Jezus' kruisiging voor hen kan 

hebben. Ook zij sluiten zichzelf op in quarantaine, een kleine lockdown uit angst. Dan merken 

ze dat Jezus hen niet in de steek laat. Hij komt terug en brengt letterl ijk licht in de duisternis! 

Eén van Zijn leerlingen, Tomas, heeft het echter moeilijk om dit te geloven.  

Hoe zit dat vandaag met ons? Geloven wij zo maar in Jezus’ opstaan uit de dood, of zijn we 
stiekem wel een beetje zoals die ongelovige Tomas? Goed om daar even bij stil te staan. Want 
wat als we ons, net als Jezus’ leerlingen, met dat duwtje van Jezus in de rug, op pad laten 
sturen, wat hebben we dan een goede boodschap voor iedereen… 'Ik wens je vrede!' 

 

A. Wat vooraf ging: de Goede Week  

Kijk en luister samen met ons en alle andere kinderen naar het Paasverhaal, prachtig verteld en 

uitgebeeld door een zandtovenaar! https://youtu.be/XEKiJ1Ke22s?t=365 (8min) 

 

 

Enkele vraagjes (de antwoorden vind je op de laatste pagina!):  

1. Wat gebeurde er nadat Jezus voor de laatste keer samen met Zijn leerlingen at?  

2. Waarom is Jezus eigenlijk gekruisigd?  

3. Wat ontdekken de twee vrienden van Jezus terwijl ze op weg naar huis waren? Wie was die 

“vreemde man” die bij hen liep?  

 

https://youtu.be/XEKiJ1Ke22s?t=365
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B. Het vervolg…  

Voor de (groot)ouders/meter/peter/grote broer/zus:  

Ga met jullie kind(eren) in een kring zitten. Als het kan, sluit de deuren en maak het wat 
donker. Vertel dat de leerlingen van Jezus ook zo bij elkaar zaten.  Deuren op slot en geen licht 
aan omdat ze bang waren dat soldaten hen kwamen zoeken. Ze hoorden immers bij Jezus, die 
ter dood veroordeeld was. 

Steek een kaars aan. Vertel dat Jezus als Licht bij de leerlingen in hun midden kwam. Net zoals 
het licht van deze kaars in ons midden komt. God is Licht. Jezus is Licht ! 

Lees nu het verhaal uit het Evangelie voor:  

De Romeinse soldaten waren nog steeds op zoek naar de leerlingen van Jezus. De 
leerlingen waren daarom erg bang. Ze hadden de deuren van het huis goed op slot gedaan. 
Niemand kon zomaar binnenkomen. Ze hadden weinig licht aan zodat het leek of er 
niemand thuis was. 

Maar plotseling was de kamer vol licht! Ze 
schrokken heel erg! Wat was dit? 
Opeens stond daar iemand in het licht. Hij zei:  ”Ik 
wens jullie vrede.” Hij liet de leerlingen de 
wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen 
zagen de leerlingen dat het Jezus was. 
Jezus zei nog een keer: “Ik wens jullie vrede. Ik 
ben gestuurd door God. Nu ga ik jullie helpen om 
naar buiten te gaan en de mensen te vertellen 
over Mij en God.” 

Jezus ging naar de leerlingen toe en Hij blies ze allemaal even over hun hoofd.  “Nu hebben 
jullie de kracht van de heilige Geest gekregen”, zei Jezus. “En die heilige Geest gaat jullie 
helpen. Mensen gaan jullie vertellen over dingen waar ze spijt van hebben. Ze willen 
vergeving vragen aan God. En jullie mogen de mensen vergeving geven. Maar alleen als je 
vindt dat de mensen écht spijt hebben. Dan vergeeft God de mensen, anders niet.”  

Toen Jezus op bezoek kwam, was één leerling er niet bij. Dat was Tomas. De anderen 
vertelden hem dat ze Jezus hadden gezien. Tomas geloofde er niks van. Hij zei:  “Ik wil Hem 
eerst zelf zien, en de wonden in zijn zij en zijn handen. Anders geloof ik het niet”.  

Een week later zaten Tomas en de andere leerlingen in het huis met 
de deur op slot. Plotseling was Jezus weer in de kamer. Hij zei: “Ik 
wens jullie vrede.” Hij keek naar Tomas en zei: “Kom maar hier, en 
voel maar aan mijn handen en in mijn zij.” Tomas voelde de wonden 
en toen geloofde hij dat het Jezus was. Jezus zei:  ”Jij gelooft in Mij 
omdat je Mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in Mij geloven 
zonder dat ze Mij gezien hebben. En God zal ze gelukkig maken!” 
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Enkele vraagjes (de antwoorden vind je op de laatste pagina!):  

4. Wat zegt Jezus als hij Zijn (bange) vrienden terug ziet? Wat vinden jullie daarvan? 

5. De leerlingen krijgen hulp om het Goede Nieuws te gaan vertellen. Wie helpt hen?  

6. Wanneer vergeeft God jouw fouten en foutjes?  

7. Waarom gelooft Tomas zijn vrienden niet als ze zeggen dat Jezus leeft? Wat leren we hieruit?  

 

C. Gebed 

 

Goede God, 
Een duwtje in onze rug, 
dat vinden wij echt fijn. 
Een duwtje als we bang zijn. 
Een duwtje bij chagrijn. 
Een duwtje als iets moeilijk gaat. 
Een duwtje als een teken 
dat zegt: 'Joh, je kan het wel, 
blijf erin geloven!'. 
 
Wij bidden U: 
Lieve God wilt U als de wind zijn, 
die ons over onze hoofden blaast. 
een duwtje in de rug geeft 
en ons een stapje verder helpt? 
Amen 
 
 

D. Aan de slag!  

Aangevuurd door Gods Geest, kunnen jullie nu ook het Goede Nieuws gaan verspreiden! Vertel gerust 

het verhaal verder dat jullie vandaag gehoord hebben. Jezus leeft!  

Wil je écht Jezus volgen, dan begint dat in kleine dingen. Je kan bijvoorbeeld, net zoals Jezus, iedereen 

vrede toewensen, of een andere lieve boodschap. Kies daarom 1 van de volgende knutselopdrachten.  

 

a) Wenshappertjes maken  

Kennen jullie dit nog? Al wat je nodig hebt is een vierkant papier, een balpen en wat kleurtjes. Volg 

dan de vouwinstructies op dit filmpje: https://youtu.be/lKNQhT-xQeA  

Schrijf daarna wensen in de vakjes (bv. Ik wens je vrede, Ik wens je liefde, …) , en geef elke 

wens een kleurtje zoals op de instructie in het filmpje.  Je kan dit spelletje spelen met 

iedereen die je wil. Dat gaat zo: Je vraagt een getal onder tot zes. Je hapt het aantal keren 

en leest dan wat de wens is. Wedden dat je hier héél wat mensen gelukkig kan mee maken?  

https://youtu.be/lKNQhT-xQeA
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b) Wenskaartjes maken  

Benodigdheden: gekleurde kaartjes of A5 gekleurde papiertjes (iets dikker papier heeft 
de voorkeur) 

Laat je kind(eren) mooie Paaswensen op kaartjes schrijven. Deze mogen ze dan uitdelen 
aan een vriend(in), familielid, of aan de buren!  

 

Stuur je ons een fotootje of verslagje van je knutselwerk? Dat mag naar 

tvannieuwenhove@gmail.com! 

Bedankt!       

 

 

Antwoorden 

1. Jezus ging ’s nachts buiten bidden. Maar plots kwamen er soldaten tevoorschijn die hem naar de rechters 

van het land brachten.  

2. De rechters van het land waren jaloers op Jezus en geloofden niet in Hem. Omdat Hij volgens hen een slechte 

man was die God beledigde, heeft men Hem veroordeeld. Doordat Hij op het laatste moment aan God vroeg 

om de mensen te vergeven, heeft Hij ons als mensen bevrijd van onze zonden.  

3. De vreemde man was Jezus! Hij leeft weer! Ze gaan het aan iedereen vertellen.  

4. “Ik wens jullie vrede”. Het is op zijn minst gezegd “straf” dat Jezus dit zegt, want Zijn vrienden waren bang 

en hadden Hem eigenlijk wat in de steek gelaten. Toch is Jezus nog steeds lief voor hen! Dit maakt weer 

duidelijk dat Jezus pure liefde is en alle fouten vergeeft.  

5. De Heilige Geest zal hen kracht geven, een “duwtje in de rug”. Bij het Vormsel, de hernieuwing van jullie 

doopgeloften, zullen jullie trouwens ook die kracht van de Heilige Geest kunnen ontvangen!  

6. Als je echt spijt hebt van je fouten en foutjes, vergeeft God je zonden.  

7. Tomas geloofde zijn vrienden niet omdat hij zelf Jezus niet had gezien na zijn dood. Toch vertelden zijn 

vrienden hem de waarheid. Dit leert ons om te vertrouwen: ook al zien we God of Jezus niet, toch mogen 

we geloven dat ze er altijd zijn voor ons!  

mailto:tvannieuwenhove@gmail.com

