Een zaaier ging uit zaaien... (Matteiis 13,1-23)

Bijbelverhaal naverteld

Jezus is het huis uitgegaan en zit aan het meer. Er ﬁHEI&T THE SOUWER
komen zoveel mensen bij Hem, dat Hij in een boot gaat
zitten. De mensen blijven op de oever staan om naar
Hem te luisteren. Jezus vertelt: ‘Er was eens een boer
die ging zaaien. Bij het zaaien viel er een deel van het
zaad op een weg. De vogels kwamen het oppikken.
Een ander deel viel op de rotsgrond. Daar was niet veel
aarde, maar het begon toch te groeien. Maar toen de
zon scheen, verdroogde het. En omdat het geen
wortel had, werd het dor. Een ander deel viel tussen
de distels. Maar die verstikten het. Nog een ander deel
viel in goede aarde. Daar groeide het goed op en
leverde veel vruchten op: honderd, zestig, of dertig
korrels per zaadje dat gezaaid werd.’

Wanneer de leerlingen alleen zijn met Jezus, vragen
ze: ‘Jezus, je wil ons met dat verhaal iets uitleggen,
maar wij verstaan het niet zo goed.’

Jezus zegt: ‘Luister goed: de zaaier zaait eigenlijk het
woord van God. Er zijn mensen die dat woord wel horen,
maar meteen denken ze nog aan een heleboel andere
dingen. En het woord dat in hen gezaaid was, krijgt geen
kans. Net zoals de zaadjes op de weg die de vogels
oppikken.

Andere mensen horen dat woord en vinden het heel tof. Maar zodra ze
merken dat andere mensen daar anders over denken, vergeten ze dat
woord. Net als de zaadjes die tussen de stenen terecht kwamen. Ze
schieten op in een beetje aarde, maar omdat ze geen echte wortels
hebben, drogen ze uit bij de minste zon.

Nog andere mensen horen het woord, maar hebben zoveel
andere zorgen in hun leven, dat je ze kunt vergelijken met een
stuk grond vol distels. De zaadjes worden door de distels verstikt,
en kunnen zo geen vruchten dragen.




En dan zijn er de mensen die het woord van God horen. Dat kun je
zien aan wat ze zeggen en doen. Ze zijn als goede vruchtbare grond.
Als het zaad hierop valt, ontkiemt het, groeit het mooi en vormt het
aren, waarin ongelooflijk veel graantjes zitten.’

Opdracht

Ook wij willen naar het woord van God luisteren en doen wat Jezus ons vraagt!
Wij willen vrucht dragen. Daarom gaan we zaadjes planten zoals God ook in ons zaadjes wil
planten. En we gaan kijken of deze zaadjes vrucht dragen.

Benodigdheden:

e een lege eierenschaal (de bovenkant ervan
afgesneden) of een leeg yoghurtpotje (plak er
dan wit papier omheen)

e Viltstiften, eventueel opplakbare oogjes

e Watjes

e Tuinkerszaadjes, broccoli-kers of andere zaadjes
(aveve, zaadwinkel of kapel van Bevingen vanaf
15 juli)

e Leeg kartonnen eierbakje of eierdopje

Werkwijze

Maak het eierschaaltje voorzichtig schoon met warm water en zet het rechtop in een eierbakje
of in een eierdopje. Je kan ook een leeg yoghurtpotje gebruiken. Teken er een (grappige)
gezichtje op met stift. Versier ze eventueel met opplakbare oogjes.

Leg een paar dikke watjes onderin de eierschaaltjes en maak ze een beetje vochtig met wat
water. Besprenkel de watjes met de zaadjes en zet het doosje op de vensterbank. Na een paar
dagen zullen de eerste plantjes verschijnen en zal het ‘haar’ steeds langer worden.

Controleer per dag of de watjes nog vochtig zijn, en besprenkel indien nodig met een beetje
water.

Trek een foto van je kind met het resultaat en stuur het op naar Anneliesdekegel@gmail.com
voor 10 augustus. We maken terug een mooie collage van alle foto’s.

Gebed

Goede God,

wij luisteren vandaag naar het verhaal van
een zaaier die uit zaaien gaat,

die zoekt naar de goede grond

zodat het zaad kan groeien tot mooi graan.
Wij bidden U: laat de woorden van Jezus
als zaad zijn dat tot bloei komt

in ons hart. Amen.
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