
Dag mevrouw,
Dag mijnheer,
Dag allemaal,

Het coronavirus verplicht ons in deze dagen 
meer teruggetrokken te leven.
Soms wel echt in quarantaine.
Op bezoek gaan wordt afgeraden en is zelfs 
verboden in rust- en ziekenhuizen.
Toch willen wij u vanuit de parochie een teken van 
leven en medeleven geven.
Daarom dit kaartje met een ingekleurde tekening 
van Simon, een vijfjarige jongen van bij ons.
Wij willen ermee zeggen dat wij aan u denken 
en dat wij voor u bidden.
En wij hopen dat u niet vergeet dat God, onze 
Vader, ons ook nu nabij blijft.
Een warme groet,

vanwege priester Wilfried en de ganse pastorale 
ploeg van de H. Claraparochie in Eeklo, Kaprijke 
en Sint-Laureins


