
LANGERE WANDELING LANGS DE KAPELLETJES ROND STERREBEEK
Een initiatief van de Parochieploeg van Sint Pancratius Sterrebeek
voor een langere wandeling van circa 10 km, te voet of met de fiets,

die U brengt naar de grenzen van Sterrebeek of net erbuiten.
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Startpunt bij de Sint Pancratiuskerk van Sterrebeek. Deze wandeling kan men ook laten 
aansluiten bij een deel van de korte wandeling.

Het eerste kapelletje ligt op de Museumlaan op de grens met Tervuren. U bereikt 
deze kapel via de Terwenberglaan en daarna via de wandelweg Perkstraat/Voetweg 
5. Deze mooi onderhouden kapel is toegewijd aan Onze Lieve-Vrouw Ter Zege . E
en paar zitbanken in de schaduw zijn welkom wanneer U helemaal te voet kwam uit 
Sterrebeek.

We wandelen op de Museumlaan verder richting Moorsel en op haar hoogste punt 
wordt deze straat een geasfalteerde veldweg. Die nemen we tot aan de 
Moorselstraat in Moorsel en naar links volgen we deze Moorselstraat richting 
centrum Moorsel tot de kruising met de Oudergemseweg. Daar staat verborgen in 
het groen aan de rechterkant de Heilig-Hartkapel.

We volgen de Moorselstraat verder naar beneden tot aan de Sint-
Jozefskerk. Moorsel maakte vroeger deel uit van de parochie van Sterrebeek en dit 
maakt deze kerk daarom zeer interessant voor een kort bezoek. 

Vanaf de kerk wandelen we de Moorselstraat rechtsaf verder naar beneden richting 
Sterrebeek tot aan de kruising met de Boslaan. Daar staat onder de bomen een 
markante kapel ter ere van Onze Lieve-Vrouw. 

Achter de kapel gaan we via de Voskapelstraat en de veldweg richting het kerkhof 
van Sterrebeek. Daar nemen we rechts voetweg nr. 41 en via een bocht naar links 
komen we bij de brug over de E40 op de Voskapelstraat. We wandelen rechtsaf 
richting Voskapel over de brug van de Voskapelstraat.

In Voskapel vind je aan de rotonde op de hoek met de Schutterslaan de kapel van 
Onze Lieve-Vrouw van Fatima.      
De grote historische kapel in Voskapel is helaas reeds lang verdwenen en een 
andere kapel werd afgebroken toen de Vossenstraat werd aangelegd. 

Vanuit Voskapel gaan wij naar rechts via Oude Baan/Van Ingelgomstraat
- ofwel altijd rechtdoor en rechtstreeks naar de oude statige kapel Maria Onbevlekte 
Maagd      aan de Weiveldlaan, ca. 100 m. voorbij de tunnel onder de 
Mechelsesteenweg.

- ofwel nog een extraatje: meteen rechtsaf via de Voskapellelaan (richting Colruyt) naar 
de Leuvensesteenweg. Recht oversteken, in de Van Espenlaan en dan rechtsaf het 
Kleinveldhof nemen. Aan het einde rechts via de Guldendelle, naar de 
Leuvensesteenweg voor de kapel Moeder van Barmhartigheid. 

Terug naar Sterrebeek vanuit de Weiveldlaan: ofwel de korte (minder veilige) route richting 
Sterrebeek centrum via de Mechelsesteenweg; ofwel de lange veiligere route: stap terug richting 
Voskapel via de Van Ingelgomstraat/Oude Baan tot aan de Vossenstraat, daar naar rechts en aan 
het einde rechtsaf de Voskapelstraat naar beneden richting Sterrebeek centrum. 
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