Tot en met de eerste zondag van maart, woonde Nele Vandommele wekelijks met haar kinderen de
zondagsviering bij in de Sint-Stefanuskerk in Vichte. Op deze parochie is ze vrijwilliger
(vormselcatechiste en lid van de parochiale werkgroep) en haar dochter is er misdienaar.

Sinds de Coronatijd missen ze de zondagsvieringen... Maar sindsdien brent ze elke zondag — alleen of
met de kids — een bezoekje in de kerk en komt even tot rust.

Meestal wandelen ze vanaf hun woonplaats (Sint-Lodewijk-Deerlijk) te voet tot aan de Vichtse kerk.
Door het vele wandelen, ontdekten ze heel wat kapelletjes onderweg...

Graag delen ze deze inspirerende en spirituele wandeling. Deugddoend!

Kapelletjeswandeling tussen kerk Sint-Lodewijk (Sellewie) en kerk Vichte

e Je vertrekt aan het portaal van de kerk in Sellewie (Sint-Lodewijk Deerlijk), Kapelstraat.
In de gevel van de winkel Spar zien we al een eerste klein kapelletje (Foto 1)

e We dwarsen de Kapelstraat en nemen de nieuwe verkaveling ‘Jagershof’ (Pastoriestraat)
langs boekhandel Etiket.

e Even verder nemen we het voetwegje links (Harelbekehoutpad) en wandelen dit door tot
aan de Heestertstraat. Daar gaan we even naar rechts en zien het mooie Lourdeskapelletje
staan (Foto 2).

e We keren een 50-tal meter terug en nemen opnieuw een voetweg (stapsteen, verlengde
Harelbekehoutpad), op onze rechterkant. We wandelen langsheen de hoeve waar we aan de
boom ook een kapelletje treffen (Foto 3).

e Op het einde van deze landweg slaan we linksaf, in de Otegemstraat in Deerlijk. Even
verderop zien we een volgend kapelletje (Foto 4).

e We wandelen nu tot aan de grote baan (Kerkstraat) en vervolgen rechts onze weg richting
Vichte.

Nu wandelen we even door (via station Vichte) en passeren het park Beukenhof.
Net voorbij het Beukenhof slaan we links de Deerlijkstraat in.

e We wandelen verder en op de linkerkant zien we in de gevel van de hoeve opnieuw een
kapelletje ingewerkt (Foto 5).

e We vervolgen onze weg en op het einde van de Deerlijkstraat vinden we ons volgend
kapelletje (Foto 6).

e Nudwarsen we de grote baan (N36) ter hoogte van de ballonnenwinkel (WaW Balloon) en
slaan dan de Beekstraat in. Even verder links zien we alweer een kapelletje (Foto 7).

e We wandelen verder langs de Kasselrijoeek en nemen dan de eerste straat rechts, de
Molendreef. Ter hoogte van nr.78 treffen we alweer een kapelletje (Foto 8).

e Nu kunnen we verder stappen tot aan de kerk langs het wandelpad rond de vijver.

e Even halt houden bij Maria in de kerk in Vichte (Foto 9).

e We vervolgen onze tocht en stappen tot aan het kruispunt (de verkeerslichten).

We steken over en slaan dan links de Vichteplaats in.

e Ter hoogte van huis nr.3 op de linkerkant zien we opnieuw een kapelletje in de gevel (Foto
10)

e Even verder nemen we rechts de Kerkdreef. We stappen voorbij de Oude Kerk van Vichte
(Foto 11) waar we even verder alweer een Mariabeeldje tegenkomen (Foto 12), ter hoogte
van het wandelpad.

e We vervolgen onze weg via de Kerkdreef en in de bocht kunnen we even halt houden aan de
Sint-Jozefskapel (Foto 13).



We gaan in de Kerkdreef verder en net voorbij het KSA-heem wandelen we het Beukenhof in.
Door het park stappen we voorbij het kasteel naar de andere uitgang in de Beukenhofstraat.
We slaan dan links af richting station.

Even verder nemen we de eerste straat rechts, de Lendedreef, waar we Maria al terug
tegenkomen (Foto 14).

We wandelen verder in deze straat en in de bocht gaan we naar links (Foto 15).

We gaan verder de Lendedreef door tot aan de Olekenbosstraat.

Deze straat dwarsen we en we nemen opnieuw een voetweg, de Marktweg.

Deze wegel doorgelopen, komen we uit in de Klijtstraat. We zien een volgend kapelletje op
onze linkerkant (Foto 16).

We lopen door en nemen dan de eerste straat links, de Gaaistraat. Aan de boerderij op de
linkerkant, houden we halt aan alweer een mooie kapel (Foto 17).

We gaan verder, over de spoorweg en houden dan links aan, de Brandemolenweg in.

We stappen door tot aan de splitsing en in het huis rechts aan deze splitsing, zien we ook een
nis met Mariabeeld (Foto 18).

Aan deze splitsing wandelen we links verder tot aan de Oudenaardse Heerweg.

Ook nu slaan we links af. We passeren de hoeve en zien hier ons volgend kapelletje

(Foto 19).

We vervolgen onze weg tot aan de Olekenbosstraat en slaan dan rechts af tot aan de
Kerkstraat die wij ook rechts inslaan. Net voor slagerij Mahieu zien we een alweer een
Mariabeeld (Foto 20).

We hernemen onze weg richting de kerk van Sint-Lodewijk. Een heel stukje verder in de
Kerkstraat (t.h.v. huisnummer 134) op de linkerkant zien we de ruime kapel van Onze Lieve
Vrouw van het H.Hart (Foto 21).

We blijven links wandelen en in de huisgevel van Kerkstraat 44, zien we ook een nis met
Mariabeeld ingewerkt (Foto 22).

Nog wat verder, aan de rechterkant, hangt aan de bomen een mooi kapelletje (Foto 23).

We zijn nu bijna terug aan ons vertrekpunt. Op de hoek, in de gevel van het café, zien we nog
een nis ingewerkt met de H. Benedictus. (Foto 24).

En zo wandelen we terug naar start, naar de kerk van Sellewie...
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