een gelovig ganzenbordspel.

Vol enthousiasme speelden we Karpos. Wat meteen opviel was de mooie
vormgeving en de verschillende kleuren op het spel die verwijzen naar de stroken
papier waarop de antwoorden van de vraagjes genoteerd worden. Wij speelden
het spel binnen het gezin. We stonden stil bij verschillende vragen en antwoorden.
Als gezin konden we onze antwoorden en ervaringen bespreken binnen het gezin.
Boeiend wat er allemaal naar bovenkomt. Bij sommige vragen stonden we wat
langer stil, wisselden we uit, moesten we echt heel open zijn. De antwoorden op de
vragen gaven ons meteen duidelijkheid en tips naar de ‘vruchten van de Geest'.
Doorheen het spel moesten immers de verschillende vruchten gezocht worden. Wij
raden Karpos dan, niet alleen om in de
vormselgroepjes maar zeker ook om binhen
het gezin te spelen, het is als gezin
verrijkend en leerrijk om samen gelovig op
weg te gaan.

Een
gezelschapsspel.

Davy, Tine, Yorben & Yara Verkest



