De leerlingen van de zesde klas in De Zeeboon De Haan hebben lang gewacht
om het spel Karpos te spelen. Vrijdag 19 maart was het zover. De hele klas
kreeg eerst het inleidend filmpje te zien van Paulus himself. De apostel kwam
de klas binnen met zijn verhaal. Dan gaf meester Wim wat toelichting bij het
spel, vooral over het opzoeken van de negen

Elk klasgroepje kon dan opstarten met een begeleider. De leerlingen legden
het spel klaar, kozen de kleuren van de pionnen en gooiden met de
dobbelsteen. De nhummers van het ganzenspel konden hun weg op het bord
gaan. Onderweg kregen de leerlingen heel te verwerken.

De jongeren waren . ‘Wil je stapjes naar vrede zetten, dan
dien je met vrienden overeen te komen.” Een leerling zei: Ik weet dat niet zo
goed van mezelf of ik echt stapjes van vrede kan zetten'. ‘Je best doen en
goede punten behalen zijn stappen naar vrede.” Een andere opdracht was
gewoon een tijdje stil te worden. ‘Een vormheer wil Jezus volgen, geloven in
God, de boodschap van Jezus meegeven, bidden. De vormheer legt met een
kruisje olie op je voorhoofd en hij legt je de handen op.” ‘Een vriend gaat nooit
zeggen: ga wed. Een vriend betekent heel veel voor mij..." Heel wat opdrachten
kwamen goed dan bod. De weg naar het laatste nummer was ver en lastig.

Soms moesten we op onze stappen terug keren. De leerlingen toonden heel
veel respect voor mekaar en vonden het spel Karpos best leuk. Na

leek de tijd veel te kort. De namen van de vruchten kwamen onvoldoende
aan bod, maar het rustig en diep gesprek bracht veel aan het licht.

Nadien kwamen de vier groepen opnieuw bijeen voor
het afsluitend filmpje van . Meester Joris
rondde de namiddag af met de negen vruchten van
de Geest, de negen vruchten van een christen.
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