
VEERTIGDAGENTIJD 
1 Op woensdag 22 februari (Aswoensdag), begon voor de christenen de veertigdagentijd. Vaak 
verkeerdelijk “de vasten” genoemd.  
 

2 Soberheid (het vasten) is één van de 4 pijlers van de veertigdagentijd. Naast soberheid/vasten zijn er 
ook: stilte (gebed), solidariteit (delen – werken van barmhartigheid) en verzoening.  Samen vormen ze 
voor christenen ‘het klavertje vier’ van een Bijbelse veertigdagentijd. 
 

3 Deze periode wint geleidelijk opnieuw aan belang bij de christenen.  Ook in de media.  De zichtbare 
aanwezigheid van de islam, en dus ook van de ramadan, is hier niet vreemd aan. 
 

4 Vaak worden ‘de vasten’ en ‘de ramadan’ als min of meer identiek voorgesteld.  Ze hebben dan ook 
punten gemeen: ze zijn beide  -ten gronde- een periode van bekering èn terugkeer tot God. 
 

5 De veertigdagentijd is de voorbereiding op het Paasfeest (9 april 2023) en herdenking van de 40 jaar die 
de Hebreeën in de woestijn hebben doorgebracht, alsook de veertig dagen van Jezus in de woestijn.  
 

6 De moslims herinneren zich in de ramadan -die dit jaar begint op 23 maart- ook 'een gebeurtenis': het 
feit dat de profeet Mohammed zich terugtrok in de grot Hira om er te mediteren.  De moslims sluiten deze 
intense periode af met het Suikerfeest (20 april 2023). 
 

VASTEN 
7 Voor de christenen was ‘het vasten’, in de strikte zin van het woord, vroeger heel belangrijk.  Vandaag 
soms minder.  Tenzij op dagen als Aswoensdag en Goede Vrijdag. 8 Alhoewel we ook vaststellen dat 
andere acties -zoals bv. ‘Tournée Minérale’- juist ‘het vasten’ voluit hebben overgenomen. 
 

9 De nadruk ligt vandaag meer op de inwendige bekering en op de solidariteit. Christenen worden in de 
40-dagentijd immers niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te onthouden.  Er is tegelijk ook 
de aansporing om andere dingen net méér te doen: bidden en concrete daden van naastenliefde.  Het is 
deze combinatie van minder én meer die van vasten een christelijk vasten kan maken. 
 

10 De moslims vasten op een heel strikte; verplichte wijze. Er wordt niet gegeten en gedronken tussen het 
eerste ochtendlicht en zonsondergang. Voor hen is het één van de belangrijkste manieren om hun 
toebehoren tot de moslimgemeenschap en hun trouw aan de wet van God vorm te geven. 
 

SOLIDARITEIT 
11 Waarom valt de solidariteitscampagne van Broederlijk Delen samen met de veertigdagentijd? 
12 Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulpactie. Kort na de onafhankelijkheid brak er een 
hongersnood uit in Kasaï, Congo. De Belgische bisschoppen riepen de bevolking op om solidair te zijn.  
Gelovigen werden uitgenodigd om hun vasten op een geëngageerde manier te beleven. Wat men 
uitspaarde door soberheid, kon worden gedeeld met de Congolese bevolking.  Hun oproep kreeg massaal 
gehoor. 
 

13 In de daaropvolgende jaren ging Broederlijk Delen ook in andere landen aan de slag: eerst in Afrika, 
vervolgens in Latijns-Amerika en Azië.  Broederlijk Delen evolueerde naar een ngo die op een structurele 
manier aan ontwikkelingssamenwerking doet.  Delen en herverdelen.  Enkel zo kunnen de diepere 
oorzaken van ongelijkheid aangepakt worden.  Broederlijk Delen gaf daarbij prioriteit aan projecten die 
gemeenschappen de kans geven om zelfredzaam te worden, zonder steun van buitenaf. 
 

14 Ook het belang van de politieke dimensie van solidariteit groeide. De nood groeide aan sensibilisering 
over de oorzaken van structurele ongelijkheid in de wereld. Broederlijk Delen koos ervoor om in te zetten 
op  internationale rechtvaardigheid.  
 
15 Waarover gaat de campagne van Broederlijk Delen in 2023? 



Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid.  Door samen te werken, 
overal ter wereld, is dat perfect mogelijk, stelt de organisatie.  16 Want als 25% van de mensen ervoor 
kiest om te delen en herverdelen, is dat genoeg  om het 100% anders te doen.  Doe mee met de 25%-
revolutie! 
 

STILTE 
17 Schoolmaand na schoolmaand appelleert Leeftocht ons, om stil te vallen. 18 De 40-dagentijd-affiche 
van Leeftocht 2023 doet het met dit beeld…   

Veertig dagen ‘samen sterk’ in ‘vertrouwen uitstralen’, 
geïnspireerd door Gods woord en gedragen door Gods 
liefde. ‘Samen sterk’ om ons te engageren voor een 
samenleving waarin we profetisch elke vorm van 
onrechtvaardigheid blijven aanklagen. Veertig dagen 
om in de diversiteit te staan en de ontmoeting aan te 
gaan met wie of wat anders is - dichtbij én veraf. 

 

Lachend de krachten bundelen, 
de hielen schrap in het zand, 
aan hetzelfde zeel trekken, 

een touw dat verbindt  
met de kleinsten het meest. 

 

VERZOENING 
19 Op het derde ledencongres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Gent, 19 september 2022) sprak 
bisschop Lode Van Hecke: “Ik zei al dat de zogenaamde christelijke waarden niet meer het eerste vertrekpunt 
vormen. Maar misschien moet ik er toch één noemen, gegeven de evolutie in onze maatschappij die steeds maar 
harder wordt. 20 Zou het niet zijn dat er in het christendom een specifieke boodschap van vergeving is? “Steeds 
vergeven”… wie vraagt dat? Jezus. Wie kan dat? Niemand! Tenzij je daar een speciale kracht toe krijgt. Die kracht 
is de Geest. De heilige Geest.” 
 

In zijn boek ‘scholen die naar sterren reiken’ spreekt Carl Snoecx in dit verband ook over de beginterm: 
‘opnieuw mogen beginnen’. 
21 “Een katholieke dialoogschool wordt: een plaats waar iedereen, wie hij ook is en wat hij ook kan, nieuwe 
kansen krijgt.  Leraren en leerlingen kunnen mislukken, maar hun mislukking kan nooit tot een definitieve 
blokkade leiden.  Vergeven is leerlingen en leraren leren omgaan met falen en die onmacht niet als eindpunt 
beschouwen.  22 Het betekent aanvaarden van grenzen, geduld en een mildheid opbrengen voor alles wat 
onveranderlijk lijkt. Het betekent leerlingen laten aanvoelen dat er in de school zachtere waarden en wetten 
heersen dan in de maatschappij.  Het betekent respecteren wat nog niet is en nog niet kan zonder dat 
onmiddellijk met pedagogische hardnekkigheid te willen verbeteren.  23 Het is geloven dat voor elke leerling 
groei en ontwikkeling mogelijk is, dat er perspectief mogelijk is over alle dode punten heen. Moedeloosheid en 
wanhoop die jonge mensen bedreigt, maken dit in onze tijd nog belangrijker. De school wekt  hoop bij alle 
leerlingen, vooral bij hen die in onderwijs vaak als hopeloos worden bestempeld. 24 Dat kan ze doen vanuit een 
houding van een vertrouwen in de wereld en in mensen, een vertrouwen dat geen verdere legitimatie behoeft 
(p. 193).” 
 

25 HOE KAN IK DE VEERTIGDAGENTIJD DIT JAAR EENS ANDERS BELEVEN? 
26 Door deel te nemen aan Secret Manna. 
In navolging van de gekende ‘Secret Santa’ willen we ‘een Secret Manna’ in het leven roepen. Om elkaar 
zo extra voedsel (manna) aan te reiken in ons onderweg zijn tijdens de veertigdagentijd. Heel concreet: 
in de chat en in de personeelsbrief van (morgen) 28 februari tref je alle info.  
 

27 Met de lichtbakens ‘stilte, soberheid, solidariteit en verzoening’ en met de uitnodiging tot deelname aan 
‘Secret Manna’ wensen we elkaar EEN DEUGDDOENDE TIJD van 40 dagen. SAMEN STERK! 
 

 2023 - Rik Depré, pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
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