
NIEUWE WEBSITE 
Sinds begin november is er een gloednieuwe website voor onze pastorale eenheid 
en het bedevaartsoord, verbonden met Kerknet, de officiële website van de Kerk in 
Vlaanderen. Je kan deze nieuwe website gemakkelijk consulteren via  
WWW.KERKINMOORSLEDE.BE
Naast Kerk & Leven, onze facebookpagina’s :  
www. facebook.com/basiliek.dadizele.9 
en www.facebook.com/peonzelievevrouw.dadizelemoorsledeslypskapelle.1  
zal voortaan alle nieuws van onze pastorale eenheid en het bedevaartsoord te vin-
den zijn op deze website. Je vindt er o.a. info over de initiatiesacramenten: Doop 
– Eerste Communie en Vormsel, evenals over huwelijk, kerkelijke uitvaart … en de 
laatste nieuwtjes van de 3 parochies en het bedevaartsoord.

WERELDJONGERENDAGEN in LISSABON 2023 
De Wereldjongerendagen (WJD) vormen het grootste jongerenevenement ter 
wereld. Om de twee of drie jaar komen op uitnodiging van de paus honderddui-
zenden jongeren uit heel de wereld samen voor een meerdaags programma met 
muziek, catechese, vieringen, gebed, dans en festival.  
Vanuit Vlaanderen zijn er 3 voorprogramma’s waaruit je een keuze kan maken: 
•	 Meeleefdagen met avontuurlijke toets in Frankrijk
•	 Engagementsdagen met culturele uitstappen in Spanje
•	 Pelgrimstocht met internationale ontmoetingen in Portugal door prachtige 

natuurparken
Meer informatie kan je vinden op de officiële site: https://www.lisboa2023.org/en/  
of bij IJD Vlaanderen: https://www.kerknet.be/organisatie/wereldjongerendagen-
2023-lissabon

We hebben handen te kort 
Ongeveer alle taken in onze pastorale eenheid steunen op vrijwilligers. Dat is onze 
sterkte en tegelijk onze zwakte. Wij willen op lange termijn graag een mooi, gelo-
vig aanbod naar voor brengen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die met ons 
mee willen denken en doen. Misschien iets voor jou? We zijn steeds bereid om 
meer uitleg te geven. Aarzel niet om contact te nemen. 
 

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria ‘s kind.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.  (tekst ZJ 104)

Zalig Kerstmis! 
Dat we elkaar verder mogen dragen 

in het nieuwe jaar!

Nieuwsbrief Advent en Kersttijd 2022-2023
Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw

Dadizele-Moorslede-Slypskapelle
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De nachten worden langer. Het donker wint veld, ook in 
hoofden en harten van mensen. Er klinkt  overal onheil-
spellend nieuws. We raken moe en soms moedeloos. 
We hebben nood aan een stevige portie hoop.
We krijgen in deze advent opnieuw de boodschap te 
horen dat God naar ons toekomt. Met Kerstmis zullen 
we gedenken hoe God ons verrassend nabij is gekomen 
in Jezus, zijn Zoon. Hij kwam waar licht ontbrak. 

De advent wekt stille vreugde in ons hart als we geloven dat de levende Christus 
ons ook vandaag en morgen tegemoetkomt. Zijn evangelie toont een weg van 
solidariteit, verzoening en broederlijkheid die onze vermoeide wereld kan vernieu-
wen. In de Eucharistie brandt er licht in onze ogen als Hij Brood voor ons breekt. 
In kleine mensen komt Hij ons tegemoet en vraagt ons een dienst. Zijn nabijkomen 
verwarmt ons hart en maakt ons hoopvol en weerbaar bij alles wat op onze weg 
komt.
Advent is ook dromen dat niemand de weg van het leven alleen hoeft te gaan. We 
kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Als christenen willen we mee timmeren aan 
een samenleving waarin iedereen meetelt.
We wensen jullie allen een rijk gezegende Advent waarin duisternis moet wijken 
voor het licht van Gods nabijheid en groeiende solidariteit. 

Hoopvolle Advent en straks een gezegend Kerstfeest!

TEN DIENSTE VAN ONZE PASTORALE EENHEID 
Priester Marc Vantyghem, Moorsledestraat 4, Dadizele 
056 50 91 50 of 0476 33 92 40 –  m.vantyghem@skynet.be

Priester Henk Gevaert, Kerkstraat 1, Moorslede 
051 77 73 34 –  priesterhenk@belgacom.net

Parochieassistent Zuster Margareta Maria, Beselarestraat 9, Dadizele 
056 50 91 50 – secretariaat.pe@dadizele.be

Koster-organist Thierry Christiaens, Ledegemstraat 19 B, Dadizele 
0497 30 43 00 – thierry.christiaens@dadizele.be

Andere leden van het beleidsteam: Charlotte Decroubele, Els Delzeyne,  
Stephan Deneir, Joachim Engels, Bernard Schelpe, Rik Sioen, André Vermont   
(in opleiding: Carine Dedier  en Dimitri De Muynk)

ADVENT 
•	 Welkom tijdens de advent voor de eucharistievieringen  

in de 3 kerken van onze pastorale eenheid 
zaterdag: 16 u. Basiliek Dadizele / 17.30 u. St.-Theresiakerk Slypskapelle 
zondag: 9.30 u. St.-Martinuskerk Moorslede / 8 u.-11 u.-18 u. Basiliek Dadizele

•	 In de bedevaartswinkel van de basiliek kan je terecht voor religieuze voorwer-
pen, bijzonder voor kerstkaarten, kerststallen …  
of een ander origineel geschenk om onder de kerstboom te leggen.

•	 weekend 10 – 11 december:  
homilie in alle zondagsvieringen door nieuwe deken Johan Loonens

•	 weekend 17 – 18 december: in alle zondagsvieringen 
getuigenis over Welzijnszorg / Welzijnsschakel Komma en collecte

KERSTVIERINGEN
zaterdag 24 december 
16 u. Kerstavondviering in de Basiliek van Dadizele 
17.30 u. Kerstavondviering in de St.-Theresiakerk van Slypskapelle 
24.00 u. Kerstnachtviering in de St.-Martinuskerk van Moorslede
zondag 25 december 
8 u. – 11 u. en 18 u. Kerstdagvieringen in de Basiliek van Dadizele 
9.30 u. Kerstdagviering in de St.-Martinuskerk van Moorslede

OUDJAAR EN NIEUWJAAR
zaterdag 31 december 
16 u. Dankviering in de Basiliek van Dadizele 
17.30 u. Dankviering in de St.-Theresiakerk van Slypskapelle
zondag 	1 januari 2023 
8 u. – 11 u. en 18 u. Nieuwjaarsvieringen in de Basiliek van Dadizele 
9.30 u. Nieuwjaarsviering in de St.-Martinuskerk van Moorslede

ALLEN VAN HARTE WELKOM
COMMUNIE AAN HUIS  
De Communie aan huis, is het uitdrukkelijk teken dat de thuisgebonden medegelo-
vige die moeilijk uit huis kan, verbonden blijft met de hele geloofsgemeenschap. 
De Communie brengen bij een zieke of een oudere medemens thuis is met de 
Heer zelf op bezoek gaan! Ideaal is dat buren of familieleden vanuit de weekend-
viering de Communie meenemen voor zieke of bejaarde mensen van de Pastorale 
Eenheid. Je kan hiervoor een pyxis bekomen in de sacristie in één van onze kerken. 
Dank aan allen die hieraan meewerken.  
Iedereen die om welke reden dan ook niet meer naar de kerk kan komen, kan de 
Communie aan huis ontvangen. Je kan hiervoor contact opnemen met het secre-
tariaat van de pastorale eenheid: 056 50 91 50 ofwel secretariaat.pe@dadizele.be 
ofwel met één van de parochiepriesters.


