
Kruisteken en welkom 
 
 
In de naam... 
 
Laten we ons verenigen 
rond het Kind in de stal, 
Hem biddend welkom heten. 
Mag de Heer geboren worden in u en mij, 
mag Gods woord werkelijkheid worden 
in ons aller leven. 
 
 
Een gebed om samen te bidden 
 
 
God van licht en leven, 
in Jezus, de Christus, 
zijt Gij onder ons komen wonen. 
Wij danken U voor de komst 
van dit kind-van-mensen. 
Geef dat wij de vreugde van deze dag 
delen met mensen om ons heen 
en zo onze wereld steeds meer bevrijden 
van duisternis, van oorlog, honger en geweld. 
Dit vragen wij U door Hem, het Kerstekind. 
 
 

Voorbeden 
 
We willen bidden voor alle christenen 
die waar ook ter wereld in hun kerken 
de geboorte vieren van de Heer. 
dat ze Hem werkelijk toelaten 
in hun hart en in hun leven. 
 
Wij willen bidden voor allen 
die thuis kerstmis vieren 
als het feest van de vrede. 
Dat vrede mag groeien 
in ons eigen leven, 
in onze families en buurten, 
in ons land en in gans de wereld. 
 
Wij willen bidden dat Gods licht mag 
doorbreken in onszelf, 
in allen die ons dierbaar zijn, 
in allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
Dat mensen vanuit hun bewogenheid 
de blijde boodschap uitdragen 
en gestalte geven. 
 
 
Onze Vader 
 
 



Communie 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Wat ver weg leek, 
is dichtbij gekomen: 
een woord van bevrijding, 
een licht aan de einder, 
een vuur van warmte geborgenheid in Jezus 
man van belofte voor tijd en eeuwigheid. 
Mag God ons door Hem tot zegen zijn: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zalig Kerstmis ! 
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