
 
 
Activiteiten voor kinderen - de tweede zondag van de veertigdagentijd 
 
Lees of vertel het evangelie van deze dag. Voor de jongste kinderen kan de volgende 
navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in 
Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. 
 
Jezus op de berg 
 
Drie leerlingen waren heel speciaal voor Jezus. Dat waren Petrus, Jakobus en Johannes. 
Op een dag nam Jezus alleen deze drie leerlingen mee naar een hoge berg. Ze 
klommen met z’n vieren de berg op. Boven op de berg terwijl Jezus aan het bidden was 
begon zijn gezicht te stralen. Hij werd helemaal anders. Hij straalde! Zijn kleren werden 
witter dan wit.  
 
Plotseling stonden er nog twee mannen naast Hem. De ene was de profeet Elia. De 
andere was Mozes. Twee vrienden van God, die veel voor de mensen hadden gedaan. 
Ze spraken met Jezus. De leerlingen keken met open mond toe. Petrus begreep niet goed 
wat er gebeurde. ‘Meester, wat goed dat we hier allemaal zijn’ zei hij. ‘Laten we drie tenten 
opzetten. Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia.’  
 
Opeens kwam er een wolk. Uit de wolk kwam de stem van God. God zei: ”Dit is mijn 
Zoon, die Ik liefheb. Luister naar Hem!” De leerlingen van Jezus vielen van schrik op 
de grond. Maar Jezus kwam bij hen staan en zei: ”Sta op, wees niet bang!” De drie 
vrienden keken om zich heen, en toen was plotseling alles weer gewoon. Elia en Mozes 
waren verdwenen. Ze waren weer met Jezus alleen. Wat was dit bijzonder. Ze hebben de 
stem van God gehoord. Ze wisten het nu zeker: Jezus is geen gewoon mens, nee Jezus is Gods 
Zoon!  
  
“Kom, we gaan”, zei Jezus. Terwijl ze de berg afliepen zei Hij: “Jullie mogen aan 
niemand vertellen wat jullie hebben gezien. Pas als ik opgestaan ben uit de dood mag 
je het aan andere mensen vertellen. ”De drie vrienden hebben er daarom nooit met 
iemand anders over gepraat. Maar ze snapten er niet veel van. En ze dachten er samen 
over na, wat Jezus toch kon bedoelen met ‘opstaan uit de dood’. 
 
Gespreksvragen  
 
Verken met de kinderen het verhaal dat u net heeft voorgelezen of verteld.  
 

• Vraag naar de eigen ervaring van de kinderen met bergen. Wie heeft er wel eens op 
een berg gestaan, bovenop de top? Hoe was dat? Voelden jullie zich dicht bij de 
hemel? 

• Jezus nam zijn beste vrienden mee om te bidden. Waarom ging Hij op een berg om te 
bidden, denk je? Waar ga jij wel eens naartoe om te bidden of om ergens over na te 
denken? Waarom?  

• Wat gebeurt er in het verhaal? Wie komt er allemaal voor in het verhaal van deze 
zondag? Kennen jullie deze mensen uit andere verhalen uit de Bijbel? 

• De leerlingen zien dat Jezus verandert. Jezus heeft een stralend gezicht en witte kleren. 
Vind je dat bij Hem passen? Waarom wel of niet? Als jij in één of twee zinnen mooie 
dingen over Jezus zou mogen zeggen, wat zou je dan zeggen?  



• Op een berg zie je de dingen vaak veel beter. Wat ontdekten de leerlingen op de berg 
over Jezus?  

• Maken jullie wel eens situaties mee die zo fijn zijn dat je ze altijd zou willen 
vasthouden?   

• Wat zegt de stem uit de wolk over Jezus? Waarom zou God erbij zeggen: ‘Luister naar 
Hem!’?  

 
Opdrachten: 
 

1) Als optie voor de allerkleinsten vindt u hier een kleurplaatje. Wat zie je op deze 
illustratie?  

2) De anderen mogen bij elk van de figuren op het blad een tekstballon tekenen, waarin 
ze schrijven wat die persoon denkt of zegt.  

 
 
 

 
 
 
 
Kijktafel voor de Veertigdagentijd  
 
Kom even terug op het verhaal van vorige week aan de hand van de kijktafel.  
Dit project gaat uit van de evangelielezingen van de Veertigdagentijd, die 'zichtbaar' 
worden gemaakt middels een kijktafel en vertaald worden naar onze leefwereld. De 
kijktafel wordt elke week uitgebreid met een element uit de evangelielezing.  
 
Op een paarse placemat staat een schaal gevuld met zand. Op de achtergrond liggen enkele 
ranken klimop. Er ligt een rij van zeven steentjes, die je al een week geleden opgesteld hebt en 



nu mag je het steentje met nummer twee op omdraaien, omdat wij de tweede zondag van 
vasten vieren. Het lichtje brandt op een onderzetter met de tekst ‘om een betere wereld’. 
 
Tijdens de eerste week lag er zand, zodat het de woestijn symboliseert.  Deze week, 
kan je een berg van klei toevoegen of misschien heb je een berg van modelbouw thuis. 
 
Voor veel mensen is de veertigdagentijd een periode van vasten. Ook Jezus vastte veertig 
dagen, om klaar te zijn voor Zijn taak aan het kruis. Op het tafelblad kan je voorwerpen 
neerleggen die je tijdens die periode even wil laten voor wat ze zijn (snoep, chips, filmpjes, 
sociale media). Want om echt aan Jezus te denken, moet je soms wat dingen níet doen. 
 

 
 
Gebed  
 
Goede God, 
Als wij op een berg klimmen 
of iets moeilijks meemaken 
hebben we goede tochtgenoten of vrienden nodig.  
Om zulke tochtgenoten bidden wij u God.  
Wij vragen U: Ga met ons mee in het leven van elke dag, 
wees onze tochtgenoot om in deze veertigdagentijd mee te bouwen aan een betere wereld. 
Amen. 

Knutsel  

1. Print op dik, wit of lichtblauw papier  
2. Knip figuur A en cirkel B langs de buitenste lijn uit  
3. Knip het gearceerde vlak van figuur A uit  
4. Kleur de plaatjes mooi: stralen geel / goud / wit  
5. Prik gaatjes voor een splitpen  
6. Bevestig de cirkel onder figuur A mbv een splitpen  



7. Draai nu zodanig aan de cirkel, dat het lege vlakje voor de opening verschijnt. 
Als je verder naar links draait, zie je eerst Jezus, die verandert van uiterlijk, daarna 
verschijnen Mozes en Elia bij Jezus en tot slot verschijnt de wolk waaruit God‛s stem 
klinkt  

 
 
 
 
 



 


