3de kinderwoorddienst: Pinksteren,
Gods Geest van Liefde zet ons in beweging!

Jezus volgen is niet gemakkelijk. In ons leven gaat het vaak
niet zoals we willen: we zijn verdrietig, we willen met rust
gelaten worden, we vinden het moeilijk om lief te zijn, we
maken ruzie, we hebben geen zin meer om ons best te

doen.... Ken je dat gevoel als je een lange wandeling moet
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Het is de Heilige Geest die dan onze Helper kan zijn en die ons influistert: ‘Hou vol, nog een klein
beetje, we zijn er bijna, je kan dit wel!” We kunnen de Heilige Geest niet zien, maar Hij is er wel,
Hij leeft in ons hart. Het is zoals de wind: je kan die niet zien, maar wel voelen. De Heilige Geest
duwt mensen vooruit als een wind in de rug. Hij helpt je om anderen te helpen, om te troosten
waar verdriet is en om zo het voorbeeld van Jezus te volgen. Hij geeft je kracht en moed, net
zoals hij dat bij de leerlingen van Jezus deed. Luister maar naar het volgend stukje uit de Bijbel...

Uit de handelingen
van de apostelen 2,1-11

De leerlingen van Jezus en Maria, de moeder van
Jezus waren bij elkaar. Opeens kwam er uit de hemel
een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon
te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook

zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in
alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. De gelovigen spreken
vreemde talen Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze
waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze
er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn
eigen taal. ledereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit
Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal
ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit
landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf.
Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabié. Er zijn hier Joden uit
alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden
zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige
dingen die God doet.’



Verwerking en knutselopdracht

De Heilige Geest gaf de apostelen de moed om uit hun huis te komen en om de Blijde Boodschap
aan iedereen te verkondigen. Heel veel mensen worden zo enthousiast door wat de leerlingen
vertellen, dat zij zelf ook bij Jezus willen horen. De Heilige Geest is zoals de wind die ons een
duwtje in de rug geeft en ons in beweging zet, ook als we geen zin hebben of moe zijn. De Heilige
Geest schenkt ons in het bijzonder Liefde die we kunnen uitdelen aan de mensen rondom ons.

Daarom vragen we je deze keer om een windmolentje te knutselen.

Elke keer als we dan blazen en ons windmolentje doen draaien, worden we herinnerd aan de
Heilige Geest. Dus blaas maar en laat de Goede Geest van Liefde maar waaien!

In de pdf-bijlage vind je zo’n molen dat je in elkaar kan zetten. Onderaan vind je aanwijzingen
hoe je zo’n windmolentje kan maken. Als je wil, mag je bovendien de namen in de hartjes
schrijven van mensen naar wie je een beetje extra liefde wil blazen... Zend ons nadien een
buitenfoto op van jou met je molentje en dit voor 15 juni naar Anneliesdekegel@gmail.com.
Alvast veel dank!

Gebed

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,

wanneer alles mislukt,

wanneer ik beschaamd ben over mezelf,

kom dan, Heilige Geest.

Wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik wil bidden,

kom dan, Heilige Geest.

Wanneer ik wil troosten en de woorden niet weet,
wanneer ik wil helpen en niet weet hoe,

kom dan, Heilige Geest.

Help mij om de mensen rond mij graag te zien.
Geef mij geloof, hoop en liefde.
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