
Het sprookje van 

KLEIN
DUIMPJE

Wij voeden onze kinderen op. Gelukkig
moeten we niet als de ouders van Klein
duimpje overwegen om hen achter te
laten in de hoop dat ze dan een beter leven
krijgen.

Alle ouders willen het beste voor hun kind. 

De ouders van Klein duimpje konden voor
hun kinderen zelfs niet in de
basisbehoeften voorzien. Ook zij wilden
hun kinderen iets meegeven: een beter
leven. Achterlaten leek de enige optie.

Klein duimpje was de jongste uit een
groot en arm gezin. Er was niet langer
voldoende eten voor de kinderen.
Avonden lang zochten de ouders een
oplossing. Het deed enorm pijn, maar
uiteindelijk besloten ze om de kinderen
ergens achter te laten in de hoop dat
iemand hen zou vinden en een beter
leven geven.
Klein duimpje had de gesprekken van zijn
ouders gehoord. Hij spaarde steentjes en
liet onderweg een spoor van steentjes
achter om de weg terug te vinden.

Iets achter
laten om de
weg te
vinden... 

Steentjes
meegeven

We willen onze
kinderen iets

meegeven

Steentjes
leggen

We dromen een
toekomst voor onze

kinderen

Steentjes
verzamelen

we verzamelen om
goed te leven

STEENTJES
VERZAMELEN...
We leven in een
welvarende
samenleving. Ieder
probeert op eigen wijze
'schatten' te verzamelen
die ons helpen om
gelukkig te leven. 
Jezus zegt: waar je
schat is, daar zal je hart
zijn.
Wat zijn de schatten in
ons leven?

STEENTJES LEGGEN...
Alle ouders hebben
dromen voor hun
kinderen. Alle ouders
willen het beste voor
hun kinderen. 
Soms sturen we onze
kinderen in de richting
van onze dromen. We
verhinder-en hen om uit
te groeien tot wie zijn in
wezen zijn...
Wat vind jij hiervan?

STEENTJES
MEEGEVEN...
We willen onze kinderen
gelukkig maken. We
willen hen toerusten
voor het leven.
Wat willen wij onze
kinderen meegeven?

Weet 
je 
nog?


