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De workshops bestaan uit leuke en participatieve
activiteiten zodat de deelnemers op een prettige
manier informatie verwerven over de joodse
culturen en godsdienst.

De workshops spelen in op de eindtermen
burgerschap en de inter-levensbeschouwelijke
competenties. Om je bezoek af te stemmen op je
verwachtingen, kan je één of twee activiteiten
kiezen:

ABC VAN HET JUDAÏSME

Hier maken de deelnemers kennis met een aantal
rituele gebruiken die deel uitmaken van het leven
van een Joodse familie. Een geschikte gelegenheid
om de overeenkomsten tussen de sociaal-culturele
of -religieuze identiteit van de deelnemers en de
joodse riten uit de workshop te benadrukken.

MYTHEN EN STEREOTYPEN

Hier krijgen de deelnemers de kans om na te
denken over gangbare mythen en stereotypen die
ook vandaag nog het antisemitisme veroorzaken.
Deze workshop biedt de kans om even stil te staan
bij deze mythen, te begrijpen waarom ze bestaan,
ze te deconstrueren zodat men ze proactief kan
weerleggen wanneer ze de kop opsteken. De
deelnemers ontdekken het verschil tussen mythen
en feiten en ze ontwikkelen strategieën om ertegen
in te gaan.

OVERGANGSRITEN
HIER EN ELDERS

Overgangsriten zijn van alle tijden en bestaan in alle
culturen. Het doel van deze workshop is het
universele én de diversiteit erin te ontdekken, zowel
in culturele als religieuze riten.
De deelnemers verdiepen hun kennis over riten en
rituelen uit het Joodse leven en vergelijken ze met
andere culturen.

De Andere ontmoeten

Onze workshops bieden de kans om meer rekening
te houden met de diversiteit in de klas, om te
strijden tegen stereotypen en discriminatie en om te
zorgen voor een inclusieve omgeving waarin alle
leerlingen hun plaats vinden. De ontmoeting met de
andere durven aangaan is hierbij essentieel. Als we
de andere leren kennen, zullen we er niet meer
bang voor zijn en staan we niet meer voor een
denkbeeldige onbekende over wie we ons allerlei
dingen inbeelden.

Onze doelstellingen
Interesse wekken voor de Joodse cultuur en het
Joodse volk, voor het jodendom als godsdienst
en gevoelig maken voor antisemitisme.

De diversiteit onder de Joden en hun
gemeenschappen leren (h)erkennen.

Het vermogen ontwikkelen om vooroordelen en
discriminerend gedrag bij zichzelf en bij anderen
te herkennen en ertegen in te gaan.

Interesse wekken voor verschillende culturen,
religies, overtuigingen en er bruggen tussen leren
maken om de bijdrage van elk van hen te
waarderen.

Een omgeving helpen ontwikkelen die respect
heeft voor culturele verschillen, voor
gelijkwaardigheid en voor ieders
verantwoordelijkheid.

Al onze workshops zijn ontwikkeld in partnerschap met
CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe), een
organisatie met een jarenlange deskundigheid over
deze thema’s in België en in Europa.




