
Aanvulling bij de Liturgische suggesties voor de weekdagen Jrg. 47 - Nr. 6 
 
MAANDAG – 27STE WEEK 07.10.2024 
 
OPENINGSWOORD  
Paulus roept ons vandaag op om er ons bewust van te zijn  
dat niet alles wat er verkondigd wordt  
heilvolle boodschap is.  
In de wirwar van ons huidig medialandschap is dat zeker geen loze oproep.  
Ook op de spirituele markt  
verzeilen we gemakkelijk op heilloze wegen. 
 
De Kerk viert vandaag O.L.-Vrouw van de Rozenkrans, een gedachtenis die in 1571 
werd ingesteld door paus Pius V. 
In het eenvoudige gebed van de rozenkrans wijst Maria ons telkens weer de weg naar 
haar zoon. 
 
OVERWEGING 
In de brief aan de Galaten vertrekt Paulus van een feitelijke situatie: tussen hem en een groep 
christenen is er een ernstig meningsverschil ontstaan over het Evangelie van Christus. Voor 
Paulus gaat het Evangelie niet over de woorden en daden van Jezus Christus, het is Christus 
zelf. Het verwerpen betekent net zo goed het verwerpen van Christus’ heilzame aanwezigheid. 
Het Evangelie wordt niet door mensen gemaakt, het wordt mensen gegeven; het is God die zich 
aan zijn volk openbaart. Nemen wij in ons leven de tijd om het Evangelie ‘te ontvangen’? Aan-
vaarden wij dat het ons bevraagt op ons doen en laten?  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Op voorspraak van Maria bidden we: 
 
Om vertrouwen, eenvoud en standvastigheid 
in onze soms opgejaagde en verwarrende wereld.   
 
Om durf om God te beminnen met heel ons leven 
en dat ook te tonen in de liefde voor onze naasten. 
 
Om geduld en volgehouden aandacht 
in de omgang en de zorg voor ouderen en vereenzaamden. 
 
ZENDINGSWOORD 
In zijn barmhartigheid vergezelt de Heer ons op al onze wegen. 
Laten we Hem erkennen in mensen in nood, 
maar evenzeer in de kleine goedheid die op ons toekomt  
en in de eenvoudige dingen van het leven. 
Zegene u … 
  

DINSDAG – 27STE WEEK 08.10.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Christen zijn heeft te maken met luisteren, 
Jezus’ boodschap laten binnenkomen 
en deze tot richtsnoer maken voor onze levensweg.  
In de eerste lezing vertelt Paulus ons  
over de ommekeer in zijn leven. 
Toen hij de stem van Jezus herkende, 
kreeg zijn leven een totaal andere wending. 
Hij die vroeger de christenen vervolgde, 
verkondigt voortaan het geloof dat hij eerst wilde uitroeien. 
 
OVERWEGING  
Het zijn niet de apostelen, maar God zelf die Paulus oproept te verkondigen. God heeft hem 
uitverkoren om de stap naar de heidenen te zetten, zoals eens de profeten Jesaja en Jeremia 
geroepen werden om in Gods naam licht voor de volken te zijn. Het is Gods genade waaraan 
Paulus zich onderwerpt: reeds van bij zijn geboorte was hij uitverkoren om Gods wegen te gaan. 
Bij onze geboorte zag God al voor zich waar en hoe wij onze roeping zouden vervullen. Staan 
wij daar al? Mag Hij ons helpen om ons daar te krijgen waar wij moeten zijn?  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor ontspoorde jongeren 
en voor wie beroepshalve of als vrijwilliger met hen op weg gaan: 
om luisterbereidheid en licht op hun weg. 
 
Voor wie zich vrijwillig inzetten voor hun plaatselijke geloofsgemeenschap 
en voor de wereldkerk: 
om vertrouwen op het Woord van de Heer. 
 
Voor wie zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers: 
om Gods nabijheid en kracht. 
 
Voor wie de noden in onze wereld horen 
en ze telkens weer bij de Heer brengen: 
om standvastigheid in het gebed. 
 
ZENDINGSWOORD 
Het beluisteren van Gods Woord mag ons hart omvormen. 
Gesterkt door zijn kracht mogen ook wij heil brengen aan velen. 
Zegene u … 
  



WOENSDAG – 27STE WEEK 09.10.2024 
 
OPENINGSWOORD 
In elke eucharistieviering bidden we het Onzevader. 
We leerden de woorden van dit gebed vanbuiten. 
Par cœur, zegt men in het Frans. 
We hebben deze woorden van Jezus inderdaad in ons hart gegrift, 
zodat we ze in elke situatie van ons leven kunnen bidden. 
Zo weten we ons – als kinderen van dezelfde Vader –  
steeds met Hem verbonden. 
 
Wij gedenken vandaag de heilige Dionysius († ca. 250), de eerste bisschop van Parijs 
die in de 3de eeuw als martelaar is gestorven. De Kerk viert tevens de gedachtenis van 
Johannes Leonardi († 1609), een Italiaanse priester uit de 16de eeuw, die verschillen-
de congregaties stichtte en hervormde. 
 
OVERWEGING 
De geschiedenis van de jonge Kerk is het verhaal van onze huidige Kerk. Het conflict in Antio-
chië bedreigt de eenheid en (dus) de universaliteit van de Kerk. Wij hebben het vandaag vaak 
over de malaise die onze Kerk doormaakt. We kijken machteloos toe hoe er onenigheid ontstaat 
tussen christenen die hechten aan gebruiken uit een niet zo ver verleden en christenen die vin-
den dat het in en met de Kerk niet snel genoeg vooruitgaat. Denken we vandaag na over de 
nederigheid waarmee Paulus zoekt naar een evenwicht tussen uitersten. Beseffend dat hij een 
diensttaak opneemt in de Kerk, weet hij dat hij deze slechts dan kan waarmaken wanneer hij in 
eenheid leeft met alle anderen die een diensttaak opnemen.  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor kloosterlingen die hun leven wijden aan gebed. 
Dat ze vreugde mogen vinden in de nabijheid van de Heer. 
 
Voor alle christenen. 
Dat ze leven met open handen en een open hart, 
delend van Gods overvloed. 
 
Voor wie hongeren en dorsten in lichaam, ziel of geest. 
Dat ze mensen ontmoeten die dag na dag 
levengevend brood met hen willen delen. 
 
Voor wie de avond van het leven is aangebroken. 
Dat ze Gods vrede en nabijheid voelen 
in momenten van eenzaamheid, onmacht en pijn. 
 
ZENDINGSWOORD 
In ons samen vieren en bidden  
weten we ons verenigd met elkaar en met de Heer. 
Vanuit die diepe verbondenheid gaan we verder in zijn spoor. Zegene u … 

DONDERDAG – 27STE WEEK 10.10.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Een verhaal kan ons een ander perspectief bieden, 
ons plotseling bewust maken van onze eigen positie, 
van wat we gedaan en nagelaten hebben. 
Ook in het evangelie van vandaag toont Jezus zich een meester  
in het vertellen van gelijkenissen en parabels. 
Als Hij zich straks in het evangelie tot zijn leerlingen richt, 
richt Hij zich ook tot ons. 
 
OVERWEGING 
De christelijke boodschap is geen ideologie, geen grote les in moraal, geen wetboek. Christenen 
geloven niet ‘dat Iemand’, maar ‘in Iemand’. In een persoon, Jezus Christus. Hij richt aan elk 
van ons een oproep om Hem te volgen. Het belangrijkste in ons geloof is dan: het op weg gaan 
naar, en met Hem. Het antwoord op zijn oproep. De persoonlijke ontmoeting met Diegene die 
ons roept. Dat is de essentie van Paulus’ boodschap aan de Galaten: hebben ze, samen met hem, 
geen wonderen gezien die alleen door de werking van Gods Geest mogelijk waren? Was dat 
dankzij de Wet, of dankzij hun geloof in het Evangelie?  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor wie ziek zijn:  
om hoop en nabijheid in tijden van duisternis en pijn. 
 
Voor slachtoffers van oorlog en geweld: 
om kracht en steun voor mensen en organisaties die werken aan vrede 
en uitnodigen tot geweldloze communicatie. 
 
Voor wie te weinig te eten hebben. 
Dat steeds meer mensen hun hart openen om te delen 
en mee te werken aan een rechtvaardige maatschappij. 
 
ZENDINGSWOORD 
Vraagt en u zal gegeven worden; 
klopt en er zal worden opengedaan. 
Jezus’ woorden nodigen ons uit 
om te blijven bidden dat de Heilige Geest 
bij ons blijft van dag tot dag 
en ons tot kinderen van de Vader maakt. 
Zegene u … 
  



VRIJDAG – 27STE WEEK 11.10.2024 
 
OPENINGSWOORD 
‘Niet door de wet komen we met God in het reine’, 
houdt Paulus ons voor in de brief aan de Galaten. 
Het is het geloof dat ons doet leven. 
In het evangelie ligt Jezus weer eens onder vuur: 
sommigen zien in Hem een trawant van de duivel 
omdat Hij in staat is duivels uit te drijven. 
Zijn antwoord is meteen ook een uitnodiging aan ons 
om Jezus binnen te laten in ons hart, 
opdat we niet ten prooi vallen aan de boze. 
 
Wij gedenken vandaag de H. Johannes XXIII, gestorven in 1963. Hij riep op 25 janu-
ari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. De kerkvergadering had als doel de 
Kerk beter te laten aansluiten bij de moderne tijd. In het bisdom Antwerpen viert men 
de H. Gummarus († 770). Hij leefde als vrome kluizenaar op de plaats waar later de 
stad Lier zou ontstaan. 
 
OVERWEGING 
Abraham was één van de grootste geloofsvaders in de Bijbelse geschiedenis. Maar het joodse 
volk leek het monopolie te hebben over hem: men moest behoren tot zijn volk om uitverkoren te 
zijn door God. Jezus echter gooide de poorten van Gods liefde open voor iedereen. Dankzij zijn 
geloof werd Abraham gezegend; door datzelfde geloof zijn de Galaten kinderen van Abraham, 
en erfgenamen van de belofte. Wat betekent dat voor ons? Staan de poorten van onze liefde 
open voor iedereen?  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor alle christenen. 
Dat we het kwade niet toelaten in ons hart 
en ons telkens weer toekeren naar Christus, onze Bevrijder. 
 
Voor wie gevangen zitten in donkere gedachten 
en met zichzelf in strijd zijn: om licht en bevrijding. 
 
Voor onze wereld. 
Dat we ons blijven verzetten tegen elke vorm van onrecht 
en blijven dromen van het Rijk Gods. 
 
ZENDINGSWOORD 
Gods liefde hoeven we niet te verdienen. 
Het wordt ons gegeven. 
De Heer komt naar ons toe in zijn Woord en in zijn Brood. 
Hij wil ons hart genezen van alle kwaad. 
In deze genade leven wij. 
Zegene u … 

ZATERDAG – 27STE WEEK 12.10.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Door het doopsel zijn we allen één geworden in Christus, 
de Welbeminde Zoon van God. 
Hoe zalig is het om te weten dat we kinderen van God zijn. 
Vanuit die vreugde leven wij 
als één grote familie van God, als broeders en zusters van elkaar. 
Allen staan we onder Gods Woord. 
Zij die ernaar luisteren en het onderhouden, noemt Jezus zalige mensen. 
 
OVERWEGING 
Doopsel en geloof zijn in Paulus’ denken nauw met elkaar verbonden. Het is de doop die ons 
allen verbindt in Christus. Wij hebben Christus als het ware ‘aangetrokken’ als een kleed. Chris-
tenen bekleden zich met een nieuwe manier van in het leven te staan; daardoor maken zij Chris-
tus zichtbaar voor anderen. In Hem worden alle mensen gelijk: ‘Er is geen sprake meer van jood 
of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw.’ Allen worden in de doop broeders en zusters van el-
kaar. Overwegen wij vandaag daarvan de gevolgen voor onze levenswijze.  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor onszelf en voor alle christenen wereldwijd. 
Dat we met fierheid getuigen dat we broeders en zusters zijn van elkaar. 
 
Voor allen die krampachtig vasthouden aan wetten en regels. 
Dat ze ontdekken dat er maar één wet is die ertoe doet:  
die van de Liefde die bevrijdt. 
 
Voor al wie het Woord van God horen. 
Dat het vrucht mag dragen in hun hart. 
 
ZENDINGSWOORD 
Dankbaarheid om Gods rijke genade 
vervult ons leven van grote vreugde 
en maakt ons tot mensen die een zegen zijn voor elkaar. 
Zegene u … 
  



MAANDAG – 31STE WEEK 04.11.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Wat de lezingen ons vandaag verhalen,  
weten we eigenlijk heel goed uit eigen ervaring:  
het is moeilijker om vriend te blijven van wie niets teruggeven  
dan vrienden te zijn van wie ons dankbaar en erkentelijk zijn.  
 
Wij gedenken vandaag de Heilige Carolus Borromeo († 1584). Als bisschop van Mi-
laan was hij de motor achter diverse kerkhervormingen.  
 
OVERWEGING 
Wanneer men de betrekkingen van Paulus met de Filippenzen kent is het geen wonder dat 
vriendschap een hoofdthema van deze brief is. Wat een waaier van vriendelijke woorden krijgen 
we hier na elkaar: liefde, gemeenschap, hartelijkheid, mededogen, vreugde, eenheid van den-
ken, eenheid in liefde, samenhorigheid, eensgezindheid. Tegelijk is deze lezing een aanloop 
naar de prachtige christologische hymne van morgen. 
 
BIJ DE VOORBEDE 
Om liefde in ons spreken en luisteren 
wanneer het nodig is om elkaar te vermanen. 
 
Om openheid voor andere meningen 
zodat een vruchtbare dialoog mogelijk is 
en mensen uitgroeien boven eigenbelang of partijdigheid. 
 
Om open ogen en oren 
zodat we niet onverschillig zijn  
voor armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden. 
 
Om open ogen en oren 
zodat we ook onze eigen gebreken herkennen 
en ons toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. 
 
Om mensen die delen 
met vluchtelingen en vreemdelingen, met daklozen en thuislozen. 
Dat ook de rijkdom van het hart gedeeld wordt met elkaar. 
 
ZENDINGSWOORD 
Het evangelie van deze dag nodigt ons uit  
om gastvrij te zijn voor elke mens die wij ontmoeten 
en om ons hart open te stellen voor hen. 
Zegene u … 
  

DINSDAG – 31STE WEEK 05.11.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Wie is Hij toch,  
vragen de leerlingen zich steeds af  
terwijl ze met Jezus rondtrekken. 
In de Filippenzenbrief antwoordt Paulus: 
Hij is de Christus, 
Hij die zich niet heeft willen vastklampen aan de gelijkheid met God,  
maar zichzelf ontledigd heeft en aan de mensen gelijk geworden is. 
Hij is het die ons uitnodigt  
om met Hem aan Tafel te zitten 
en te groeien in nederigheid en onthechting. 
 
In het bisdom Antwerpen wordt vandaag de Heilige Odrada van Balen († begin 8ste 
eeuw) herdacht. Zij leidde een leven van eenvoud en gebed en bekommerde zich om 
pelgrims, zwervers en armen.  
 
OVERWEGING 
Deze grandioze Christushymne komt uit de vroegchristelijke liturgie, en werd wellicht gebruikt 
voor eucharistie en doop. De hymne heeft een dalende en een stijgende strofe. De tegenstelling 
tot het paradijsverhaal is manifest. De mens Adam wil grijpen naar de heerlijkheid van God. Hij 
wil aan God gelijk zijn en vernietigt zichzelf zowel vroeger als nu. In de mens Jezus volgt God 
de omgekeerde weg. Hij komt ons in Jezus dienend nabij. Hij keert de verhoudingen om. Jezus 
wordt niet alleen gelijk aan de mens, maar vernederd, gehoorzaam, tot de dood aan het kruis. 
Daarom juist wordt Hij verheven en krijgt een Naam die boven alle namen is: Kyrios, Adonai, 
Heer, dit is een naam die alleen voorbehouden is aan God zelf. 
 
BIJ DE VOORBEDE 
Om volgehouden aandacht en liefde 
voor alle kleine opdrachten die ons worden toevertrouwd. 
 
Om genade en inzicht 
wanneer we de genade van ons doopsel dreigen te vergeten 
en verdoofd geraken door onze gebreken. 
 
Om uitzicht en overgave aan de Heer 
wanneer we de vreugde van de Blijde Boodschap uit het oog verliezen 
en de weg doelloos lijkt. 
 
ZENDINGSWOORD 
In het delen van het Woord en het delen van het Brood 
wekt God in ons hart de gezindheid van Jezus Christus. 
Zo kunnen we zijn Naam eren in ons leven. 
Zegene u … 
  



WOENSDAG – 31STE WEEK 06.11.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Ons geloof omzetten in keuzes  
die het welzijn van de ander bevorderen, 
kan soms veel van ons vragen.  
Paulus zegt vandaag dat de trouw aan Christus  
zelfs het offer van je eigen leven kan vragen.  
 
OVERWEGING 
De hymne gaat weer over naar de briefstijl, maar we blijven in de sfeer van de hymne. De die-
nende liefde van Christus is norm voor Paulus en voor alle leerlingen. Paulus leeft in gevangen-
schap maar ook dat beleeft hij in overgave en zonder morren. Zo moeten ook zij leven, midden 
de moeilijkheden van een vijandige wereld. De antwoordpsalm haakt perfect in op deze lezing. 
 
BIJ DE VOORBEDE 
Voor alle christenen  
die achtergesteld, vervolgd, gehaat of gedood worden 
omwille van hun geloof. 
 
Voor alle gelovigen  
die in onze samenleving gestalte willen geven  
aan de navolging van Christus en zijn Evangelie. 
 
Voor allen die zich steeds opnieuw vrij maken  
om te zoeken naar de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 
ZENDINGSWOORD 
Hij die ons gesterkt heeft met zijn Woord en zijn Brood, 
Hij die ons licht en ons heil is, 
Hij wil ons tot zegen zijn. 
Zegene u … 
  

DONDERDAG – 31STE WEEK 07.11.2024 
 
OPENINGSWOORD 
De protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd vermoord, 
schreef: ‘Gods Woord schept blijdschap in de mens die het in zich opneemt.  
Het is de blijdschap over de opnieuw geschonken gemeenschap met God.’ 
Laten we ons hart openen voor wat de Heer ons schenkt in Woord en Brood, 
zodat in ons die stille diepe vreugde woont. 
 
We gedenken de Heilige Willibrordus († 739), Angelsaksisch monnik die in onze 
streken het Evangelie verkondigde. 
 
OVERWEGING 
In de gemeente van Rome duiken spanningen op, die ook in de Kerk van onze dagen herkenbaar 
zijn. Sommigen beleven het geloof volgens strenge regels en voelen zich ontdaan wanneer 
anderen meer vrijheid nemen. De joden uit Paulus’ tijd onthielden zich op bepaalde dagen van 
bepaalde spijzen. Anderen interpreteerden deze regels anders, en besteedden er niet veel aan-
dacht aan. Weer anderen stonden boven dit soort discussies en gingen in stilte andere wegen. 
Paulus zal de Liefde nemen als uitgangspunt: zij vraagt van allen om de gewetensvrijheid van 
eenieder te respecteren. Laten we ook in onze Kerk vanuit deze Liefde omgaan met elkaar: laten 
we elkaar verdragen, en niemand met de vinger wijzen omwille van verwarring of andere in-
zichten. Bijkomstigheden moeten bijkomstig blijven. De kern van ons geloof is: de dood en 
verrijzenis van onze Heer.  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Op voorspraak van de Heilige Willibrordus bidden we: 
  
Voor ons land. 
Dat de Blijde Boodschap er verkondigd wordt.  
Dat we elkaar beminnen zoals God ons heeft bemind. 
 
Voor onze Kerkgemeenschap. 
Dat ze haar zending niet uit het oog verliest 
en moedig blijft getuigen van Christus. 
 
Voor priesters en diakens. 
Dat ze Christus mogen kennen 
en met hun woorden en hun leven van Hem getuigen. 
 
ZENDINGSWOORD 
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,  
niemand sterft voor zichzelf alleen,  
we behoren Christus toe. 
Zegene u … 
  



VRIJDAG – 31STE WEEK 08.11.2024 
 
OPENINGSWOORD 
Paulus roept ons op 
om onze zinnen niet op het aardse te zetten, 
maar om te beseffen dat alles ons door God is gegeven. 
Wij worden aangespoord om er als goede rentmeesters mee om te gaan 
en zo mee te werken aan de heiliging van de wereld. 
Eens zullen ook wij voor de Heer staan 
en zal Hij ons rekenschap vragen over ons leven. 
 
OVERWEGING 
Het Woord dat Paulus verkondigt heeft hij niet ontvangen van mensen. Het is een Woord van 
Godswege, en Paulus getuigt ervan omdat God hem daartoe geroepen heeft. Zijn taak is niet 
onlosmakelijk verbonden aan één particuliere gemeenschap – de christengemeenschap van 
Rome is niet door Paulus gesticht, maar door Petrus. De roeping die Paulus ervaart strekt zich 
uit tot alle geloofsgemeenschappen, en zal de jonge Kerk, die zich stilaan begint uit te breiden, 
toelaten om de zending die Jezus haar gaf waar te maken: het Evangelie te verkondigen van 
Jeruzalem tot aan de uiteinden der aarde.  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Dat we niets van wat God ons gegeven heeft                                                                                            
verachten of verwaarlozen. 
 
Dat we ons door Gods Geest laten leiden op al onze wegen. 
 
Om de bereidheid alle goederen die in ons bereik liggen 
te delen met onze medemensen. 
 
ZENDINGSWOORD 
Jezus Christus zal onze armzaligheid herscheppen 
en ons gelijkvormig maken aan Hem. 
Danken wij Hem voor zijn grote heilswerk. 
Zegene u … 
  

KERKWIJDINGSFEEST VAN DE LATERAANSE BASILIEK 09.11. 2024 
 
OPENINGSWOORD 
Als we vandaag het kerkwijdingsfeest vieren van de Lateraanse Basiliek 
dan gaat het in eerste instantie over ons. 
Samen vormen wij immers de Kerk. 
Gods goede gaven zijn bestemd  
tot leven voor alle mensen 
opdat allen uitgroeien tot zijn ene lichaam 
en tot tempel van zijn heerlijkheid. 
 
KYRIE-LITANIE 
Heer, uw liefde en zorg gaat uit naar alle mensen. 
Heer, ontferm U 
 
Christus, uw groot verlangen is dat wij één zijn in U. 
Christus, ontferm U 
 
Heer, uw huis is een huis van gebed voor alle volkeren. 
Heer, ontferm U 
 
OVERWEGING 
De kathedraal van de paus werd rond 320 door keizer Constantijn opgericht. Zij wordt be-
schouwd als moeder en hoofd van alle kerken. Dit feest herinnert ons aan de verbondenheid van 
de Kerk met de opvolger van Petrus, en nodigt ons uit om ook zelf te werken aan de verbonden-
heid met de gelovigen wereldwijd. Jezus roept ons daartoe: om één gemeenschap te vormen 
door, met en in Hem. Hij is immers de hoeksteen, het fundament van de Kerk, wij zijn de bouw-
stenen ervan.  
 
BIJ DE VOORBEDE 
Om de Geest van eenheid 
die mensen samenroept in Gods huis van gebed. 
 
Om het nederig besef  
dat alleen in God de volle waarheid woont. 
 
Om een eerlijk verlangen naar zuiverheid van hart 
opdat wij tempel worden van Gods nabijheid in onze wereld. 
 
ZENDINGSWOORD 
Onze dankbare verwondering om Gods universele heilswerk 
zet ons aan tot blijde medewerking en dienstbaarheid. 
Zegene u … 




