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In Labyrint oefenen we aan de hand van alledaagse thema's 

in een krachtige en milde levenshouding en creëren we te 

samen een ruimte waarin je persoonlijke antwoorden kan 

ontdekken of herontdekken, spirituele inzichten van wijsheid 

kan vinden en kan delen, even op adem kan komen en je ziel 

voeden. 

Hier kan je grasduinen in eerdere thema’s. 

Welkom

De deur staat voor je open,

mijn hart al op een kier

Uitkijkend naar wat

zich zal aandienen

als je ruimte en adem,

stem en rust vindt

binnen de contouren

van mijn gastvrijheid.

Ik ben er zeker van,

God verschuilt zich in

iedere welkom die je krijgt

en die je geeft.
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Verwelkomen



Kleine goedheid is fragiel en voorlopig.

Ze is een goedheid zonder getuigen,

in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.

Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,

die haar verdedigen en ervoor zorgen

dat ze zich telkens weer herpakt,

ook al is ze volstrekt weerloos

tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind,

zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht.

Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’,

maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens.

Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

(R. Burggraeve, E. Levinas)
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Zomertijd:

Tijd om te zomeren,

om zorgen wat los te laten en minstens door een kier

de warme zonnegloed toe te laten in je ziel.

Tijd om zin te vinden op onverwachte plekken

en genade te ervaren in gestolen momenten.

Tijd om te verlangzamen,

om langzaam te verlangen,

gewoon met de tenen in het gras.

Zomeren:

Zomaar, zonder maar, tijd kunnen nemen

om te zien wat en wie je op je pad tegenkomt.

Zomaar, zonder maar, aandacht mogen schenken

aan wat zich aandient en ingaan op de uitnodiging.

Elke stap zomerend genomen is al een beetje 

toekomen.

Kleine goedheid

Labyrintisch zinvol zomeren



Laat je bochten een weg 

maken dan kies je ervoor 

met aandacht door het 

leven te gaan, dan kies je 

ervoor aandacht te 

hebben voor jezelf, de 

wereld en de anderen die 

je daarin tegenkomt. Het 

is op weg gaan in 

vertrouwen dat de bochten 

geen nodeloze en te 

vermijden omwegen 

zijn, maar een pad 

aanbieden van leren, van 

verandering, van 

innerlijke verrijking en 

diepere afstemming op 

wat er rond jou is.

(Foto: Michiel Leunens - unsplash)
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Waar een bocht een weg maakt Verlangzamen

Vertraag

Vertraag

Vertraag je stap

Stap trager dan je 

hartslag vraagt

Verlangzaam

Verlangzaam

Verlangzaam je 

verlangen

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd

En laat de tijd je nemen

Laat

Leonard Nolens

(Foto: Morgane Le Breton - Unsplash)



Hoor! Gehoorzamen? 

Samenhoren…

Hoor!
Hoor je het?
Dat iets zich aankondigt?
Hoe het moment je roept?
Wat de gelegenheid je vraagt?
Wat de ander vertelt?
Hoor je de zin van je eigen verhaal tussen al het lawaai 
door?

Hoor eens!
Gehoorzaam!
Zomaar?
Of vanuit het hart?

Gehoor geven aan een ander.
Je gehoord weten door die ander.
Kunnen we samen horen om samen te horen
in zinvolle verhalen?

Foto: Pawel Czerwinski-unsplash

Beleefd?!


