
In Lourdes mogen zieken, ouderen en zinzoekers dankzij het werk 
van de vele vrijwillige (jongeren)begeleiders, brancardiers en 
verpleegkundigen, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, diakens, priesters 
en bisschoppen iets van het licht van het evangelie ervaren en vooral 
voelen. Dat deugddoend hemels gevoel is niet met woorden te 
beschrijven, enkel aan den lijven en het hart voelbaar.

De Heer heeft ons het volgende opgedragen: 
“Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, 
om redding te brengen aan de uiteinden van de 
aarde.” (Hand. 13, 47)


