LEIDSHAR & VERLOSSER

Hnd 5, 31

Ik heb nog één laatste verzoek...

Maak mijn hart zoals dat van Uw Zoon.
Vergroot en verrijk mijn hart in liefde,
opdat mijn zusters en broeders

-al was het maar één iemand-

via de deur van mijn hart tot bij U
zouden komen en ontdekken

dat U van hem of van haar houdt.

God van onze Heer Jezus Christus,

laat mij U vinden in Jezus' hart.
Naar K. Rahner, Worte ins Schweigen

Pinkstermaandag, 6 juni 2022
@ Tuwnhout
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