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Onze samenleving biedt heel wat kansen en mogelijkheden. Maar
anderzijds zijn er ook veel mensen die in de vergetelheid geraken, die
zich niet goed weten te redden, die uit de boot vallen. De Bijbel leert
ons om extra goed op deze mensen te letten. En van dergelijke
mensen staat het vol in de Bijbel. Denken we maar aan Abel, de broer
van Kain, of Jezus zelf. Ook Hij was in zeker opzicht een ‘loser’. Het zijn
meestal deze mensen die de Bijbel tot held maakt. Kortom, de Bijbel
spoort ons aan om oog te hebben voor het kwetsbare: in de wereld, in
anderen en in onszelf.

In dit Bijbels leerhuis focussen we op enkelen van deze verliezers,
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En doorheen dit alles
merken we dat deze verhalen ook antwoord bieden op fundamentele
vragen zoals: Hoe blijf ik staande? Hou houd ik hoop? Waar vind ik
houvast? Het zijn vragen van mensen van toen, maar ook van nu.

Bij dit alles laten we
ons leiden door het
boek van theoloog
Alain Verheij
‘Ode aan de verliezer.
Levenslessen uit
Bijbelverhalen over

hoop, twijfel en

* succes.’

"




Waar? Wanneer?
“DE PASTORIE"

Kardinaal Mercierplein 4

1090 Jette

Telkens op donderdag van 14u30 tot 16u
op 23/10, 27/11, 18/12/2025 en
22/1,19/2, 26/3, 23/4 en 21/5/2026

Ofwel

Telkens op dinsdag van 19u30 tot 21u
op 14/10, 18/11, 9/12/2025 en
20/1,10/2,17/3, 14/4,12/5/2026

Ofwel

ONLINE via je pc

Telkens op woensdag van 19u30 tot 21u
op 8/10, 12/11, 3/12/2025 en
7/1,4/2,11/3, 8/4 en 6/5/2026

CHRISTELIJKE
CULTUUR

®
ey

Het laatste leerhuis gaat door op 17 juni 2026 en is een
gezamenlijke activiteit met alle Brusselse leerhuisgroepen samen.

Contact



