
Samen ZINGEND op weg...
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Welkom, welkom 

Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen

Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent.

Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...

Welkom, welkom!



Goede God, ik was niet lief
blijf ik toch je hartendief.
Maakte fouten nu en dan
hoop dat Je vergeven kan.

Goede God, ik was niet lief 

Lied van de drie kruisjes

Jezus, ik denk aan Jou. (Een kruisje op ons voorhoofd)
Jezus, ik spreek over Jou. (Een kruisje op onze mond)
Jezus, ik hou van Jou. (Een kruisje op ons hart)
Zo blijf ik Je trouw. (Handen openen)

Ik bid voor ieder om ons heen

Ik bid voor ieder om ons heen, 
God laat niemand ooit alleen.



Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit..., roep het uit...

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij.
Ook je stem, is van Hem.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit..., roep het uit...
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen
als je bang in ’t donker bent
denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet zijn schaapjes niet

Jezus Christus, ik aanbid U

Jezus Christus, ik aanbid U, heilig is uw Naam. (x2)
Heilig is uw Naam, heilig is uw Naam.
Heilig, heilig, heilig is uw Naam.

Jezus Christus, ik verwacht U, vul mij met uw Geest. (x2)
Vul mij met uw Geest, vul mij met uw Geest.
Vul mij, vul mij, vul mij met uw Geest.



Aan tafel! Aan tafel! Brood en wijn staan al klaar.
Jezus deelt al wat Hij heeft.
Aan tafel! Aan tafel! Brood en wijn staan al klaar.
Jezus deelt al wat Hij heeft. ’t Is echt waar!

‘k Heb een heerlijk fijn gevoel, 
heel veel kriebels in mijn buik.
‘k Zit op ’t puntje van mijn stoel, 
want Jezus nodigt mij nu uit.

Mijn hartje gaat veel sneller slaan, 
doet van rikke-tikke-tik.
Jezus zegt : ‘Kom schuif maar aan.
Neem en eet, want dit ben ik.’

Aan tafel!

Ik wens je vrede van God

Ik wens je vrede van God (3x)
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Heveinoe sjalom aleichem. (3 X)
Heveinoe sjalom, sjalom, sjalom aleichem.

Je vous annonce la paix (3 X)
Je vous annonce la paix, la paix de Jésus.



Met mijn handen samen
en mijn ogen dicht,
kom ik met U praten,
Vader van het licht.

Ik wil U bedanken
ook voor deze dag – 
wilt U voor mij zorgen
dat ik groeien mag ?

Wilt U mij ook helpen
als ik speel of leer –
om bij U te blijven,
heel dicht bij U Heer.

Zegen alle kinderen,
mensen groot en klein.
Laat er vrede komen,
laat er liefde zijn.

Met mijn handen samen
en mijn ogen dicht,
zeg ik zachtjes ‘amen’,
Vader van het licht.

Luisterlied - Met mijn handen samen



Ik kan zingen en ik kan dansen.
‘k Voel me blij, ‘k voel me blij, ‘k voel me reuzeblij.
Lieve God, ik ben Je dankbaar.
Ik weet : Jij bent steeds dicht bij mij.

Ik kan kijken en ik kan praten.
‘k Voel me fijn, ‘k voel me fijn, ‘k voel me reuzefijn.
Lieve God, ik ben Je dankbaar.
Ik weet dat Jij er steeds zal zijn.

Ik kan geven en ik kan delen.
‘k Voel me fier, ‘k voel me fier, ‘k voel me reuzefier.
Lieve God, ik ben Je dankbaar.
Ik weet Jij bent voor altijd hier.

Lieve God, ik ben Je dankbaar

Dankjewel om af en toe eens samen te zingen met jullie eerste
communicant.  Zo bereiden jullie zich als gezin samen voor op
de grote dag van de eerste communie.

Groeten, werkgroep eerste communie

Vragen?
Neem contact op met parochieassistente Stefanie De Witte.

0473 77 98 47 stefanie@vincentiusgemeenschap.be


