SINT-GERTRUDISNOVEEN

Heer ontferm U over ons. Christus, ontferm u over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm u over ons.

God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm u over ons.

God, heilige Geest, ontferm u over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm u over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Gertrudis, bid voor ons.

Heilige Gertrudis, die uit edele ouders in Haspengouw geboren zijt, bid voor ons.
- die door uw moeder, de heilige Itta, in christelijke leer werd opgevoed,

- die van uw vader, Pepijn van Landen, de deugden van edelmoedigheid en rechtvaardigheid
meekreeg,

- die door Sint-Amandus werd ingewijd in de kerstening van onze streken,

- die van jongsaf een grote liefde koesterde voor armen en misdeelden,

- die op jeugdige leeftijd aan een rijk huwelijk verzaakte om alleen God te dienen,
- die na de dood van uw vader, verzaakte aan de wereldse geneugten en u de haren liet afsnijden,
- die uw moeder volgde in het klooster, door haar gesticht,

- die na de dood van uw moeder, als abdis werd verkozen,

- die streng was in het onderhouden van de kloostertucht voor uzelf en voor uw medezusters,
- die als abdis rechtvaardig was in het beheer der kloostergoederen,

- die door studie de ganse bijbel in uw geheugen heeft opgenomen,

- die Gods woord mocht verkondigen geholpen door de heilige Geest,

- die veel kloosters en kerken liet bouwen,

- die missionarissen aantrok en overlaadde met weldaden,

- die een bijzondere ijver vertoonde voor het verzamelen van gewijde boeken,

- die steeds vermaande dat overbodig goed niet nodig is, nu noch later,

- die op de drempel van de dood schrik had voor Gods oordeel,

- die navraag liet doen bij uw biechtvader over uw levenseinde,

- die voor uw dood de belofte kreeg door Sint-Patrick te worden opgewacht,

- die na het sterven een heerlijke geur in uw sterfkamer verspreidde,

- die op uw graf ontelbare weldaden hebt uitgedeeld,

- patrones tegen zenuwziekten,

- patrones van de reizigers,

- patrones van de pelgrims,

- patrones van de zieken,

- patrones van een goed dood,

- patrones tegen allerlei ziekten en kwalen,

- patrones tegen ongedierte,

- patrones van Kuringen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Gertrudis, opdat al wie u aanroept geholpen mogen worden.

Laat ons bidden.

Bescherm ons, zo smeken wij, o Heer, door de gebeden van Uw heiligen, opdat wij, die de H.
Gertrudis aanroepen, door haar trouwe hulp beveiligd worden en naar haar heerlijk voorbeeld
in de deugd mogen vorderen door Christus, onze Heer. Amen.



GEBED

Heer God, het is een wonder van Uw goedheid dat Gij mensen wilt nodig hebben om Uw liefde
voor deze wereld te tonen.

Zo hebt Gij de heilige Gertrudis geroepen en haar begeleid op de weg die de Uwe was.

Levend vanuit Uw liefde werd zij een teken en aanreikster van Uw liefde voor elke mens,
bijzonder de armen en de zieken.

Ook vandaag nodigt Gij ons uit in haar spoor te gaan.

Daarom bidden wij U: maak onszelf tot dienstbare, gegeven mensen, die beschikbaar kunnen zijn
voor wie in nood verkeren.

En moge de Heilige Gertrudis voor ons allen een aansporing en uitdaging blijven om haar
levenswijze van gebed en inzet voor armen en zieken tot de onze te maken.

Wij vragen het U door Christus, onze Heer, Amen.



