
  
Ik hoor de stem van de Bruidegom  

 

E.H. Lucien De Wulf 
Zoon van wijlen Cyriel en Maria De Wulf - Simoens 

 
Geboren te Brugge op 6 mei 1923 

Priester gewijd in het bisdom Brugge op 31 mei 1947 
Leraar in het OLV college te Oostende 

Pastoor St. Andries Brugge, Ingelmunster, St. Walburga Brugge 
Fidei Donum priester in Congo-Kinshasa, Cuba-Camagüey, Peru-Lima 

Aalmoezenier Europa College 
70 jarig priesterjubileum op 31 mei 2017 

Godvruchtig overleden op 1 juli 2017 in WZC Westervier te Brugge, 
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving 

 
We nodigen u uit om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in de 

Sint-Salvatorkathedraal te Brugge op vrijdag 7 juli 2017 om 11.00 uur, 
gevolgd door de teraardebestelling op de centrale begraafplaats te Brugge. 

 

Dit melden u met diepe droefheid: 
 

Albert † en Simonne † Fonteyne-De Wulf  
Etienne en Brigitte Fonteyne-De Vleeschauwer 
Dirk † en An Fonteyne-Lamens 
Jan en Marleen Fonteyne-Demuynck 
Frank en Lutje Fonteyne-Christiaens 

Lucien † en Gilberte † Masson-De Wulf 
Ignace † en Griet Masson-De Schepper 
Michel † en Catheline † Masson-de Borghgrave 
E.P. Masson Bernard 
Patrick en Bie Masson-De Wael 
Pol en Milou De Bolle-Masson  
Francis en Martine † Masson-Missine  
Masson Jos 
Carl en Trees Deboutte-Masson 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van zijn 2 zussen en schoonbroers 
 

Willy † en Anne-Marie De Smedt-Viérin 
Jan † en Lydie Viérin-Geerts 
Cécile Viérin † 
Piet en Christiane Viérin-Vermeire 
Mike † en Agnès Haven-Viérin 

neven en nichten 
Désiré † en Louise † De Gryze-De Wulf 

Marcel † en Madeleine † De Gryze-De Graeve 
Remi † en Irène † Willems-De Gryze 
André † en Paula † De Gryze-Vandesteene 
Charles † en Julia Goes-De Gryze 
Marcel † en Germaine Reynaert-De Gryze 

nonkel en tante, neven en nichten 
Bisschop Lode Aerts, 
Kanunnik deken Jan Tilleman, 
priesters en diakens van het decanaat Brugge. 

 

De families De Wulf, Fonteyne, Masson en Viérin 
 

De familie dankt oprecht voor uw genegenheid en uw gebed. Ook dank aan de directie, het personeel en de zusters van  
WZC Westervier die zovele jaren hun nonkel Lucien omringden met “warme en betrokken zorg”. 


