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Soms zoeken we nieuw zicht op het leven. 

Dan kun je de berg op gaan, daar zie je anders. 

De stilte omgeeft je. 

Je kunt verder kijken, je blik wordt ruimer. 

Het leven komt in een ander licht te staan. 

Het klimmen is vermoeiend, maar boven word je beloond. 

Je zou er wel willen blijven, zo mooi is het. 

Maar dan mis je je doel in het leven. 

Jezus gaat regelmatig de berg op… 

Zo is Hij dicht bij God. 

Daar krijgt Hij kracht en inzicht 

om zijn weg ‘beneden’ voort te zetten. 

Op de berg is er de bemoediging, 

om het engagement hier op aarde vorm te geven. 

Laten we daarom steeds weer terugkeren, 

handen en voeten geven aan deze mooie ervaringen 

en ons inzetten voor onze medemensen,  

waar ook ter wereld. 

Dit alles in het ‘licht’ van Gods liefde. 


