
Het evangelie ‘lezen’ via  

EEN SYMBOOL  
 

EEN VERKEERSBORD  
 

“Maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, 

want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.”       

(Joh. 3, 21) 
 

Onderweg naar Pasen. Op weg naar hét Licht! 

We kijken naar elkaar, we lezen de krant en kijken naar 

het journaal. We zitten vol beelden over hoe het hoort, 

hoe het zal gaan, hoe het zou moeten zijn...  
 

Deze tijd nodigt ons uit om naar onszelf te kijken.  

Hoe gaat het eigenlijk met ons ?  

Nemen we de tijd om tot ons zelf te komen?  

Kennen we ons diepste zelf?  

Welke weg bewandelen wij?  

Waar willen we naar toe?  

Een uitdaging die vraagt naar engagement,  

moed en geloof.  

Blijven zitten waar je zit is makkelijk,  

maar het brengt je nergens naar toe,  

de weg loopt dood. 
 

Laten we onze blik gericht houden op Gods licht,  

dé Bron van alle leven, onze toekomst! 
 

Er is Iemand die van ons houdt,  

wat we ook doen of laten.  

Dat mag ons troosten en bemoedigen,  

op onze weg naar Pasen, naar hét Licht! 


