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Kijken naar het verlangen

Tekst Prediker 2,1.4-11

Ik zei bij mezelf: Zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek
ijdel.

Ik heb grootse werken ondernomen. Huizen heb ik gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb
tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei fruitbomen volgeplant. Ik heb vijvers
aangelegd om een bos van jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en kreeg
er nog bij door geboorte. Mijn veestapel, runderen en schapen, was groter dan die van al
mijn voorgangers in Jeruzalem. Ook kostbaarheden stapelde ik op: zilver en goud uit alle
koninkrijken en provincies. Ik hield er zangers en zangeressen op na, en vrouwen, mooie
vrouwen, waar een man van geniet. Zo was ik machtiger en rijker dan al mijn voorgangers in
Jeruzalem; bovendien had ik nog mijn wijsheid. Niets wat mijn ogen begeerden heb ik ze
onthouden; geen genoegen heb ik mij ontzegd. Naar hartelust genoot ik van alles wat ik
verworven had. Dat althans had ik met mijn zwoegen bereikt. Maar toen ik terugzag op alles
wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast: het is
allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon.

Filmpje Until we will find a place (totdat we een plek zullen vinden)
https://www.kuleuven.be/thomas/page/verder-kijken/

In het animatiefilmpje zitten mensen steeds te wedijveren met elkaar. In plaats van bewuste
keuzes te maken, in plaats van zelf prioriteiten te stellen, wil men niets anders dan meer en
beter dan de andere zijn. En dan is het plots gedaan.

Opening
Ik probeer het stil te maken in mezelf. Ik probeer hier en nu aanwezig te zijn.

Beeld
Ik zie een wereld waar mensen getaxeerd worden op prestaties en uiterlijkheden. Ik vraag
me af waar er nog ruimte is voor dromen en verlangens.

Wat ik wil vragen
Dat ik me bewust word van wat ik echt verlang, waarvan ik droom.

Ik sta stil bij wat me in de Bijbeltekst en het filmpje raakt. Enkele punten ter overweging:

e Zoals Prediker kijk ik terug op mijn ‘prestaties’. Vind ik daarin iets terug van mijn
verlangens, mijn dromen? Maak ik voldoende tijd voor dingen die ik echt belangrijk vind?

e De mensen in het animatiefilmpje maken van heel hun leven een wedstrijd om zich te
meten aan anderen. Ga ik vooral mee in wat anderen verwachten, of durf ik eigen keuzes
ten leven te maken? Welke zijn deze?

e Wat zou ik willen veranderen? En wat is er daarvoor nodig?

Aan het einde van de stille tijd
Welke gevoelens en inzichten zijn naar boven gekomen? |k druk mijn dankbaarheid uit.

Reflectie
Ik reflecteer op mijn stille tijd en maak kort enkele notities.
Ik kijk wat ik wil delen in de groep.




