
Ik geloof in God, de almachtige Vader,Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, En in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, onze Heer;zijn enige Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de heilige Geestdie ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;gekruisigd is, gestorven en begraven;

die neergedaald is ter helle,die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemeldie opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,en zit aan de rechterhand van God,

zijn almachtige Vader.zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelenVandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden;de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,de gemeenschap van de heiligen,

de vergiffenis van de zonden,de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaamde verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. en het eeuwig leven. 
Amen.Amen. - Icoon van de vriendschap -



Elke zondag belijden christenen in de liturgie samen hun geloof. 
Het credo of de geloofsbelijdenis vindt haar oorsprong in de vroege Kerk. 
Deze belijdenis geeft woorden aan wat we geloven en vooral in wie we geloven.

Tijdens de vormselliturgie hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften. 
Twaalf jaar geleden hebben hun ouders hen naar de kerk gebracht om hen te laten dopen. 
Tijdens de vormselviering stemt de vormeling in met deze keuze voor de gemeenschap, 
in tegenwoordigheid van zijn of haar ouders, peter en meter. 
Dit doen ze door tijdens de vormselliturgie uit te zingen wat en in wie ze geloven 
en dit wordt bevestigd door de vormheer en de gemeenschap. Deze geloofsbelijdenis behoort, 
door haar band met het doopsel, tot het wezen van de vormselliturgie. Het is daarom zinvol 
om tijdens de catechese stil te staan bij de ervaring en betekenis van dit belangrijke moment, 
naast het samen vieren en bidden en het zich samen inzetten voor mensen in nood. 
De drie werkvormen in deze map kunnen hiertoe een suggestie zijn:

1.	 De geloofsbelijdenis: volkslied van het volk van God
2.	 Ik geloof in God als Vader, Zoon en Geest. Het kruisteken als de kortste geloofsbelijdenis
3.	 ‘Nooit ben ik alleen’: ‘ik geloof’ samen belijden, ontvangen en doorgeven

De werkvormen zijn bedoeld als leidraad. De concrete invulling laten we grotendeels over aan 
de creativiteit van de catechisten. Je kan de vormelingen indelen in drie groepen en werken in 
een carrousel, of je kan de drie werkvormen spreiden over drie verschillende momenten. 
Je kan ook één of twee werkvormen uit de map selecteren. 
Voorzie voor elke werkvorm ongeveer drie kwartier.

We wensen jullie een deugddoende en inspirerende catechese toe!
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