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Maria, 

gezegende vrouw die door God werd uitgekozen 

en geloofde dat Hij zou doen wat de engel je vertelde; 
 

Jij, beeld en hart van het geloof van de Kerk; 

die ons in Kana gezegd hebt: 'Doe maar wat Hij jullie zegt'. 
 

Door de eeuwen heen hebben mensen 

bij jou steun en troost gevonden. 

Zo mogen ook wij je alles toevertrouwen. 
 

Leer ons vandaag met jou in deze onzekere tijden 

onze ogen te openen voor alle nood om ons heen 

en aandachtig te zijn voor elke mens die vraagt om hulp. 
 

Leer ons met jou te leven met open handen 

om elkaar te dragen en te bemoedigen  

en elk onrecht of verdrukking op te heffen.  
 

Leer ons met jou te geloven 

om vreugdevol  het evangelie te verkondigen 

en zo Jezus dichter bij de mensen te brengen. 
 

Leer ons zoals jij open te staan 

voor de werking van Gods Geest 

om vandaag hier te doen wat gedaan kan worden 

en zo mee te werken aan Gods droom 

van vrede voor heel de wereld. 

Amen. 

 

Marc Vantyghem 


