
Mattias Lelie - parochieassistent 

 

Ik ben Mattias Lelie en sinds 1 september ben ik als parochieassistent 

verbonden aan de Bavoparochie. Met veel plezier stel ik mezelf even voor. 

Ik ben 37 jaar (°1987) en woon al zowat volledig mijn leven in Beervelde. Ik 

groeide er op, ging er enkele jaren naar de Chiro en speelde er voetbal, 

maar ik liep school in Gent. Ik studeerde Latijn-Wiskunde aan het Sint-

Barbaracollege en behaalde vervolgens een masterdiploma Geschiedenis 

aan de Universiteit Gent. Mijn academische ‘carrière’ rondde ik af met een 

master-na-master opleiding ‘Conflict & Development’ (dit ging vooral over 

ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid verhoudingen). Doorheen mijn studies ontwikkelde ik 

een sterke fascinatie voor de geschiedenis en de culturen, godsdiensten en maatschappijen van 

het Verre Oosten.  

Toen ik afstudeerde, heb ik gehoor gegeven aan de lokroep van Azië. In september 2011 vertrok 

ik naar China om daar aan de slag te gaan als leerkracht Engels op een middelbare school in 

Guangyuan, een stad diep in het binnenland. De meer dan 6 jaar die ik er doorbracht, waren een 

unieke en onvergetelijke periode in mijn leven. Vóór ik het echter goed en wel besefte, 

verschenen er plots 30 kaarsjes op mijn verjaardagstaart. Eind 2017 achtte ik daarom de tijd rijp 

om huiswaarts te keren en hier in Vlaanderen een nieuw bestaan op te bouwen.  

 

Het was bevrijdend om – na vele jaren mijn geloof slechts persoonlijk beleefd te kunnen hebben 

– opnieuw thuis te komen in een geloofsgemeenschap. Ik ging naar de mis in Beervelde en werd 

daar vrij snel gevraagd of ik mij wou engageren als vormselcatechist in onze kerkplek. Daar ging 

ik graag op in. Om mij enigszins op dat engagement voor te bereiden, woonde ik in het St.-

Baafshuis te Gent de ‘School voor Geloofsverdieping’ bij (een aanrader!) en volgde een jaartje 

les aan het Hoger Diocesaan Godsdienst Instituut. Deze verschillende stappen van verdieping in 

mijn geloof(sleven), deden in mij het verlangen groeien om mij professioneel aan de Kerk te 

verbinden. Ik ging op zoek naar een boeiende vacature en kwam terecht in het Bisdom Brugge. 

Daar trad ik op 1 januari 2021 in dienst als medewerker van het Team Diaconie. Diaconie verwijst 

naar de solidariteit en de maatschappelijke inzet van de Kerk. Ik coördineerde een 

huisvestingsproject voor kwetsbare mensen en ik werkte mee aan het uitbouwen van de 

activiteiten van Ecokerk. Op zaterdagen volgde ik er ook les aan het Instituut voor Theologie en 

Pastoraal. Het was een verrijkende job, die ik met veel toewijding en overtuiging heb uitgeoefend.  

 

Desondanks bleef mijn hart verbonden met de Bavoparochie. Toen de functie van 

parochieassistent vrij kwam in onze parochie, heb ik niet lang geaarzeld om mijn interesse in die 

unieke opportuniteit kenbaar te maken aan onze pastoraalcoördinator. Ik diende echter eerst nog 

mijn theologische studies in Brugge af te ronden en vervolgens een stage in Gent-Oost tot een 

goed einde te brengen. Sinds 1 september 2024 kon ik aan de slag gaan.  

 

We gaan als Kerk onzekere tijden tegemoet. In die context werken als parochieassistent, vormt 

een grote uitdaging. Dat besef ik. Maar ik voel mij klaar om mij met veel enthousiasme en 

naastenliefde ten dienste te stellen van onze geloofsgemeenschap. Ik weet mij daarin gesterkt 

door mijn geloof en door het vertrouwen dat ik stel in een vreugdevolle samenwerking met 

pastoraalcoördinator Petra en priester Chris. In de komende jaren hoop ik mij in het bijzonder toe 

te kunnen leggen op gemeenschapsopbouw, diaconie en gezinspastoraal. Ik kijk er oprecht naar 

uit om samen met onze parochianen en vrijwilligers te bouwen aan de toekomst van onze 

parochie. Mogen we samen mooie tijden tegemoet gaan!  

 

Wie Mattias wil contacteren, kan hem bereiken via mattias.bavoparochie@outlook.com of 0471 

300 239 

 


