
Bij uw H. Doopsel schonk Jezus u Zijn eigen moeder, 
zij kent en bemint u,  
méér dan de beste van alle moeders ter wereld. 
  * Hebt u haar al bewust als Moeder aangenomen? * 

 

Reeds bij de eerste 
christenen werd Maria 

afgebeeld als de ‘orante’, 

de ‘biddende’… 

Zij bidt echter anders dan wij,   
 zij zegt enkel: ‘Zij hebben  
     geen wijn meer…!’ 

Zij toont aan Jezus onze noden en laat Hem vrij in de wijze van 
verhoren. Zij is zéker van de liefde van haar Zoon. 

   * Ga tot Haar, zij leert u vol vertrouwen bidden. * 

 

Maria liet zich voortdurend bewegen 
door de Heilige Geest, 

Zij was een buitengewoon soepel instrument in 
Gods Vaderhanden. 

  * Door wie of wat laat ik mij bewegen? * 
 

Wanneer ik zoals Maria blijf hopen tegen alle hoop in,
  wanneer ik zoals zij alles bewaar in mijn hart 
    en blijf vertrouwen op God,  

word ik  evenals zij een lichtende vlam van hoop voor anderen.  


