
Mei-moment 

 

OPENINGSLIED  

 

WELKOM 

Van harte welkom allemaal samen op dit mei-moment.  
We hebben ons verzameld rond deze Mariakapel. In de meimaand staat Maria immers 
centraal.  
 
We willen vandaag voor haar zingen.  
We hopen dat dat ook iets met jou doet.  
 
Zo wordt dit mei-moment misschien ook wel een wij- en mij-moment.  
Een gelegenheid om je te verbinden met de andere mensen hier aanwezig. 
Een momentje om even stil te worden in jezelf. 
 
En misschien ontmoet je net in die stilte Maria wel.  
Want ook zij bewaarde de woorden rondom haar vaak in haar hart.  
Omdat de belangrijkste dingen in het leven niet altijd in woorden te vatten zijn.  
Omdat we niet alles zelf onder controle kunnen houden en worden opgeroepen om te 
durven vertrouwen. 
 
 

LIED – LIEVE VROUWE VAN ONS LAND 

Lieve Vrouwe van ons land, 
met uw kroon of sleep van kant, 
en getorst door ruwe hand, 
langs de vlakke wegen. 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 
Lieve Vrouwke bij de haard, 
door geslachten vroom bewaard, 
schenk ons volk uw zegen. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
 
Moeder die op Vlaandren waakt, 
van zover onz'heugnis raakt, 
al wat Vlaandrens grootheid maakt 
hebt gij ons gegeven: 
eenvoud, adel van gemoed, 
moederweelde, minnegloed, 
reinheid en de stille moed 
voor uw zoon te leven. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 



 
Gij hebt ons de vreê gebracht 
na zo meen'ge bange nacht. 
Bij u vond ons volk de kracht 
't eigen huis te bouwen. 
Lieve Vrouwe t'allen tijd 
blijve Vlaandren u gewijd, 
in de zege als in de strijd, 
in al vreugd en rouwen. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
 
 

RITUEEL  

We zongen zonet over hoop en kracht.  
Over vrede die angst verdrijft.  
 
Ook wij hebben daar nood aan.  
Zowel in ons persoonlijke leven als op wereldvlak. 
 
We willen daar even bij stilstaan.  
 
Wat maakt jou bang? Nu, op dit moment in je leven? 
 
(stiltemoment) 
 
Waar haal jij kracht uit? Wat schenkt jou vertrouwen? 
 
(stiltemoment) 
 
“Gij hebt ons de vree gebracht na zo meen’ge bange nacht”, zo zongen we net over 
Maria.  
Vanuit die hoop willen we nu een kaarsje bij Maria plaatsen. 
Een kaarsje dat ons licht schenkt. 
Een kaarsje dat ons vertrouwen sterkt.  
 
En als er kindjes zijn die bloemen bij hebben, 
mogen ze deze tot bij Maria brengen. 
 
(Iedereen brengt een kaarsje [of bloemen] naar voor en zet dit bij het Mariabeeld.) 
 
 

BEZINNENDE TEKST 

(keuze uit tekst 1 of 2) 

TEKST 1 

Vanuit mijn kamer zag ik ze, 
twee meisjes die al pratend en lachend 



met een bevallige sprong de tram uitwipten. 
Met hun kleurige bloesjes en opgewekte gezichten 
waren ze een zonnetje voor ieder die voorbijkwam. 
Zo moet Maria geweest zijn, 
Maria, de Moeder van Jezus. 
 
Om op de stoep te kunnen komen met de kinderwagen 
zonder haar engeltje te wekken 
maakte een jonge moeder een heel manoeuvre. 
Niemand zag het, niemand merkte het op, 
en toch was het een hele wereld op zichzelf: 
een moeder met haar slapend kindje in de straat. 
Zo moet Maria geweest zijn, 
Maria, de Moeder van Jezus. 
 
Tijdens een ontmoeting zei een vluchtelingenvrouw 
mij eens heel spontaan: 
‘hoe prachtig vind ik jullie land, 
hoe warm vind ik jullie mensen’. 
- Hebt u veel meegemaakt onder de oorlog, mevrouw?, vroeg ik domweg. 
- Ik heb mijn jongen verloren, mijn enige zoon. Zij schreide zacht. 
Zo moet Maria geweest zijn, 
Maria, de Moeder van Jezus. 
 
OF 

 
TEKST 2 

 
Zo vaak twijfel ik aan mezelf 
maar ik blijf dromen  
van een vrouw die zichzelf graag kan zien. 
 
Soms beleef ik verwijdering met mijn partner of kinderen 
maar ik blijf dromen 
van liefdevolle relaties. 
 
Ik zie armoede altijd groter worden, 
maar ik blijf dromen 
van een land waar solidariteit bruggen slaat. 
 
De aarde kreunt meer en meer, 
maar ik blijf dromen 
van een schepping waar eerbied  
de schade herstelt. 
 
Dromen houden ons wakker, 
doen ons kijken, 
over de muur van het voor de hand liggende. 
Dromen doen ons verlangen 



en initiatief nemen. 
 Ook God droomt. 

Hij ziet de mensen bezig op aarde, 
en blijft verlangen 
naar vrijheid en wel-zijn voor alle mensen. 
En... Hij blijft initiatief nemen, 
om mensen te vinden, 
die mee waken over Zijn droom. 
 
Ook Maria was zo een vrouw. 
Zij waakte over Zijn droom 
en was bereid mee aan de wieg te staan 
van een nieuw initiatief 
dat ons door God geschonken werd. 
 
God, 
schud ons wakker, 
maak ons waakzaam. 
 
Er zijn immers nog zoveel Maria’s nodig, 
in zoveel mannen en vrouwen. 
 
(Leen Vermeire) 
 
 

SLOTGEBED  

We bidden samen het Weesgegroet. 

 

LIED 

 


