
MISFORMULIER 
VOOR HET BEHOUD VAN DE SCHEPPING 

 
 
De ‘Mis voor het behoud van de schepping’ wordt in het Missale Romanum, editio 
typica tertia (2008), opgenomen onder de ‘Missen en oraties voor verschillende 
noden of intenties’, in het tweede deel ‘Voor algemene belangen’.  
 
Ze kan met verlof van de diocesane bisschop op alle dagen gevierd worden, behalve 
op de zondagen van de advent, de veertigdagentijd en de paastijd, evenmin op 
Aswoensdag, tijdens de Goede Week en op hoogfeesten. De liturgische kleur is 
dezelfde als die van de dag of van de tijd. 
 
Bijzonder geschikt is deze mis tijdens de Scheppingsperiode, die loopt van 1 
september (Wereldgebedsdag voor de Schepping) tot en met 4 oktober (gedachtenis 
van de H. Franciscus van Assisi).  
 
Aan deze mis beantwoorden in het Lectionarium ook eigen Schriftlezingen. 
 

  



II. VOOR ALGEMENE BELANGEN 
 
 

xx. Voor het behoud van de schepping 

 
ANTIFOON BIJ DE INTREDE 

 
Ps 19 (18), 2 

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, 
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. 

 
 
COLLECTAGEBED 
 
God, onze Vader, 
in Christus, de eerstgeborene van heel de schepping, 
hebt Gij alles in het bestaan geroepen. 
Wij bidden U: 
laat ons, vervuld van de levensadem van uw Geest, 
in liefde waken over het werk van uw handen. 
 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
Hemelse Vader, 
wij brengen U de vruchten van de aarde 
en het werk van onze handen. 
Neem deze gaven van ons aan 
en voltooi wat Gij in uw schepping begonnen zijt. 
Geef dat dit brood en deze wijn  
door uw Heilige Geest voor ons worden 
tot voedsel en drank van eeuwig leven. 
 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 
 
 
ANTIFOON BIJ DE COMMUNIE 

 
Ps 98 (97), 3 

De hele aarde aanschouwde 
het heil van de Heer, onze God. 



GEBED NA DE COMMUNIE 

 
Moge het sacrament van de eenheid 
dat wij ontvangen hebben, Vader, 
onze gemeenschap met U  
en met onze broeders en zusters verdiepen. 
Wijs ons de weg  
om in harmonie te leven met al uw schepselen 
en doe ons uitzien  
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. 
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