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Onze getuigenis…



“In de loop van de geschiedenis werden in de Kerk 
voortdurend mensen geroepen door de Geest 

om zich te wijden aan de evangelisatie.

Zo heeft de Geest Marie-Louise De Meester bezield 
en in haar hart een vurige liefde voor Jezus 

en voor mensen aangewakkerd…”



“Haar  
missionaire roeping 

is het fundament 
van de onze. 

In ons 
leeft haar charisma, 

een levend geschenk 
van Gods Geest 

aan de wereldkerk.” 



Voor onze 
nieuwe missie, 

onze missionaire 
zending 

te Mechelen,  
laten wij ons 

inspireren door het 
adagio van onze 

stichteres die zegt:

"Maak je hart 
zo groot en ruim 

als dat van Jezus, 
zodat 

de hele wereld 
er zijn plaats 

in vindt".



Berlaine
RDC

België

Sr. Angèle V.

Hoboken, België 
2015

Ik ben Berlaine, 
oorspronkelijk uit 

Congo. In 2007 ben ik 
ingetreden in de 

Congregatie. 



Mijn  vorming vond 
plaats in Kameroen. 

Dit was ook mijn eerste missie 
buiten Congo, 

buiten mijn eigen land, 
en tevens mijn eerste ervaring

met een andere cultuur. 

Mijn eerste missie-ervaringen 
waren in Congo, 

waar ik voornamelijk 
administratieve 

verantwoordelijkheden opnam.
De realiteit van leven 

van de mensen in Kinshasa 
heeft me vaak diep geraakt. 

Ik ontmoette Jezus 
die intens ontroerd was 

door het lijden van anderen.

Tijdens mijn religieuze vorming 
leefde ik heel intens als een instrument 

in de handen van God 
om ten dienste te staan van zijn volk.



First Community in N’Djamena, Chad, 1996

Cameroon, 2013

Jeya
North-West, Cameroon, 2012

Mijn naam is Jeya, 
en mijn geboorteland is India. 

Mijn eerste missionaire zending was in India. 
Daarna ben ik 18 jaar in Afrika geweest, 

eerst  in Tsjaad en dan in Kameroen. 



Inter-Congregational and International Community in Sicily, Italy 2016 

Dan ontving ik voor  3 jaar 
een missionaire zending in Sicilië, Italië, 

voor de opvang van de bootvluchtelingen
uit Noord-Afrika. 



Vanuit mijn ervaring in het verleden  
kan ik zeggen dat het leven in een internationale 
en multiculturele gemeenschap mij geleerd heeft 

om me te verbinden met de globale realiteit. 
Ik heb veel mogen leren van het samenleven 

met mensen van andere culturen 
en andere manieren van zijn en doen in missie. 

Die ervaring heeft me geholpen mijn hart te verruimen 
om anderen in mijn leven te verwelkomen. 

We worden metgezellen 
van steun en genade op de levensweg. 

Het internationale karakter van onze stad Mechelen 
is zowel een geschenk als een uitdaging. 

Mijn missionaire aanwezigheid was bij de zieken, 
de jongeren, de gevangenen, 

de immigranten, kortom bij mensen die zorg nodig hadden.
Gods voortdurende liefde

en trouw geven mij de kracht 
om door te gaan ondanks mijn zwakheden. 



Chad, 2000

Cameroun, 2017
Mvaa, Cameroun, 2007

Nkambe, Nord-Ouest, Cameroun, 2016

Gadji, East Cameroun, 2018

Ik ben Elizel en ik kom uit de Filippijnen.
Na 3 jaar in mijn land als jonge missionaris 

ben ik naar Afrika gegaan.
Ik ben 19 jaar in de missies in Tsjaad en Kameroen geweest. 

Ik ervaarde hoe 
mijn leven een 

antwoord
mocht zijn 

op de concrete 
behoeften

van de mensen in 
de missie. 

Elizel



Telkens wist ik mij geroepen 
om een ander volk

te verwelkomen, 
een andere cultuur, 

een andere taal, 
een andere godsdienst
en dit vooral in Tsjaad, 
dat praktisch volledig 

islamitisch is. 
Voor mij was het steeds weer 
mijn eigen grenzen verleggen, 

mijn hart verruimen 
om Zijn volk te verwelkomen 

in intieme verbondenheid 
met God. 



Mijn hart kromp ineen door het onrecht voor de 
vele onschuldige mensen die door de 

burgeroorlog zijn gedood.

Marie-Louise De Meester zei: 
"Liefhebben is jezelf geven. 

Je hebt jezelf aan Jezus gegeven met je geloften; 
neem er nooit iets van terug”.

Mijn geloof werd op de proef gesteld 
toen ik me machteloos voelde 

tegenover de ellende van onze mensen, 
jong en oud, die sterven aan AIDS, 

aan malaria en ondervoeding. 

Toen ik in de gezondheidszorg 
in Noordwest-Kameroen werkte, 

zijn er momenten geweest 
dat ik Christus voelde lijden. 



http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Momenteel zijn wij gezonden hier in België 
als missionarissen om deel te nemen

aan Gods missie met jullie hier in Mechelen; 
een stad met meer dan 130 nationaliteiten 

en meer dan 80 talen. 



God heeft ons geroepen
en gezonden in deze multiculturele samenleving

om getuigen te zijn van zijn liefde voor alle mensen, 
om in harmonie te leven met en tussen mensen 
uit verschillende landen, culturen en religies.



We proberen ons in te leven, 
we leren de cultuur kennen, 

studeren Nederlands 
terwijl we proberen te werken 

met jullie hier in Mechelen. 





We komen in contact met 
enkele sociale diensten 

om kwetsbare mensen te ontmoeten, 
met hen te praten en hen te leren kenen. 
En dit samen met onze CICM broeders, 

Paters van Scheut.



Onze zending is de uitdrukking 
en het teken van Gods vertrouwen in ons. 

Daarom vertrouwen we op Gods genade en op uw gebeden.

Onze kleinheid
en eigen broosheid erkennend, 

durven wij rekenen 
op de genade 

en de barmhartigheid 
van de Heer 

die ons roept tot zijn oogst. 



We zijn allemaal missionarissen, 
laten we elkaar de hand reiken. 

Laten we samen aan een betere wereld werken.



We zijn dankbaar 
dat we samen 

mogen bouwen aan de
Missionaire Kerk vandaag !


