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Groeieninar,

dejnietiveipanochie
Tussentijdse balans

/

Op 15 augustus 2016 werden bij bisschoppelijk decreet 10 nieuwe dekenaten opgericht.
Binnen die dekenaten worden 43 nieuwe parochies ontwikkeld. Waar staan we anderhalf
jaar later in dit proces? Tijd voor een tussentijdse balans van wat hoopvol is, maar ook van de

moeilijkheden en zorgen.
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In elk van de tien dekenaten werd een dekenale
ploeg opgericht, aangesteld en gemandateerd door
de bisschop. Ze zijn met een beeld van vicaris Albert
Van De Kerkhove, verantwoordelijke voor de parochie-
pastoraal, kompas en waterpas: ““De dekenale ploeg
wil een kompas zijn dat richt-
ing geeft en zoekt en een water
pas die blijft zorgen dat mensen
meegenomen worden in  het
proces en samen verantwoor-

delijkheid dragen.”

het was een goede beslissing

Op zaterdag 25 november kwamen
de leden van deze ploegen voor de
tweede keer samen. Karel Van de
(CCV-stafmedewerker)
maakte een realistische balans op

Voorde

van één jaar werken in de dekenale ploegen. Er zijn
in het voorbije jaar veel positieve stappen gezet. Het
vertrouwen en de openheid zijn gegroeid en er is
luisterbereidheid en aandacht voor elkaar. Geleidelijk

De dekenale ploeg:

Kompas en waterpas

Het is normaal dat
de dekenale ploegen nog

hun weg zoeken maar

om ze op te richten.

De winst is groot.

GROEIEN NAAR DE NIEUWE PAROCHIE

aan groeit er ook een gezamenlijke kerkvisie. Wat
opvalt is dat er meer aandacht is voor de diaconale
dimensie van het kerkwerk. Het werk van de admini-
stratieve medewerkers betekent een grote meerwaarde.
In dekenaten en nieuwe parochies wordt werk gemaakt

van gezamenlijke communicatie
(dekenale en parochiale microsites
op Kerknet, communicatie in Kerk

& Leven,...).

Valkuilen en zorgen

Maar natuurlijk zijn er ook valkuilen
en zorgen. Hoe het niveau van
de vrijblijvende uitwisseling over-
stijgen? De dekenale ploeg is een
beleidsorgaan. Soms dreigt het
gevaar van een te grote afstand tot
de reéle situatie op het terrein. De echte spanningen
en weerstanden uit een aantal parochies komen moei-
lijk op tafel. De realiteit is op een aantal plaatsen echt
weerbarstig.

Kerkplein

Vormingsdag dekenale ploegen 2017
© Bisdom Gent, foto: Karel Van de Voorde
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Hoe bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheid
écht gedeeld wordt en niet alleen in handen blijft
van de pastorale vrijgestelden en dat elk lid zich ook
verantwoordelijk weet! Vorig jaar reeds op de eerste
samenkomst van de leden van de dekenale ploegen
beklemtoonde vicaris Albert dat we in een nieuw
verantwoordelijkheidsmodel terecht zijn gekomen. “In
het verleden hebben we gewerkt vanuit de idee van
medeverantwoordelijkheid. Leken waren als helpers of
medewerkers een soort verlengstuk van de priester
Vandaag moet dit anders zijn. leder lid van de dekenale
ploeg en van de toekomstige nieuwe parochieploeg is
verantwoordelijk. Ook de priester is lid van de ploeg.”

Uiteraard is er het verhaal van de verschillende snel-
heden. De groei naar nieuwe parochieploegen loopt
op de ene plaats zeer moeizaam en op een andere te
gemakkelijk en te vanzelfsprekend.

Karel pleitte voor een moment van zelfevaluatie.
Vergadertechnisch kan een en ander bijgesteld worden.
Misschien moeten ook de doelstellingen van de dekenale
ploeg opnieuw bekeken worden en de werking verfijnd.
Wat absoluut bewaakt moet worden is de doorstroming
van en naar de nieuwe parochies.
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Vormingsdag dekenale ploegen 2017 © Bisdom Gent, foto: Karel Van de Voorde

Het is normaal dat de dekenale ploegen nog hun
weg zoeken maar het was een goede beslissing om
ze op te richten. De winst is groot: groeien naar elkaar
en in verantwoordelijkheid.Vicaris Albert onderstreepte
dat het dekenaat geen doel op zich is. Het hoofddoel
blijft de ondersteuning van de uitbouw van de nieuwe
parochie. Daar speelt zich het pastorale leven af.

De oriéntatienota Pastorale uitdagingen voor de nieuwe
parochie vormt de leidraad. Het is belangrik dat die
telkens opnieuw op tafel komt en dat duidelijk wordt
binnen de ploeg wie welke opdrachten ter harte zal
nemen.Verschillende dekenale ploegen kozen de doop-
pastoraal als thema om te verkennen, visie te ont-
wikkelen en praktijken op elkaar af te stemmen.

Vicaris Albert herinnerde er aan dat een krampachtige
houding ons niet verder brengt.WWe mogen op een meer
ontspannen wijze pastoraal bezig zijn. Paus Franciscus
is onze gids. Hij herinnert er ons voortdurend aan:
“De kerk is ons bezit niet. ledereen is uitgenodigd en
een voortdurende hervorming is nodig om beter
gehoor te geven aan wat God verlangt.”
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Dejnienweparochies
bedreiging of verrijking?

Welke tussentijdse balans willen verantwoordelijken en vrijwilligers in de nieuwe parochies

voorleggen? We stelden aan een aantal mensen met diverse verantwoorlijkheden en engage-

menten hoe ze dit groeiproces ervaren: wat stemt hoopvol en wat loopt moeilijk?

De groeiende

samenhorigheid is het

mooiste geschenk van de nieuwe

parochie.Wat een rijke

ervaring waar we zoveel

uit kunnen putten!

©RR Lid van de ‘kerkploeg’ (lokale kernploeg) in Outer (parochie in Ninove)

Ik ben lang lid geweest van de parochieploeg van
Outer: Vandaag behoren we tot de nieuwe paro-
chie in Ninove en spreken we hier over de ‘kerk-
ploeg’.Wel, ik heb me nog nooit zo aangesproken en
betrokken gevoeld als nul Nochtans is de week-
endmis in Outer afgeschaft. Dat was natuurlijk niet
vanzelfsprekend. We hadden grote schrik voor de
reacties. Maar we hebben nu elke woensdagavond
een eucharistieviering die we mooi verzorgen en
die goed bijgewoond wordt. Soms is dat een bijzon-
dere viering: een ‘sterretjesviering’ voor overleden
kinderen of een quatertemperviering (daar had ik
nog nooit van gehoord!). In Groot-Ninove groeit
de samenwerking. We werken samen voor Kerk &

Leven, we gaan naar de andere parochies en leren van
elkaarWat is er mooier dan mensen samenbrengen!

In het begin was dat nochtans niet vanzelfsprekend.
Het leek even alsof we niet welkom waren. Onze
pastoor staat er op dat elke ‘oude parochie’ waar
geen weekendviering meer is, een inbreng heeft
in de zondagsviering in de grote kerk in Ninove. Ik
kreeg het gevoel zowaar een ‘indringer’ te zijn. Maar
dat is gelukkig voorbij. We hebben dat uitgepraat en
het samenhorigheidsgevoel is alleen maar gegroeid.
Natuurlijk zou er nog wat wederkerigheid mogen
groeien. We zijn welkom bjj alle activiteiten en vie-
ringen in de verschillende kerken.

J
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We groeien naar

een kerk die deugd doet. Naar

een kerk die niet alleen, en niet op de

eerste plaats bezig is met zichzelf. Naar

een kerk die getuige mag zijn van de

ons geschonken vreugde van

het evangelie.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Vanuit
vier kerkplekken naar elkaar toegroeien was en is nog
steeds niet eenvoudig. En toch is er zoveel schoons
en goeds waarop we kunnen terugblikken. Ik noem:
een ploeg met mensen uit de vier parochies, kerk-
raden die elkaar leren kennen, de open vergader-
ingen van de zomermaanden rond diaconie, liturgie
en catechese, de samenkomst met mensen die vanuit
de vier kerkplekken de school voor geloofsverdie-
ping volgden, het gelegenheidskoor en de bestaande
koren die in een andere kerkplek gaan zingen en er
welkom worden geheten, een gezamenlike editie
van het parochieblad voor de ene parochie, en nog
veel meer. Al deze initiatieven werden voorbereid en
gedragen door mensen die vanuit de vier parochies
samenwerkten. Grenzen en afstanden werden kleiner.
De goede ervaringen zorgden ervoor dat het niet

Pastoor-moderator in de parochie in De Pinte/Sint-Martens-Latem ©RR

meer is van ‘hier bij ons' en van ‘elders’."'Samen één
parochie worden: geen bedreiging, maar een verrij-
king," zei iemand.

“Het tegendeel of het tegenovergestelde van geloof
is niet het ongeloof,” zegt de theoloog Tillich, “maar
wel de angst” Sommige mensen blijven angstig en
slagen er moeilijk of niet in om de stap te zetten
naar een andere kerkplek. In het zoeken naar het
nieuwe moeten we ons blijvend bewust zijn van het
niet denkbeeldig gevaar van, wat ik zou noemen: een
‘burgerlijk christendom’. We blijven ‘op ons eigen),
we hebben de ander niet nodig, we zullen onszelf
wel organiseren. In onze parochie proberen we met
vallen en opstaan, met lukken en mislukken, die angst
voor het nieuwe weg te nemen. Dat lukt af en toe,
hier en daar, en niet bij iedereen.

We willen samen

met mensen uit de kerk-

gemeenschap, de scholengemeenschap,

verenigingen en jeugdwerkingen,

groeien naar de nieuwe parochie.

We leggen samen de weg df die

we samen uitstippelen.

Parochieassistente in de parochie in Geraardsbergen

Binnen het dekenaat Zottegem zijn we op zoek
gegaan hoe de vier nieuwe parochies elkaar kunnen
ondersteunen en verrijken. Een eerste resultaat van

©RR

deze zoektocht houdt verband met de jongeren-
werking. We organiseerden in Geraardsbergen een
bijeenkomst voor jongeren uit de vier parochies

Kerkplein
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De nieuwe parochie

biedt een onverhoopte nieuwe

toekomst als we het doel van ons

kerk-zijn bewaken, als iedereen zijn

comfortzone durft te verlaten en

we komen tot gedeelde

verantwoordelijkheid.

Hoewel ik als permanent diaken enkel benoemd
ben in Melle, heb ik onder impuls van de pastoor
al snel mijn inzet uitgebreid naar alle vestigingen van
de nieuwe parochie Destelbergen-Melle. De uitbouw
van een gemeenschappelijke website — op initiatief
van het dekenaat Wetteren — en het verspreiden van
een elektronische nieuwsbrief bleken troeven om
jong en oud snel en doeltreffend te bereiken.

Ik stel vast dat voor jonge mensen en ook voor
minder betrokken gelovigen de nieuwe parochie
relatief vlot aanvaard wordt. Daar waar de aanpak
gemeenschappelijk is, worden nieuwe mogelijkheden
geschapen. lk denk hierbij aan het domein waarmee
ik het meeste vertrouwd ben, de dooppastoraal, waar
al snel een gezamenlijke aanpak werd uitgebouwd
en doopcatechisten van verschillende kerkplekken
samenwerken, wat aan jonge ouders herkenbaarheid
en structuur biedt.

Overlegvergaderingen en diverse parochieploegen
versmelten tot één beleidsploeg en medewerkers

Diaken in de parochie in Destelbergen/M

van de diverse kerkplekken leren kennen via formele
en informele ontmoetingsmomenten, het vergt een
grote inspanning en openheid.

De grootste uitdaging is het juiste evenwicht te vin-
den tussen een gemeenschappelijke werking en het
respect voor de plaatselijke gewoontes en gevoelig-
heden. Ik heb ervaren dat zowel een te snelle en te
vastberaden, als een te behoedzame evolutie mede-
werkers ontmoedigt en doet afhaken. Het klinkt
misschien paradoxaal, maar de meeste argwaan tegen
de nieuwe parochie ervaar ik bij mensen die het langst
als vrijwilliger meedraaien. Een goede communicatie
en veel overleg lijken me de meest aangewezen rich-
ting om het juiste evenwicht te vinden.

Een grote uitdaging ligt ook in het meer wereldse
aspect van de nieuwe parochie. Als het gaat om
financiéle middelen en patrimonium is de achter-
docht nog groter dan op het pastorale werkveld en
zijn de oude structuren nog zeer weerbarstig.

elle

om samen na te denken over de vragen die de paus
stelt aan jongeren naar aanleiding van de synode in
oktober 2018. Dat bleek een goede en toekomst-
gerichte keuze te zijn. Na deze ervaring hebben

we verdere stappen gezet met en voor jongeren.

Met Charlotte van IJD Gent stelden we een agenda
op voor de komende maanden. De Topdag (jaarlijks
op de eerste zaterdag van de herfstvakantie — 27
oktober 2018) voor Jokri, misdienaars en alle jongeren

zal in ons dekenaat plaats vinden en wel in Zottegem.

We gaan intens samenwerken met alle Jokri-werkingen
en hebben er heel veel zin in.

Angst is wellicht de grootste weerstand. Mensen zijn
bang om hun mis dichtbij te verliezen. Oudere mensen
zien het niet zitten om zich te verplaatsen naar de
nieuwe parochie. Daarom kiezen wij voor de zachtere
aanpak zodat mensen tijd en ruimte krijgen om mee
te groeien in het proces.

~

J
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De groei naar

de nieuwe parochie is

als een trein die moeilijk op

gang komt, maar ondertussen

traag maar zeker begint

te rijden.

Catechiste in de parochie in Kruibeke/Temse en lid van de dekenale ploeg van het dekenaat Sint-Niklaas

We zijn in de dekenale ploeg gedurende een jaar
een moeizame weg gegaan van aftastend luisteren
naar elkaars situatie. Na enige tijd konden ook de
pijnpunten besproken worden. Gelukkig zagen we
in dat er ook vele overeenkomsten zijn. Op basis
daarvan hebben we werkgroepen gevormd rond
eerste communie en huwelijksvoorbereiding. Daar
groeit het besef hoe belangrijk eerste verkondiging
en catechese zijn waarbij mensen goed onthaald
worden en zich welkom weten. Mij stemt het hoopvol
dat leken actief meedoen, positief denken en verant-
woordelijkheid nemen.

lk zie zeer verschillende snelheden in de nieuwe paro-
chies.Waarom reageert men dikwijls zo behoudend?

Vreest men zijn traditie en geloof te verloochenen
wanneer men mee stapt met de hervorming?! Hoe-
veel mensen hangen niet nog vast aan een kerkbeeld
uit het verleden waarbij alles dichtbij georganiseerd
kon worden?! De nieuwe kerkvisie waar we elkaar
ontmoeten over alle grenzen heen is toch een
bevrijding? Ik vraag me soms ook af hoe het zal zijn
als onze diocesane begeleider er niet meer zal zijn
en we het als dekenale ploeg zelf zullen moeten
doen. De communicatie verloopt soms moeilijk.
Het sijpelt allemaal maar moeizaam door en al zeker
naar de parochies. Ik heb het ook moeilijk met een
zeker doemdenken dat in de vergaderingen soms
aanwezig is.

©RR
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Ik ervaar het groeien
naar de nieuwe parochie als iets
positiefs, als verrijkend. Parochie-vormen

is gemeenschap-vormen en ik ervaar zelf

dat het aangenamer, zinvoller en leerrijker

is om gemeenschap te vormen met een

grotere gemeenschap.

Administratief medewerker dekenaat Wetteren

Mijn opdracht als administratief medewerker bestaat
er voornamelijk in zorg te dragen voor het ‘tijdelijke’
van de kerk. De voorbije maanden zijn er bijvoor-
beeld vele stappen gezet in het één maken van de
verschillende parochiekassen en in het onderbrengen

van deze lokale kassen in een overkoepelende vzw.

Hoewel dit altijd een moeilijk materie is (“van ons
geld moeten ze afblijven”), merk ik dat de verant-
woordelijken van deze kassen, door de vele verga-
deringen en gesprekken heen, gaan beseffen dat de
nieuwe parochie de weg is die we moeten gaan en
dat deze schaalvergroting ook de plaatselijke kerkge-

Kerkplein
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Het is belangrijk

dat mensen samenkomen

om over hun geloof te spreken

en te vieren. Meer jongeren zouden

moeten kunnen ontdekken dat

het christelijke geloof echt

Werkt mee aan de kinderwoorddienst in de parochie in Ninove

Voor mij is de parochie grotendeels nieuw. De
pastoor was mijn klastitularis en godsdienstleraar in
het laatste jaar van het middelbaar. We hebben met
onze klas contact met hem gehouden en ik ging
de voorbije zomer op zjn uitnodiging mee op
bouw- en bezinningskamp naar het Zuid-Franse
Ganagobie. Die week heeft veel voor mij betekend.
lk ontdekte dat het christelijke geloof relevant is
voor vandaag, dat Bijbelverhalen ook nu zoveel te
vertellen hebben.Toen de pastoor mij vroeg om mee
te helpen aan de maandelijkse kinderwoorddienst
heb ik niet getwijfeld, ook al is mijn leven druk. Ik

relevant is.

combineer een praktijk als logopediste met het
werken aan een doctoraat. Ik vind het gewoon
plezant en heel verrijkend, ook voor mezelf, om op
een speelse wijze Bijbelverhalen met kinderen te
verkennen. Ook de viering zelf spreekt mensen aan.
Ze is mooi en staat dicht bij het leven. Ik zou er graag
nog wat meer jonge mensen ontmoeten. Later, athan-
kelijk van privé- en werkomstandigheden, wil ik me
misschien nog wel meer engageren in de parochie.

Zoals je merkt, kan ik niet veel zeggen over oude
parochies en de nieuwe parochie. Ik ben daar eigen-
lijk niet zo mee bezig. Belangrijk is dat we kunnen
ontdekken wat geloof vandaag betekent en hoe we
dat een plaats kunnen geven in ons leven. Hoe we
bijvoorbeeld een evenwicht vinden tussen weten-
schap en geloof. Als ik al een weerstand moet noe-
men, is die fundamenteler. Geloof en kerk hebben
helaas zo'n negatief imago bij ons. Er kan over van
alles gepraat worden, behalve over geloof. Dat is het
grote taboe. Omdat ik geinteresseerd ben en me
engageer, ben ik toch nog geen extremist!

©RR

meenschappen ten goede zal komen: “samen kunnen

we meer’”’. Langzaam maar zeker groeien mensen naar
elkaar toe.

Het is normaal dat veranderingen weerstand oproepen,
dat is iets wat elke mens ervaart. Ik denk dat we de weg
van de geleidelijkheid moeten gaan met respect voor

de eigenheid, historiciteit en organisatie van elke oude
parochie. Zo'n grote verandering vraagt gewoon veel
communicatie, verantwoording en een zekere diplo-
matie. Een vroegere leermeester zei me altijd: “kleine
stapjes vooruit is altijd beter dan blijven stilstaan, zelfs
als het onbegonnen werk lijkt.”

J
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Ik ervaar het groei-

proces als een moeizaam werk,

omdat men ‘het oude’ dient te

verlaten en het ‘nieuwe’ er nog niet is.

Het ontbreekt vele mensen aan

vertrouwen in de toekomst

van de kerk.

Diaken in de parochie in Gent-Zuid en diocesaan begeleider van het dekenaat Aalst

De mensen raken er stilaan van doordrongen dat een
groter parochieverband noodzakelijk is, meer nog, dat
samenwerken verrijkend is. Initiatieven op de diverse
kerkplekken (vorming bijvoorbeeld) worden meer
en meer hetzij ruim bekendgemaakt, hetzij samen
georganiseerd. Geleidelijk aan geraakt men ervan
doordrongen dat bijvoorbeeld dooppastoraal en
huwelijksvoorbereiding best in de hele nieuwe
parochie, zelfs in het dekenaat gestroomlijnd worden.

Er blijft een grote bezorgdheid over het verlies van
het lokale niveau (rond de kerk). Het afschaffen van
een weekendviering zorgt voor redelijk wat com-
motie. Het is moeilijk om doordrongen te raken van
de missionaire opdracht van ons kerkzijn. Het en-
gagement van de pastoors voor de nieuwe parochie
is van cruciaal belang!

DejnietivelparoGhieploess
samen gedragen
verantwoordelijkheid

Wat staat er nu te gebeuren in het groeiproces naar de nieuw parochie? In de komende

maanden zal de parochieploeg voorgesteld worden.

Een belangrike stap in de groei naar de nieuwe
parochie is de samenstelling en de aanstelling van de
nieuwe parochieploeg. De parochieploeg draagt im-
mers de verantwoordelijkheid voor de pastoraal in zijn
geheel. Zij is de beleidsploeg die zorg draagt voor de
verkondiging en de viering van het evangelie in woord

Kerkplein

en daad. Dat betekent ook dat zij verantwoordelijk is
op het viak van codrdinatie, organisatie, communicatie,
financién, vzw’s, secretariaat, logistiek en vrijwilligers-
beleid. Het gaat over een samen gedragen verant-
woordelijkheid. De leden (vrijgestelden en vrijwil-
ligers, priesters, diakens en leken) werken vanuit een



gedeelde visie en zijn bereid zich in te schakelen en mee
te denken in het diocesane beleid. Beslissingen worden
collegiaal genomen.

De parochieploeg is niet zomaar de optelsom van de
vertegenwoordigers van de ‘oude’ parochies. Het gaat
om een nieuw gegeven. Natuurlijk is het van groot
belang dat de leden van de beleidsploeg voeling heb-
ben met wat er ter plaatse leeft en dus vanuit hun lokale
verankering complementair zijn. Maar evenzeer is het
belangrijk dat ze bereid zijn om verantwoordelijkheid
te nemen voor een pastoraal domein en daarover com-
petentie op te bouwen. Het hoeft geen betoog.

Lokale werkgroep/kernploeg

In de nieuwe parochie wordt het gelovig en kerkelijk
leven vanuit een eenheid gedacht, maar het krijgt
natuurlijk ook handen en voeten op concrete plaatsen.
Pastoraal moet mensen lokaal nabij zijn. De nieuwe
parochieploeg is dan ook geen ‘superwerkgroep’ die
alles beslist en uitvoert. Ze is de motor van de nieuwe
parochie, maar houdt rekening met de lokale schakels
die de nieuwe parochie ondersteunen. Zij belichamen
de praktische werking ter plaatse van het beleid.

Het parochiaal beraad

De parochieploeg maakt bestaande parochiale organi-
saties of verenigingen niet overbodig. Daarom is een
parochiaal beraad van belang. Zo'n ruimer beraad is
een belangrijk adviesorgaan (informatief en consul-
tatief), zeker bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daar-
naast kan het ook een middel zijn om een ruime groep
parochianen op enthousiasmerende wijze te betrekken
bij projecten van jongerenpastortaal, catechese op
zondag, gezinspastoraal of diaconale projecten en om
op geregelde momenten verdieping of vorming te voor-
zien.

Voorstelling van de parochieploeg

De samenstelling van de nieuwe parochieploeg wordt
voorgesteld aan de bisschop en de diocesane verant-
woordelijke. Dat is een moment van terugblik op de
gevolgde weg en van toetsing van de samenstelling
aan de criteria die in de nota Oriéntaties bij de nieuw te
vormen parochieploeg werden voorgesteld. Bij bevesti-
ging wordt de ploeg voorgesteld in een liturgische
viering aan de hele nieuwe parochie. Dat gebeurt door
de deken — of waar de deken lid is van de ploeg — door
de vicaris voor de parochiepastoraal. Dat kan in een
gebeds- of eucharistieviering op een avond in de week
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of in een eucharistieviering op zondag, steeds in een
kerk waar op zondag de eucharistie gevierd wordt, bij
voorkeur de aangewezen parochiekerk.

Een nieuw begin

Het werk begint met al de mensen die in het verleden
zich engageerden en wier mandaat nu afloopt te
bedanken en erkenning te geven voor het vele werk
dat ze deden. Er moet helder gecommuniceerd worden
over de nieuwe overlegstructuren. Wat is de rol en
de opdracht van de nieuwe parochieploeg die een
beleidsploeg is voor het geheel? Welke rol is er weg-
gelegd voor de lokale werkgroep/-ploeg! Zij zijn geen
beleidsploegen, maar hebben een belangrijke anten-
ne- en contactfunctie (pastorale noden opmerken en
signaleren, aanspreekpunt zijn ter plaatse).

Hoe zal de verhouding zijn tussen de lokale werk-
groepen/-ploegen en de parochieploeg! Wanneer
overleggen ze samen? Hoe past het parochiale beraad
daarin? Allemaal vragen waar oriéntatienota’s wel bakens
uitzetten, maar die toch in de praktijk, met concrete
mensen, gaandeweg antwoorden zullen vinden. En route
dus!
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Marc PEERSMAN - |n Genesis |8 kloppen drie
vreemdelingen aan bij de hoogbejaarde Abraham en
Sara. Zij worden gastvrij onthaald en kondigen aan dat
de onvruchtbare Sara precies één jaar later een zoon
zal baren. De reactie van Sara, die staat te luisteren bij
de ingang van de tent, is bekend: ze moet er om lachen!

Een hoofdstuk eerder, wanneer God Sara zegent tot
moeder van volkeren, had ook Abraham al moeten
lachen (Gn 17,17)."Ik ben honderd, mijn vrouw negentig.
Kom zeg, die belofte van God is toch onmogelijk.” Ook
Genesis |8 onderstreept de ongerijmdheid: “Sara ging
het niet meer naar de wijze van de vrouwen" (18,1 1).
“Nee, onze tijd is voorbij. Zelf nog zwanger worden van
nieuw leven? Uitgesloten. Belachelijk.”

Zijn vele van onze geloofsgemeenschappen niet als
Abraham en Sara! Permitteert u mij de vergeliking,
ik ontleen ze aan de Oostenrijkse pastoraaltheoloog
Paul Zulehner De kerk in West-Europa noemt hij
provocerend ‘het bejaardentehuis van de wereldkerk,
met bijhorende gemoedsgesteltenis”. Oud en uitgeblust,
zonder perspectief op nieuwe bloei. We geloven niet
meer dat uit wat nu oud en onvruchtbaar lijkt, nieuwe
vitaliteit kan ontspringen. En dan lachen we cynisch, zoals
Sara: ‘jitschaq’. De naam van het kind der Belofte (Isaak,
hij lacht) is gedrenkt in menselijk ongeloof.

Maar God is trouw aan zijn woord, en berispt Sara om
haar wantrouwige lach, die zij daarna onhandig ontkent.
“Waarom lacht Sara, en vraagt ze zich af:"Zou ik op mijn
leeftijid werkelijk nog een kind krijgen? Is er voor de
Heer dan iets te moeilijk?”" (Gn 18, 14).

Als een jaar later de beloofde zoon daadwerkelijk wordt
geboren, blijkt Sara opnieuw te lachen.Voluit nu, zonder
terughoudendheid. En geen lachen meer van twijfel,
maar van diepe vreugde. “God heeft gemaakt dat ik
lachen kon, en iedereen die het hoort, mag meelachen”
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(Gn 21,6). Nu het onmogelijke toch mogelik is ge-
worden, blijft Sara lachen. En nodigt ze ons uit om mee
te lachen. Zullen we?

Durven wij geloven in Gods trouw en trouw zijn aan
ons geloof! Blijven wij hoopvol uitzien naar nieuwe
vitaliteit, hoe klein en kwetsbaar ook? Ja, het gaat tegen
alle prognoses in om te verwachten dat onze parochies
morgen weer zullen bruisen van jong en fris leven. Wie
dat voorspelt, wordt ongetwijfeld op lachen onthaald.
En wie het hoort, zal meelachen. Maar zal het hoon-
gelach zijn, of een lach van hoop en verwachting?! Hoe
zullen we lachen in onze parochies! Wordt er eigenlijk
nog gelachen in de pastoraal? Als we echt vertrouwen
hebben in Gods belofte, laat ons dan leren lachen van
vreugde zoals Sara.

“Wat mij betreft,’ zegt Paul Zulehner, “hebben we alle
redenen om volop ‘guter Hoffnung zu sein’ (goede hoop
te hebben). |k geloof vast en vertrouw het Gods Kerk
en onze parochies toe dat hun oude Sara-kerkgestalte
zwanger kan zijn van nieuw leven." Laten we onze pas-
toraal daar dan op afstemmen. Door een pastoraal van
de echografie te ontwikkelen, die gevoelig leert luisteren
en uitkijken naar kiemen van vruchtbaarheid, hoe em-
bryonaal ook. En door werk te maken van pastorale
zwangerschapsgymnastiek, die leert te ontspannen en
de conditie(s) en vaardigheden inoefent om het nieuwe
geboren te laten worden.

Een spiritualiteit van de zwangerschap is geen goedkoop
optimisme, maar doorleefde en geéngageerde verwach-
ting. Het is hoop hebben vanuit vertrouwen in de Bron
en Drager van alle leven. Het is volhouden om ons leven
en (kerk)werk af te stemmen op het grote wonder van
Gods zegen en belofte, zoals Abraham en Sara. Want
“God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die
het hoort, mag meelachen” (Gn 21,6).




WONDER

Gelooft U

vroeg zij aarzelend
het ware een wonder

wanneer morgen

weer leven kwam

in onze kerk?

EnwiltU
werkelijk
ons leren
te geloven

in dat wonder?

Meditatie gehouden als spirituele impuls op de vormingsdag voor dekenale ploegen,
bisdom Gent, 25 november 2017.
Bron: Paul Zulehner; Pfarreien auf der Weg zu neuer Lebendigketit,

lezing op het Colloquium voor Europese Parochies (CEP), Barcelona, 9-14 juli 2017.
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